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Postvertriebsstück Gebühr bezahit 1 H 13 19 D 


TBKP yöneticilerinin ülkeye dönüşü başlıyor 


Sargın ve Kutlu'dan sonra 4 yönetici daha 


V TBKP Merkez Komitesi üyelerinin yılbaşına kadar Türkiye'ye dönmesi yolundaki karar doğrultusunda 18-25 Eylül tarihleri arasında Erdal Talu, Ahmet Kardam, Şeref Yıldız ve Mehmet Bozışık ilk grubu oluşturuyor 


Yaşayan en eski komünist 


Bozışık: Hayatım partimdi 
- 


V Ben yurdunu, işçi sınıfını ve halkını çok seven bir komünist militanım 


v Yaratıcı halkımın yanına dönmenin heyecanı içindeyim. Güzel yurdumdan yıllar önce ayrıldım. 
Çok özledim 


Serbest hafta sonuna rağmen son iki yılda işverenlerin kârı yüzde 15 arttı 


DGB : Hafta sonu çalışmayı! 


METAL İŞVERENLERİ BİRLİĞİ: FAC endüstrisinin haftalık çalışma süresinin daha fazla kısaltılmasına tahammülü yoktur. Rekabet gücümüzü korumak için, hafta sonları çalışma yoluyla makinaların çalışma süresini uzglmalıyız 


Bir konu 


| R-t- |) 
| Bir gazeteci pews 


j 

| Türgut Özal'ın eli Cumhurbaşkanı olmaya 
mahkum. Sen neden diye sormadan söyleyeyim. Dünyada hesap sorma rüzgarları esiyor. Turgut Özal, 

ii ela seçilemezse hesap 


Üniversite 7 
Olimpiyatlarına | katılan sporcularımızla | söyleşi | 


| EN yp ça S Şi ap | 


IG METALL: İşverenler mesai, özel vardiya uygulamak yoluyla, çalışma süresinin esnekleştirilmesi olanaklarına zaten sahiptir. Bunun için cumartesilerin işgünü olması gerekmez. 
Serbest hafta sonu ve 35 saatlik GUM konusunda kararlıyız 


Emekçilerin tarih boyunca sendikaları yoluyla sürdürdüğü büyük mücadelelerle elde edilen serbest hafta sonu kazanımı, dünyamızın şu anda ulaştığı en modern, bilimsel, teknik gelişme döneminde yok edilmek e 


güzetecilik yapıyor.. İkincisi Tuşalp eski bir asker. | 


deneyimli bir gazeteci olarak politikacıları tanıması, hem de askerlerin es- 


Cumhurbaşkanlığı seçimi Gazeteci - Yazar Erbil Tuşalp'e | "Cumhurbaşkanı kim olur?" 

diye sorduk Aydın ŞENESEN 


urbaşkanlığı seçimi” konusunda Erbil Tüşalp'le konuşmamızı iki | dâni var. Birincisi Tuşalp yıllardır Ankara'da, yani politik haberin kalbin- 


rbaşkanlığı ile askerin ne alakası var?" diye bir soruyu biliyoruz ki, | 


oslokdaşı olması 


( Yazısı Sayfa 7'de ) | 


| V Ahmet Çakmak daha önce Panorama | 
Dergisi için Karl Marx'la da hayali bir söyleşi yapmış, bu söyleşi Türkiye Postası'nda da yayınlanmıştı. Çakmak bu kez de Büyük Ekim Devrimi'nin önderi lenin ile yine Panorama Dergisi için yaptı. Sosyalist ülkelerde ve Sovyetler 


SWOCC UHR TIAS söyleşi 

Duisburg Üniversite Oyunları'na Türkiye | eskrim, kürek ve atletizm 


| dallarında katıldı. Bu spor | 
dallarında sporcularımız 


daha ilk turlarda elendiler. 
Ama Avrupa klaşmanında önemli bir yere sahip olduğumuz basketbolda, oynadığımız altı karşılaşmanın dördünden galip ayrılarak dokuzuncu olduk 


"Üniversite 89" sona erdi 


Arkadaşımız Bülent ERGİN geçtiğimiz. cularla görüştü. Olimpiyatlardan sonra en önemli ve en Kapsamlı spor organizasyo- 


günlerde Duisburg'da sona eren Univer- 


site Olimpiyatlarına Katılan Türkiyeli spor- nu olarak kabul edilen bu oyunlara ilişkin 


SPD'li Ganseforth, Av. Atilla Coşkun'la görüştü "Türkiye'ye gitmeye çekiniyorum" 


Almanya Demokratik Hukukçular Birliği'nin davetlisi olarak 27 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında Federal Almanya'da bulunan Avukat Atilla Coşkun, Bonn, Düsseldorf, Hamburg ve Essen'da konferanslar verdi; politikacı ve hukukçularla görüştü. Konferanslarında ve görüşmelerinde uluslararası hukuk normları ve insan hakları ile savunma mesleğinin öne- mi ve önündeki engeller konusunu irdeleyen Coşkun'a SPD'nin tanınmış milletvekillerin- den Bayan Monika Ganseforth'un söyledikleri oldukça ilginçti. Daha önce Türkiye'deki yargılamaları incelemek için Ankara'ya giden Ganseforth, insan hakları ihlalleri konusunda- ki uygulamalara bizzat tanık olduğunu belirtti ve "O zamandan beri Türkiye'ye gitmekten çəkiniyorum” şeklinde konuştu. 

Avukat Coşkun, Düsseldorf Avukatlar Birliği 


Başkanı Dr, Kalus Böhm'le de bir görüşme yaptı, Böhm görüşme sırasında Türkiyeli meslektaşlarının politik ceza davalarında savunma yapmalarının engellenmesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. 

Avukat Atilla Coşkun bu arada Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Genel Sekreteri Ali Yüksel'le de gazetemizde bir görüşme yaptı 

Coşkun ve Yüksel yaptıklarısöyleşide, "şidde te başvurmayan tüm fikirlere özgürlük tan nması gereği” konusunda ortak görüş dile ge tirdiler.Faderal Almanya'da politik göçmen olarak çok sayıda müvekkili ile de görüşme olanağı bulan Avukat Atilla Coşkun, daha sonra Paris'e gidip Baro Başkanı ile bir.görüşme yapacak, Almanya Demokratik Hukukçular Birliği yaptığı açıklamada Coşkun'un temaslarını basına duyurdu. 


ülkemiz sporcularının değerlendirmeleri Gençlik Sayfası'nın ana 


sonus oldu 
Yazıları sayfa 8'de 


Avukat Atilla Coşkun: Politik toplu davaların tanınmış avukati Coşkun, Sargın ve Kutlu da savunma görevini Ù. 
cak DGM savcısınığ isteğ sanık sandalye sine'dturtulmuştu. 


KOZ UYG UUYUM CANI COV Mr KP PAN! 
lenin ile yine Panorama Dergisi için yaptı. Sosyalist ülkelerde ve Sovyetler Birliği'nde bir çok altüst oluşun yaşandığı günümüzde Çakmak'ın Lenin'le yaptığı bu fantastik söyleşi. süregiden tartışmalarla ilginç ilişkiler kuruyor. 


Sayfa 6'da 


Dünyanın borcu var 


V Gelişmekte olan ülkeler içinde Brezilya, 115 milyar dolara ulaşmış bulunan dış borcu ile birinci sırada yer alıyor. 

V Venezuella İMF yardımını can kurtaran olarak görmüş ve uygulamaya koymuştu. 
Ancak, bu politika sonucu geçtiğimiz 
Şubat ayında, Karakas sokaklarına dökülünce güvenlik güçleri ile çıkan çatışma 297 kişinin ölmesine yol açtı. 

V Bütün dış yardımlara rağmen Brezilya ekonomisinin büyüme hızı sıfırın ve enflasyon oranı ortalama yüzde 
30'un altına düşmüyor 


Sayfa 10'da 


Türkiye öğretmen hare- | ketinin en önde gelen 
isimlerinden ve 12 
Eylül tarafından kapatıldığı halde halâ yaşayan TÖB-DER'in 
1976 yılından beri 
Genel Başkanı 
Gültekin 
Gazloğlu'yla 
TÖBDER Davası hakkında konuştuk 


“Hatasında ısrar eden bir devlet, 


devlet olamaz zaten " 


Gazioğlu, "TÖB-DER başkanlığı siyasi sürgünde de Üzərimde kaldı, Sıkıyönetim tarafından faaliyeti durdurulan örgütümüzün Kongresini toplamamıza izin verilmediği için Başkanlığı devredemedim. Oysa bu onurlu yorucu görevi devretmeyi, özellikle de genç arkadaşla etmeyi çok istiyordum. Şimdi'umut ediyorum ki, TÖB- aniden açılır, ben de Türkiye'ye dönerim ve genç arkadaşlara davroderiz görevi."diyor, 

Eğitim yaşamında basit şeyler belki ama, bir zamanlar ben ilkokul öğretmenliği yaptım, o zaman hiç benim aklımdan, “ biz bu çocukları niye böyle siyah önlük giymek bəyaz yakalık takmak zorunda birakıyoruz” diye geçmiyordu 


GÖÇMENLİK KOŞULLARINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINDA SÖZCÜK DAĞARCIĞININ | 


YAPISI KONULU BİR ARAŞ TIRMA 


Dördüncü sav 

Sorunun çözümü konusunda atılacak adımlarda anadilin önemli bir rol oynadığı görüşündeyiz. Dördüncü savımızda bunun nedenini gösteriyoruz: Türk çocuklarının anadili halâ baskın dil olduğu için, okulda öğretim sürecinin dışında tutulamaz. 
Çocukların zihinsel yetenekleri okul öncesi dönemde anadil aracılığıyla gelişti; okul çağında da, okulun dışında çocuk anadil aracılığıyla eğitiliyor Almançayı Alman öğrenciler kadar iyi bilmediği sürece yabancı öğrenciler için anadil belirleyici araçtır. Almancayı Alman öğrenciler kadar iyi bilseler de, bu çocuklar genel insan hakları anlaşmalarına, Helsinki Konteransı Sonuç Belgesine ve Avrupa Ortak Topluluğunun göçmen işçi çocuklarının eğitim konusunda saptadığı ilkelere göre iki dilli yetişmek hakkına sahiptir. Bu hak onlara zorla dayatılmış bir dililiğin yol açtığı sosyal, kültürel ve sosyo-politik felaketlerden doğmaktadır. 


( Ender HEPSÖYLER - Klaus LİEBE HARKORT 


Anadilin rolü 


Almancayı Alman öğrenciler kadar iyi bilseler de, bu çocuklar genel insan hakları anlaşmalarına, Helsinki Konferansı Sonuç Belgesine ve Avrupa Ortak Topluluğunun göçmen işçi çocuklarının eğitim konusunda saptadığı ilkelere göre iki dilli yetişmek hakkına sahiptir 


olabilir- en zayif Alman öğrencinin göçmenlik koşullarında yaşayan en iyi Türk öğrencisinden daha iyi olduğu anlamına gelir. 

3. Üst sınıflardaki dersler, işlenen konular, yazılı ve sözlü anlatım, çeşitli beceriler bir ah sınıftaki bilgi ve birikimlere dayandırıldığı için; ilkokul düzeyindeki bu Sonuçlar büyük önem taşıyor. Genel olarak ve yeterli oranda, öğrencilere yardımcı olacak önlemler alın mazsa, eksiklikler giderilemez ve yıldan yıla daha da büyür Anadil dersleri burada belirle yici yardım olacaktır 

4. Test şu noktaları da çok açık olarak Ortaya koyuyor 

a) Federal Almanya'daki 
Türk öğrencilerde çok sık olarak bir üst sınıf düzeyine doğru bir gelişme görülmüyor 

b) Daha Üst sınıf düzeyinde bulunan Federal Almanya'daki Türk öğrencilerin daha alt sınıf düzeyindeki diğer iki gruptaki öğrencilerden daha kötü sonuçlar elde ettiği sık görülüyor; Hatta Federal Almanya'da 8. sınıfa giden Türk öğrencilerin 2. sınıfa giden Al- 


İS SYİÇRE MEKTUBU 
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Ünal DOĞAN|| | 


AMERİKA'DA KIZILDERİLİ OLMAK 


ABD'de kızılderili olmak, biraz Türkiye'de Kürt veya Bulgaristan'da Türk olmaya benzer Ya da kapitalist Bati Avrupa ülkelerinde göçmen işçi olmak da diyebilirsiniz. Gerçi tüm dünya boyalı basının gözdesi Amerika'da; karaderililer, Porto Ricou, Meksikalı veya diğer Latinolar (İspanyolca konuşan tüm Latin Amerikalılara verilen isim) da aşağılanma ve sömürülmede kızılderililerden pek aşağı kalmazlar. Ne var ki, çocukluğumuzun rüyalarını süsleyen; Apaçiler, Komançiler, Çerokeler vb. gibi uzun saçlı, yarı çıplak atlarının üze rinde şimşek hızıyla ok atan Amerika'nın ilk sahiplerinin bugünkü hali hepsinden dahâ iç karartıcıdır 

Kızılderililer Amerikan farzı yaşamın her alaninda kendile rini aşağılanmış ve ezilmiş h sediyorlar. Ulu manitilarına, uçakkartallarını, gökyüzündeki yıldızlar kadar çok bizon ve vahşi at sürülerini hatırlayıp yıllar önce toprağın altına gömdükleri eskimiş, paslanmış savaş baltalarını tekrar çıkarıp, savaş boyalarını sürüyorlar. Bu seferki eşit haklar vg daha insanca bir yaşam baltası ve sa 


vaşımı boyası 
“Anlaşmalar ihlal ediliyor” bu sözler şık giyimli, soğuk 


görünüşlü, kır saçlı deneyimli diplomatların dirhemle laf çıkan ağızlarından dökülmüyor 


Mnike sanli 2301 


Özgürlük anıtı'nın özgürlüğü sadece beyazlar için mi ? 


ardan ötürü terkedildiğini New VA Gİ 


ve soruşturmayı Kongre" nin en babslelnli e 000 FP 


A 


kelöre göre iki dilli yetişmek hakkına sahiptir. Bu hak onla- 


yol açtığı sosyal, kültürel ve sosyo-politik felaketlerden doğmaktadır. 


tırma konusunun belirleyici öğeleri 

İlkokul düzeyine yönelik olmasının dışında araştırmanın belirleyici diğer öğeleri şunlardır: 

1. Federal Almanya'daki 
Türk öğrencilerin anadilinde; 

2. Dilin bir bölümü olan sözcük dağarcığı; 

3.'Her iki dilde; 

4. 

a) Her iki dilde birbiriyle; 

b) Alman ve Türkiye'deki 
Türk öğrencilerin sözcük dağarcığıyla; 

c) Sınıf düzeylerine göre; 

d) Çeşitli konularda; 

6) Çeşitli soru türleriyle 

karşılaştırılıyor. 


Testin önemli 

özellikleri 

Savlarımız ve amaçlarımız. 
doğrultusunda, özelliklerini aşağıda siraladığımız bir sözcük testi hazırladık: 

a) Test, dil bilgisini ve Hayat Bilgisi derslerindeki konularla ilgili bilgiyi yani sözcük dağarcığı ve kavram gelişimini hedef alıyor. 

b) Iki dilde. 

c) Anadil ve okul düzeyine bağlı olarak test yalnızca ilkokuldaki Türk öğrencilerine yönelik; karşılaştırma için Alman ve Türkiye'deki Türk öğrencilere uygulanabilir, 

d) Testte sorulan sözcüklerin büyük bir bölümü ilkokulda ikinci ve dördüncü sınıflarda kullanılan Hayat Bilgisi ve Almanca ders kitaplarından alındı. 

e) Test, sözcük dağarcığı alanı da dahil, geniş olarak dil durumunu saptamak iddiasında değil; zaten bunu yapamaz da. 


Değerlendirilen test sayısı 
Federal Almanya'daki Türk 


öğrencilerden iki dilde, Alman ve Türkiye'deki Türk öğrencilerdan bir dilde doldurulmuş ve değerlendirmeye aldığımız toplam test sayısı 805. Her öğrencinin iki bölümle ilgili sorular üzerinde çalışması gerekiyordu: Her bölümde ortala» ma 10 soru bulunuyor. Buna göre verilecek yanıt sayısının soruya göre değiştiği yaklaşık 
20 bin yanıt ulaştı elimize. 

805 öğrencinin dağılımı 
Şöyle: 

Federal Almanya'daki Türk 
öğrenciler: 227 

ürkiye'deki Türk öğrenciler: 332 

Alman öğrenciler: 246 

Toplam: 805 


Değerlendirme 

yöntemimiz 

Tüm öğrencilerin, tüm alanlarda tüm sorulara verdikleri. 
tek tek yanıtlar dil ve içerik ölçütlerine göre değerlendirilerek listelere ve tablolara geçirildi. Bu değerlendirmede yazım yanlışları dikkate alınmadı, Bu tablo ve listeler tek tek öğrencilerin ulaştığı sonuçların, istendiğinde bulunup çıkarılmasını önemli ölçüde kolaylaştırdı. Öğrencilelerin ulaştığı sonuçların karşılaştırılmasında söz konusu tablo ve listeler temel alındı. Sonuçların karşılaştırılmasında Federal Almanya'daki Türk öğrenciler bizi diğer ki gruptan daha çok ilgilendiriyor. Diğer iki grup, yani Federal Almanya'daki Alman ve Türkiye'deki Türk öğrenciler daha çok karşılaştırmada ölçüt işlevini görüyor. Bu öğrenciler, okul- daki dille anadilin aynı olduğu veya her iki dilin toplumsal çevrede çok önemli olduğu 


'normal' koşullarda yaşiyorlar ve okula gidiyorlar. 


Karşılaştırma valim 

t- Sınıf düzeylerine 

2. Gruplara ve Federal Almatiya'daki Türk öğrencilerin y dillârina 

3. Sınıflara ve okullara 

4. Kentlere ve eyaletlere 

5. Bölümlere 

6. Soru tiplerine 

göre karşılaştırma olanaklarımız vardi 

Ancak değerlendirmede çıkış savlarımıza uygun olarak bu olanaklardan şunları ön plana aldık: 

1, Federal Almanya'daki 
Türk öğrencilerin iki dilini, karşılaştırma grubu olarak aldığımız diğer iki grubun anadilleriyle karşılaştırma. 

2. Federal Almanya'daki 
Türk öğrencilerin iki dilini, yani Türkçe ve Almancalarını karşılaştırma. 


Sonuçların özeti 

Test sonuçları öne sürdüğümüz savları çok açık biçimde doğruladı. 

1. İlkokul düzeyinde Federal Almanya'daki Türk öğrencile-Tin sözcük dağarcığı, göçmenlik koşullarında yaşamayan diğer iki gruptaki öğrencilerin sözcük dağarcığından çok daha dar. Bu hem anadildeki hem de Almanca'daki sözcük dağarcığı için geçerli. 

2. Bu grup salt ortalama değerlerde değil, genel olarak daha kötü sonuçlar elde etti, Bu da Federal Almanya'daki öğrencilerin diğer iki gruptan daha iyi sonuçlar elde ettiği birkaç örneğe rağmen - ki bu durumlarda da kimi rastlantı- ya bağlı etmenler rol oynamış 


sım düzeyindeki diğer iki gruptaki öğrencilerden daha kötü sonuçlar elde ettiği sık görülüyor, Hatta Federal Almanya'da 8. sınıfa giden Türk öğrencilerin 2. sınıfa giden Alman veya Türkiye'deki Türk öğrencilerden daha dar sözcük dağarcığına sahip olduğu durumlar bile oldu. 
Karşılaştırma gruplarında ise sözcük dağarcığının sürekli genişlediği ve buna bağlı olarak kavram birikiminin artmasında bir gelişim normal bir dürum olarak gözleniyor. 

Bir üst sınıfa doğru öğrenci- den sözcük dağarcığı konusunda “istğnen şeyler olağanüstü T artıyor. Bu sözcüklerin ardındaki kavramlar daha da karmaşiklaşıyor? Bu karmaşık kavramların basit kavramlarla açıklanması gerekiyor. İşte bu nedenle köklü değişiklikler gündeme gelmediği sürece, Federal Almanya'daki Türk öğrencilerin açıkları daha büyüyecek, diğer grupla ara- daki fark daha da artacak. Bunun sonucunda da fırsat eşitliğinden söz etmek mümkün olmayacak. 

Böylece ilk üç sav çok açık bir biçimde doğrulandı. Teste- ki sorular ikinci veya üçüncü sınıf öğrencilerinden beklenen bilgilere yönelik olduğu için, ilk üç savın doğruluğu daha da geçerlilik kazanıyor. 

4. Savla ilgili olarak şunlar söylenebilir: 

Alt sınıflar düzeyindeki öğrencilerde anadildeki sonuçlar ikinci dildeki sonuçlardan biraz daha iyi. Üst sınıflarda ise durum tersine dönüyor. Anadilin baskın dil olduğu savımızla bu sonuçlar -en azindan ilkokulda üst sınıflarda- çelişiyor. Ama sonuçta alt sınıflarda anadilin ağırlığının testin ortaya koyduğundan çök daha fazla olduğunu görüyoruz. 

Çok sayıda öğretmen, veli ve çocukla yaptığımız konuşmalara ve gözlemlerimize dayanarak bu görüşü öne sürüyoruz. 


Giz HANS'LA 
AYNI. GUNDE 


ŞİMDİ DE AYNI 
OKULA GIMYORZUZ, 


Ali ÖZENÇ ] 


"pu Bir 
AYSLANDER » 


vaşımı Boyası 

"Anlaşmalar ihlal ediliyor" bu sözlər şık giyimli, soğuk görünüşlü, kır saçlı deneyimli diplomatların dirhemle laf çıkan ağızlarından dökülmüyor Amerika'nın ilk yerlileri olan kızılderililerin ağızlarından bu ve benzeri ithamları duymak, konformist yaşama tıkılı kalmış beyaz Amerikalıları şaşırtıyor. 

Amerikan Apaçileri artık Washington'daki "Büyük beyaz şef” ile hükümetten hükümete görüşmeler yapmak istiyorlar. 
Yönetimin şimdiye dek Kizılderililer sorunu için görevlendirdiği “Kızılderili işleri bütesu” (BAİ)inu reddediyorlar. Bu halik 20 yıl önce Nixon'ün yönetimi zamanındaki kızılderili protesto eylemlerini hatırlatıyor. Tarih tekerrür etmez ama... 

Geçtiğimiz ay Kongre'nin Çeroke, Navajo, Çoktaws gibi kızılderili tribülerin şefleriyle yaptığı görüşmeler tam bir başınısızlıkla sonuçlandı. 1,5 milyon “ilk Amerikalı” halen kendilerine ayrılan rezervlerde, otlaklarda, kötü koşullar altında yaşamaya devam ediyor Kizılderililerde yoksulluk ve alkoliklik oranı Amerikan ortalamasının 3-4 kez Üstündə. Arizona senalörü Dennis Deconcini; Kızılderililere aynlan birçok projenin yolsuzluk, rüşvet voya yətersiz idare ve kötü uygulama 


batı dünyasının, milyonlarca kızılderilinin, siyah denilinin, 
İspanyol | göçmenin en temel haklardan yoksun, yoksul- | luk uyuşturucu ve alkol dünyasında yaşamasına göz | yumması voya görmezden gelmesi nasıl açıklanabilir ? 


Özgürlük anıtı'nın özgürlüğü sadece beyazlar için mi ? 


ardan ötürü terkedildiğini New York Times'a açıklarken Washington'un BAİ kanalıyla her yıl kızilderililere ayırdığı 2 milyar Dolarlık fonun yağmalandığını duyuruyordu. 

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olam”Kızılderili İşleri bürosu (BAİ)" Amerikan kızılderili hareketleri liderlerinden RussekMeans tarafından; “1824'den beri kızılderili reservlerini ayarlpyan sömürgesi zihniyete sahip bir örgüt” ölarak suçlaniyor. 
1973'değik ciddi direnişi arkasındaki Kuş tüyleri, rengarenk kolyeleri ve boncuklarıyla neredöyse tufistlere folklorik bir geçmiş olarak tanıtılan kızılderililer basın açıklamasında "BAİ büro. 
lari ve uşak ruhlu bazı kızılderili liderleri rüşvet ve suistimalin temsilcileridir” diyorlardı. 

Arizona Republic gazetesinin konuya eğilmesi üzerine so ruşlurma açan Amerikan senatosu, Rezervlerdeki inşaal ihalelerinin peşkeş çekilmesi, ben zin istasyonlarının belli şirketle re verilmesi, piyango mafyası, kizilderili okullarındaki sex skandalları, BAI patalarının yağmalarnıması, vs gibi iddiaları soruşluruyor. Na var ki, 900 bin moolenecek dökümanın olması 


ve soruşturmayı Kongre'nin en sağ kanadından üyelerle yürütülmesi Kızılderililerin kızgınlığına yol açiyor. 

Kongre Komisyonu sözcüsü senatör Deconcini'de suçlamalardan payını alıyor. Kızılderili şeli Means'ın; Kızılderili halkının hem Amerikan vatandaşı hem de BAI bürolarına kayıtlı kizilderili halkı olmasını kınayan ve halkının Amerikan vatandaşlığını reddedebilme hakkını da isliyordu, Senatör Deconcini'nin “Ozaman kızilderililer de diğer göçmenler gibi vize almalıdırlar” sözlerini ise kızgınlıkla, “Hayır Mister, biz bu ülkenin gerçek efendileriyiz" diye yanıtlıyordu büyük şəf Məans. 

Insan haklarının evrensel bir anlam kazandığı bu günlerde sosyalist ülkelerdeki en küçük olaylara bile büyüteçle bakan batı dünyasının, milyonlarca Kızilderilinin, siyah derilinin, İspanyol göçmenin en temel haklardan yoksun, yoksulluk, uyuşturucu ve alkol dünyasında yaşamasına göz yumması veya görmezden gelmesi nasıl açıklanabilir? 

Yoksa insan hakları sadece bayaz irka mi ait? 


Marksistlerin ortak tartışma platformu olarak Prof. Sadun AREN tarafından Ankara'da yayınlanmaya başlayan 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Kutlu ve Sargin'ın yurda dönüşlerinden iki yıl sonra ikinci bir gurup TBKP yöneticisi daha yurda dönüyor. BEM Birlik ,Enformasyon Merkezi'nden bildirildiğine göre, TBKP yöneticileri gruplar halinde Türkiye'ye dönmeye devam edecekler, 

18-25 Eylül arasında bir günde dönecekleri açıklanan Politik Büro ve Merkez Komitesi 


üyeleri şunlar: Erdal Talu, Politik Büro üyesi , Ahmet Kardam, Merkez Komitesi üyesi, Şeref Yıldız Merkez Komitesi üyesi, Mehmet Bozışık Merkez Komitesi üyesi, 

Bir önceki sayımızda da duyurduğumuz gibi TBKP Merkez Komitesi Başkan yardımcısı Mehmet Karaca ile Genel Sekreter yardımcısı Osman Sa- 


kalsız dışındaki tüm parti yöneticilerinin Türkiye'ye dönmeleri yolunda bir karar almış bulunuyor. 

Merkez Komitesi'nin kararı- na göre tüm parti yöneticileri yılbaşına kadar yurda dönüşle- 


rini tamamlamış olacaklar. Ka- 


raca ve Sakalsız ise Parti yönetiminin uygun gördüğü bir tarihte yurda dönecekler. 


L 


Erdal Talu: TBKP Morkez Ahmet Kardam: TBKP Komitesi ve Politikbūro üyesi Merkez Komitesi üyesi 


Şeref Yıldız: TEKP 
Merkez Komitesi üyesi 


TBKP yöneticilerinin yurda dönüşleri TBKP Merkez Komitesinin yine bir önceki sayımızda duyurduğumuz "Ortak Pani” çağrısı sonrasına rastlıyor, Söz konusu açıklamada yasal partinin hazırlık çalışmalarının bugünden başlatılmasının önemine değinilmişti. Geçmişten farklı olarak TBKP'nin bugün çok geniş Marksist çevrelerin aynı örgüt içinde bir arada olmasını olanaklı gördüğü belirtiliyordu. 

Türkiye'ye dönecek TBKP Merkez Komitesi Üyelerinin amaçlarının Türkiye'de bu konuda sürdürülen çabalalara aktif katılmak , katkıda bulunmak olduğu da yine aynı MK bildirisinde vurgulanmıştı. 

IKİ GRUP DAHA 

TBKP yöneticilerinden başka geçtiğimiz aralık ayında Türkiye'ye dönüş yapan, ancak sınır kapısından geri çevrilen İlerici Kadınlar Derneği Genel Başkanı Beria Onger, DİSK Genel Yönetim Kurulu üyeleri Murat Tokmak. Ekrem Aydın , Turhan Ala ile, Genel İş Marmara bölgesi eski yöneticilerinden , şimde Londra Halkevi başkanlığını sürdüreğ Nafiz Bostancı da bir kez daha Türkiye'ye dönüş için Türkiye Konsolosluklarına başvurdular. Daha önce vatandaşlıktan 'çıkarıl» dıkları gerekçesiyle yurda sokulmayan Beria Onger ve arka» daşlarının bu kez nasıl bir uygulama ile karşılaşacakları mefak ediliyor. 

Aynca çeşitli Avrupa ülkelerinde politik göçmen olarak yaşayan altı kişi daha Türki ye'ye döneceklerini açıkladılar 

Bu grupla yer alan politik göçmenler arasında Hollanda' da politik göçmen olarak yaşayan Aynur Hayrullahoğlu da bulunuyor. Aynur Hayrullah oğlu 12 Eylül'den sonra işkence ile öldürülen TKP MK üyesi Must ala Hayrullahoğlu'nun øgi. 

j A 


V Bu arada aynı tarihlerde İngiltere, İsveç Hollanda ve Yunanistan'da bulunan Fikret Demir, Alaattin Taş, Fahrettin Filiz, Halil Baştan, Talat Ulusoy ve Aynur Hayrullahoğlu da ülkeye dönüyor 


"Ben yurdunu, işçi sınıfını ve halkını çok 
seven bir komünist militanım, 17 Ekim 1927 
tarihinde Türkiye Komünist Partisi'nin üyesi oldum. 62 yıllık sadık bir komünistim ve bun dan dolayı da çok mutluyum.” 

Bu sözleri “1901 doğumluyum. Yani yaşım 88'dir" diyen, herhalde dünyamızda yaşayan en eski komünistlerden biri olan Mehmet Bozışık, "Türkiyəyə dönme kararı vermişsiniz. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız?" diye sorduğumuzda söze böyle başlıyor. 

Sonra anlatıyor: 

"O günkü ülkemizde işçilerin sömürülmesi anlatılamayacak derecede korkunçtu, Der- 


nek, sendika kurma hakkı yoktu, Halkımıza, " 


işçi sınılına dayatılan bu baskılara karşı hakları kazanmak için mücadele etmemiz gerekiyordu. Bu yüzden Türkiye Komünist Partisi'ne girdim.” 

Çok ilginç biriydi kuşkusuz Mehmet Bozışık; en azından söze girişi bu izlenimi doğruluyordu. Aile yaşamı neydi? Çocukları var mıydı? 

“Hiç evlenmedim ve çocuğum da yoktur. 
İşçi sınıfının davası, enternasyonalizm ve komünizm için geçen yaşamımda 15 yıl hapis yattım 6 yıl sürgünde kaldım. İşte bu ne denlerle evlenemedim. 1920 ile 1960 arasın da ailemle, kardeşlerimle falan sadece 9 ay kadar birlikte olabildim. Bütün hayatım par tim ve işçi sınıfı oldu.” 

15 yıl hapis yatmıştı. Yanında 6 yıl 
sürgünüyle birlikte. Peki neden? 

"lik kez 1928 yılında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandım. Mahkeme Reisi Sabri Bey'di. Cemiyetler Kanunu'nun 313'ncü maddesine muhalefet etmekti suçumuz. 3 ay hapis yattım. K 

2'nci kez 1932'de yine İstanbul Ağır Coza Mahkemesi'nde yargılandım, Mahkeme rəisi bu dela Nusret Baştımar'dı. 12 ay hapis yattıktan sonra boraat ettim, 

3'ncü defa 1936 yılında Samsun Ağır Co za'da yargılandım. Mahkomo Rəisi Hidayet Bey'di. Coza Kanunu'na muhalefetten 4 yıl hapis yattım. 

4'ncü dela hapse girmem ise Amasya Asli 


Bozışık: Hayatım partimdi 


TBKP yöneticilerinin ülkeye dönüşü başlıyor 


V TBKP Merkez Komitesi üyelerinin yılbaşına kadar Türkiye'ye dönmesi yolundaki karar doğrultusunda 18-25 Eylül tarihleri arasında Erdal Talu, Ahmet Kardam, Şeref Yıldız ve Mehmet Bozışık ilk grubu oluşturuyor 


X 10 Aralık 1988 tarihinde Yeşilköy Havaalanından "Yurttaşlık hakları kaybettirildiği" gerekçesiyle yurda sokulmayan 5 politik göçmen de gerekli seyahat belgelerini almak için başvurmuş bulunuyor 


rm. 


Ceza Mahkemesi'nde yargılandım. Mahkeme Reisi daha 1960'dan sonra yapılan Yassıada duruşmalarının ünlü hakimi Salim Başol'du. 

Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi Davası açılmıştı. Şefik Hüsnü Yoldaş'ın cəzalandırılmasına karar veren mahkemeyi reddettim ve dava dosyası 1'nci Ağır Ceza Mahkömesi'ne gönderildi. Mahkeme Reisi Nebi Bey'di 

Sansaryan Han'da Tabutluklarda kaldım. 
Çok işkence gördüm, Sonra "İhtilattan men” nedeniyle ve 2 yıl hapis istemiyle Harbiye Askeri Mahkemesi'ne verildim. Mahkeme Rei si'nın soyadı Cebeci idi. 7 yıl 8 ay'a mahkum oldum. Ayrıca 5 yıl sürgün verdiler 

Mucur'da, Bursa'da, Antep to; Adapa zarı'nda ve Sivrihisar'da sürgünde kaldım. 

Peki bunca yıldan sonra neden dönüyordu Türkiye'ye? Amacı neydi? Ne istiyordu? 

“Demokrasi mücadelesinde halkımın ya: nında oli sayın Kutlu ve Sargın Yol daşları y. komünist partisi mücadelesin da yalnız bırakmamak amacıyla yurduma dönme kararı aldım, Yurdumun tüm devrim ciləri, mark eri bu kavgayı verirkon, ben daha fazla uzakta kalmayı kendime yadire medim 

Yasal komünist partisi davasına bulunmak için, Kutlu ve Sargın yo başına gelen işkencenin benim başıma da 


ırdımda 


win 


5 kişi gözaltına alındı 


Şermin ÖZEL (İzmir) 


“Insana Saygı Paneli" 25 Ağustos akşamı İzmir'de Ülkü Sineması'nda yapıldı. Panel bitişinde 5 kişi slogan attıkları öne sürülerek siyasi polis tarafından gözaltına alındı. 
"Direnenlere Selam”, “İşkencecilerden Hesap Sorulsun" belgileri altındaki panelin düzenlenmesi için uzun süre çalıştıklarını, çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını belirten Tertip Komitesi Başkanı Av. Mustafa Ufacık, panelin amacını, uygulanmakta olan baskı, işkence ve cezaevlerindeki uygulamaları kınamak olarak tanımladı. 
PANEL BAŞLIYOR 

Panel Cezaevlerinde direnenlere ve ölenlere saygi duruşu ile başladı. Açılış konuşumasını yapan Avukat Mustafa Ufacık panelin düzenlenmesine kaymakamlık tarafından çıkarılan zorlukları anlatırken, haftalar öncesi Açık Hava Tiyatrosu'nda 


yapılması için başvurulan panelin ancak 25 | 


Ağustos'ta ve bir sinema salonunda toplanabilmesini örnek olarak gösterdi. 
Konuşmacı tarihte ve günümüzde "İnsa- na Saygı” kavramı üzerinde durdu, uluslararası insan hakları sözleşmelerinin yaşama geçirilmesinin önemini vurguladı, çağdaş hukuk kurallarına aykırı düşen 1 Ağustos Genelgesi'nin kaldırılması gereğine dikkat çekti ve sözlerini genel bir affın çıkarılması istemiyle tamamladı.Panele SHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Anakent Belediye Başkanı Yüksel Çakmur, Karşıyaka Bele- 


diye Başkanı Cihan Türsan konuk konuşmacı olarak katıldı. 

Panelde Alpaslan Berktay, Fatma Yel, Zeliha Şehirlioğlu, Müjdat Ünsalan, Kasım Yorulmazbaş, Arif Kaya, Zühtü Turgut, Mesut Özdemir, Halil Güleç ve Sinan Alasya da sözaldı. 

Devlet güçlerinin uyguladığı şiddet politikasını kınayan konuşmacılar, tüm insanları duyarlılığa ve insan hakları için görev başına çağırdı. 

“Genel Af politik değil, hukuksal bir zorunluluktur. Zorunluluğu 12 Eylül hukukunun hukuksuzluğunda yatıyor, ” şeklinde konuşan İHD İzmir Başkanı Dr. Alpaslan Berktay gibi diğer konuşmacılar da 12 Eylül darbesinin yaralarını sarmak İçin ayırımsız bir genel affın gerekliliğini vurguladılar. 

İstakoz avcisınin sürü halindeki istakozların üstüne ahtapat salıp dağıttığını ve sonra tek tek avladığını belirten Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Zeliha Şehirlioğlu ilgi gören konuşmasını şöyle sürdürdü: 


| “Ortak mücadeleyi, toplumdaki potansiyeli 


kırmak, söndürmek isteyenlerin oyunlarına kanmamalıyız. Kadınlarımız cezaevlerinde kadını aşağılayan işkenceler görüyor. Ülkemizde bebeler ana karnında işkence görüyor. Duyarsız analara sesleniyorum; rahimleri hiç sızlamıyor mu? Babalar! döl verdiğinizle kalmayıp, yarattığınız insanların dik yürüyeceği günler için savaşım vermelisiniz. Milletvekilleri sizlere sesleniyorum; genel af için mücadele etmelisiniz...” 


yaşayan Aynur May! Gama da bulunuyor. Aynur Hayrullahoğlu 12 Eylül'den sorri ice ile öldürülen TKP üyesi Mustafa Hayrullahoğlu'nun eşi IGD Genel Sekreteri Alaattin Taş ise Yunanistan'dan Türki- 
6'ye dönmeye hazırlanıyor iltere'de yaşayan Bankson Genel Yönetim Kurulu eski üyesi Fikret Demir, Hollanda'da yaşayan Mimarlar Odasi əski yöneticilerinden Talat Ulusoy, Yunanistan'da bulunan İGD üyelerinden Halil Baştan ile Isveç'te politik göçmen olarak bulunan Fahrettin Filiz da aynı tarihlerde Türkiye'ye dönmeye 


hazırlanıyor. 

DÖNÜŞ BELGESİ 

Öte yandan yu hakları 
kaybettirilmesine karşın 10 


Aralık 1988 tarihinde ülkeye giden ancak, Yeşilköy Havaalanı'ndan geriye döndürülen 5 
politik, göçmene dönüş belgesi verilmediği öğrenildi. 

Telefonla konuştuğumuz 
DİSK'e Bağlı Maden-İş Sendikasıı Başkan vekillerinden Murat Tokmak, ülkeye dönmeyi her zaman çok arzu ettiğini bəlirterek, "Ancak başvurularıma rağmen henüz bana dönüş için bir belge verilmedi” dedi. Tokmak Türkiye Konsolosluğunun dönüş belgesi için yaptığı sözlü başvuruya, “Bizim yetkimiz yok, ancak Türkiye'ye sorup gerekeni yapabiliriz" şeklinde yanıt verildiğini, ısrar etmesi üzerine de yazılı başvurusunun kabul edildiğini anlattı. 

“Şimdiye dek bir yanıt alamadım” diyen Tokmak, “Seyahat belgesini alır almaz hemen döneceğim. Ancak, böyle bir belge almadan ikinci bir deneme yapmak İstemiyorum. 
Çünkü çok can sıkıcı olabiliyor,” şeklinde konuştu. 


3'ncü defa 1936 yılında Samsun Ağır Ceza'da yargılandım. Mahkeme Reisi Hidayet Bey'di. Ceza Kanunu'na muhalefetten 4 yıl hapis yattım. 


bebiyle oldu. 1940 yılıydı. Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmam sırasında mahkemenin manevi şahsiyetini tahkir ettiğim iddiası vardı. Samsun'daki mahkemede , "... 4 yıl değil idam verseniz viz gelir” demem, mahkemenin manevi şahsiyetini tahkir etmek anlamına geliyormuş. 1 yıl ceza verdiler. 

Mucur'da sürgündeydim. Kaçtım ve Bursa'da yakalandım. İstanbu! Askeri Ceza Mahkemesi'nde yargılandım ve Antep'e cezaya gönderildi. 5'nci yargılanmam bu nedenle oldu. 

Bu arada cezaevinde Rıfat Ilgaz'la tanıştım. Birlikte yemek yedik. Dost olduk. 
Cezaevi müdürü adi hükümlülerle işbirliği yaparak beni adi hükümlüler koğuşunda falaka- ya yatırdı. O sırada Nihal Atsız ve Türkeş ekibi de cezaevindeydi. 

6'nci mahkemem ise 1948 yılında İzmir'de 


4'ncü defa hapse girmem ise Amasya Asli- | ye Ceza Mahkemesi'nin verdiği bir karar se- | 


yakalanmam sonucu oldu. İstanbul 2. Ağır | 


| daha fazla uzakta kalmayı kendime yedire- 
| medim 
Yasal komünist partisi davasına yardımda 

| bulunmak için, Kutlu ve Sargın yoldaşların 
başına gelen işkencenin benim başıma da gelebileceği bilincindeyim. İşkence ve ölüm 
| də söz konusu olsa, ülkeme dönme kararımdan beni hiç bir şey vaz geçiremez.” 

Seksenini aşmış 90 yaşına merdiven dayamış bir insanın yurduna dönmek için 
| işkenceyi ve ölümü göze aldığını söyləmesi, müthiş bir hüzün... O, ise coşkulu sürdürüyor konuşmasını: 

"Yaratıcı halkımın yanına dönmenin heyecanı içindeyim. Güzel yurdumdan yıllar önce ayrıldım. Çok özledim çoook!.. 


İdeal sahibi insanlar ölümü kaâle almazlar!.." Ve ekliyor: 

"Kardeşim Salih Bozışık Moskova'da 
| sendikacılık eğitimi görmüştü. 1936'da ülkeye döndüğünde polis tarafından işkencede öldürüldü. Ayrıca Tütün işçisi İskeçeli Küçük Hasan Sanasaryan'da pencereden atılarak öldürüldü 1935'de, Küçük Abbas da aynı yıl Sadullah Bey'in işkenceleri sonucu eli ayağı kırık tımarhaneye gönderildi.” 


| Sabırsızlık içindeyim.. 
| 


Pravda: TBKP Davası kasten uzatılıyor 


V TBKP Başkanı Nihat Sargın ve Genel Sekreteri Haydar Kutlu Fransız Komünist Partisi'nin yayın organı L'Humanite'nin şenliğine mesaj gönderdi 


Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin resmi yayın organi Pravda Gazetesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi Başkan ve Genel Sekreteri Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun yargılanmasının kasten uzatıldığını yazdı. Gazetenin haberinde, 


görüşüne de yer verildi. Pravda, Avrupa Topluluğu'na tam | üye olmak isteyen bir ülkede böyle bir uygulamanın haklı 


| dar Kutlu, Fransız Komünist 
Partisi'nin yayın organi L'Humanile'nin geleneksel şenliğine uzun bir kutlama mesajı 


, Başbakan Özal'ın | gösterilemeyeceği görüşünü | gönderdi. 
“Türkiye'de bir komünist parti- | da savundu. Mesajda, "Çağdaş, mosinin Yasal faaliyet gösterebi- SARGIN VE KUTLU'DAN leceğini” söylemesine UHUMANİTE'YE MESAJ | Türkiye idealimiz; barışçı, 


rağmen yargılamaya devam edilmesinin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı çerçevesinde Viyana'da imzalanan belgelere aykırı olduğu 


Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde 22 aya yakın bir süredir tutuklu bulunan TBKP Başkanı Nihat Sargın ile 
TBKP Genel Sekreteri Hay- 


özgür bir dünya idealinin, dəmokrasi ve hümanizmin 6g6- men olduğu bilim ve teknoloji çağının gereklerinin ay: 


! 

| dern, kalkınan demokratik bir 
| 

| rılmaz bir parçasıdır” denildi. 


Sayfa 4 


AVRUPA 


erbest hafta sonu tartışmaları kızışıyor 


Bu yılın sonunda başlayacak olan, FAC metal işkolu toplu sözleşme görüşmeleri daha şimdiden kızıştı. Metal İşverenleri Birliği'nin "FAC endüstrisinin haftalık çalışma süresinin daha fazla kısaltılmasına tahammülü yoktur, rekabet gücümüzü korumak için, cumarteşi günlerinin işgünü olması yoluyla makinaların çalışma süresinin uzatılması" doğrultusundaki açıklamaları, kamuoyunda tepkilere yolaçtı ve IG Metall sendikası tarafından seri bir şekilde eleştirildi, 

Konuyla ilgili olarak, sendika meclisinde konuşan IG Metall başkanı Franz Stelnkühler, işverenlerin bu konudaki gerekçelerine yanıt verdi ve sendikasının, "haftalık çalışma süresinin tam Ücretle 35 saa- te indirilmesinde ve serbest hafta sonu konusunda kararlı olduğunu" belirtti. 


EYLEM PROGRAMI 

BAŞLIYOR 

IG Metali, metal işkolundaki sendika temsilcileri kurulları ve IG Metali üyesi işçi temsilcileri- na gönderdiği “35 saatlik çalışma haftası için girişim ve 


eylem programında” 
önümüzdeki toplu sözleşme hareketinin ana hedefi olan serbest hafta sonu ve tam ücretle 
35 saatlik çalışma haftası ile ilgili yapılması gereken çalışmaları sergiledi. Programa göre, çalışmaların başlangıç ve yoğunlaşma noktası metal işyerleri, 

IG Metall sendikasının aylık 


yayın organı "Der Gewerkschafter” dergisinin Ağustos sayısında yer alan açıklamada, işverenlerin, sendikal istemleri yerine getirme güçlerinin olduğu vurgulanıyor ve resmi kaynaklı rakkamlarla işverenlerin son yıldaki kârları sıralanıyor. Dergiye göre, 1985 -88 yılları arası, işveren karlarında yüzde 14,4 artış olmuştur. Bu 


HAFTA SONU ÇALIŞMA 
KONUSUNDA 


KİLİSELER: ~ Tüm çalışanlar, onların seçtiği işçi temsilcileri ve sendikalar, yaşadığımız bu toplumda pazar günlerinin serbest kalması için özel sorumluluk taşımaktadır. Sendikaların pazar günleri üzerindeki ısrarları sevindiricidir.” (AK man katolik ve protestan kiliselerinin ortak açıklamasından) 

DOKTORLAR: “Haltanın her gününün işgünü olması, insanın temel yapısını dengesizleştirir. Hafta sonlarında yeterli dinlenme süresine; diğer bütün zorunlu» luklardan daha öncelik tanınmalıdır.” ( E. 
Hirschmann, FAC Doktorlar Genel Birliği Başkanı) 

BİR MENECER: "Bilindiği gibi, BMW otomobil işletmelerinin Regansburg'taki fabri- 


rakkam, FAG'deki tüm endüstri alanlarındaki ortalama kârların iki katıdır. 

Dergi, krizden bahsedilen demir-çelik endüstrisinde Mannesmann'ın yüzde 23 karla başta geldiğini, onu işçi çıkaran KHD firmasının yüzde 22 ile izlediğini açıklıyor. Diğer bazı firmaların da, 1988 yılındaki karlarında bir yıl öncesine oranla 


kasında 'dönerli 4 günlük çalışma haftası" uygulanmaktadır. Bu tür çalışma modelinin 'mucidi' Willi Haller, başlangıçtan bir yıl sonra bu modelin sosyal etkileri üzəri- ne şöyle diyor: "BMW'deki yeni çalışma modelinin tüm alanlarda olumsuzluğu ortaya çıktı, Bu nedenle de, parayla giderilemeyecek kadar zarar üretilmektedir.” 


METAL İŞVERENLERİ; “Haftalık çalışma süresi esnekleştirilmalidir. Buna, cumartesi günleri de dahildir.” 

IG METALL: " İşverenler, mesai, özel vardiya uygulama yoluyla, çalışma süresinin esnekleştirilmesi olanaklarına zaten sahiptirler. Bunun için cumartesilerin işgünü olması gerekmez.” 


artış şöyle: Siemens ve AEG 15, Dalmler-Benz'in yüzde 8.9, VW yüzde 8.4, Bosch yüzde 9.1, BMW yüzde 12.6, Ford yüzde 13.1 ve Mlele yüzde 11.8, 

Bütün bu karların 37 saatlik çalışma haftası ve serbest hafta sonuna fağmen elde eden metal işverenlerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hangi argümanları kullanacakları merak konusudur. 

Serbest halta sonu konusunda bir açıklama yapan, DGB ve bazı ona bağlı işkolu sendikaları bu zorlu dönemde sendikal dayanışmanın önemini vurguladılar. Geçtiğimiz cumartesi günü, Baden-Württemberg'de, DGB eyalet örgütünün düzenlediği "Dayanışma 1989” mitingi somut eylemlerin başlangıcıydı. 
Çeşitli kültür gruplarının katıldığı açıkhava mitinginde bir konuşma yapan DGB oyalet başkanı Siegfried Pommerenke, serbest hafta sonunun emekçiler için anlamını vurguladi. 

DGB "Dayanişma 1989" əylemleri Eylül ayı ortalarından itibaren tüm Badan-Württemberg eyaletinde sürdürecek. 
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| samolkacı sözüv e A) 
Tüm yaşamı etkiliyor 


Ümit KÖSEOĞLU | 

Ailenin tüm fertlerinin birlikte olabilecekleri, sosyal yaşamı istedikleri gibi birlikte geliştirebilecekleri zaman dilimi hafta sonlarıdır. Ailenin ötesinde, eş, dost, akraba, tanıdık ziyaretleri, kişisel zevkler genellikle hafta sonlarında yapılır. Dernekler, kulüpler, her türlü sporun yapıldığı sahalar dolar, taşar hafta sonlarında. Bir haftanın yükünü omuzlayan vardiya işçisi yorgunluğunu giderme, çocuğunu doya doya sevme olanağını ancak hafta sonlarında bulur. ? 

FAC Metal İşverenleri Birliği'nin bu yılın sonunda başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde önlerine koydukları, cumartesi ve pazar günlerinin sözleşmelere işgünü olarak alınması hedefinin gerçekleşmesi halinde bütün bunlara bir çırpıda sünger çekilecek. 

Hafta sonlarının işgünü olması, insan ilişkilerinin kopması, aile fertlerinin birbirlerini daha seyrek görmesi, daha az zaman ayırması demektir. Eş dost ziyaretlerinin azalması, insanların kendi kabuğuna çekilmesi, yeni dünyasını yeni baştan düzenlemesi demektir. 

Cumartesi ve pazar günleri çalışmaya karşın, hafta arasında bize tanınan serbest günler, tamamen değişen hafta sonu, sosyal yaşamımızı dengeleameyecektir. Çünkü çocuklar okula gitmekte, eş, dost çalışmaktadır. 
Yaşamın tek düze, yani monoton olduğundan yakınmaların giderek arttığı günümüzde, hafta sonu çalışma bizleri tüm sevdiklerimizden tamamen izole edecektir. 

Serbest hafta sonlarının insanlara olan olumlu etkilerinden biri de psikolojiktir. Bir hafta boyu çalışan insan, cumartesi-pazar günleri, kendisini alışılmış günlük yaşamın dışına atmak, çalışma dünyasının günlük temposundan kurtulmak istemekte, çevresinde telaşla koşuşan insanlar görmek istememektedir. Hafta sonlarının işgünü Qlması insanları, bu psikolojik etkenle karşı karşıya getirmekte, kendisi çalışmasa bile, çevresindeki çalışan insanlarla kendini çalışma yaşamının içinde bulacaktır. 

1SO Araştırma Enstitüsü'nün Mayıs 1989'da yaptığı açıklamalara göre, pazar günleri çalışmak zorunda olan her dört işçiden üçünün, bu durumdan hoşnut olmadıkları ortaya çıkıyor. İşçilerin yüzde 21'i gelecekte, pazar günleri daha seyrek çalışmak istediklerini söylerken, yüzde 50'si de hiç bir pazar çalışmak istemediklerini açıklıyorlar. 

Cumartesi çalışanların üçte ikisi de aynı durumdan yakınıyor. Daha az sayıda cumartesi çalışmak isteyenlerin orani yüzde 25, hiç bir cumartesi çalışmak isteme- 


EI HAFTA SONU ÇALIŞMA NE Gelirini, NE GOIYMYA? 


Serbest hafta sonuna rağmen! 


Hafta sonlarının, işverenlerin istemi olan, "işgünü" olarak gerçekleşmesi kesinlikle yeni işyerleri açmayacaklır. Tam aksine daha da yoğun olarak yokolmasına tabân hazırlayacaktır. Çünki, makinaların daha yoğun ve daha fazla süreyle çalışması, satışlarda artış olmadan, daha fazla üretim yapılmasını getirecektir. 

FAC piyasasının sorunu, "daha fazla üretim" yapılması sorunu değildir ki! Daha fazla satış, yani üretilen malların tüketilmesi sorunudur. Şu anda varolan da, üretildiği kadar tüketilmemesi sorunudur. Üretilenin tüketilememesi halinde, makinaların çalışma sürelerini, ister mesai yaparak, ister hafta sonları çalışarak uzatın, bu durum tüketimi artırmayacaktır. Cumartesi ve pazarın İşgünü olması, tüketim artımı güvencesi değildir. tam aksine eldeki birikimi artırarak, depoları doldurarak belirli bir süre sonra kısa çalışmayı, giderek işsizliği getirecektir, 


Üretimin hafta sonları 


çalışılarak artırılması sadece FAC'de değil, tüm dünya endüstri ülkelerinde de yokedici bir rekabete yolaçacaktır. Fakat biz dünyayı değil, şimdilik FAC piyasasını araştırmayı sürdürelim. 


Sevgili okurlar, 


afta sonuna birlikte sahip çıkalım 


Emekçilerin tarih boyunca sürdürdüğü 


büyük mücadelelerle 


elde edilen serbest 


hafta sonu kazanımı, dünyamızın Şu'anda ulaştığı en modern bilimsel, teknik döneminde yokedilmek istenmektedir. 


Hafta sonları çalışma büyük firmaların, küçük ve orta büyüklükteki firmalara oranla daha "kolay" uygulayabileceği bir modeldir. Çünkü bunun getireceği maddi "yük" daha kolay finanse edilebilir. 

Böyle bir durumda, büyük firmaların ellerindeki daha modern makina ve teknik olanaklarla üreteceği mallar daha ucuza malolacak, dolayısıyla da buna dayanamayan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve hatta finans ve rekabet gücü sallantıda olan bir dizi “büyük” işletme iflas ederek batacaktır. 

Federal Almanya'nın endüstri bölgeleri yapısındaki çəşitli bölgelerin farklılığı gözönüne alınırsa, bu durum, bazı bölgelerin çökmesi anlamına gelir. 

Hafta sonu çalışma kelimenin tam anlamıyla "büyük balığın, küçük balıkları yutması” demektir, 

Daha önce nedenlerini belirt- 


Metal işverenlerinin tüm olanaklarını seferber ederek, hafta sonu nun İş günü olması doğrultusunda kamuoyu oluşturma çabaları, olayın ciddi boyutlar aldığını gösteriyor. Gazetemiz, olanakları 
ölçüsünde bu konuya ağırlık veriyor, vermeyi de sürdürecek. 1984 
yılında 7 hafta süren “35 saat grevleri"nde olduğu gibi, bu kez de gelişmeleri ulaştıracağız sizlere, Ancak, Türkiyeli göçmenlerin böyle yakıcı bir konuda tartışmalara yeterince çekilebilmesi için okurlanmızın katkısına ihtiyacımız var 

Bu katkı nasıl gerçekleştirilebilir? 

Metal işverenlerinin istemi olan, hafta sonlarının işgünü olması konusunda ne düşünüyorsanız bize yazın. Sadece sizin düşüncelerinizi değil, çocuklarınızın, ailenin diğer fertlerinin üzerinde hafta sọnu çalışmanın getirebileceği etkileri de aktarın. Çocuklarınızı, eşini zi, çevrenizdekileri, iş arkadaşlarınızı konuşturun, Ne diyorlar? Bunları mektuplar ya da röportajlar halinde yayınlamaya hazırız 

Acaba çocuklarımız anne ve baba ve evdeki diğer yetişkinlerin çalıştığı bir hafta sonu "tatilini" nasıl düşünüyorlar? Bunu nasıl kaleme döküp, nasıl resimliyorlar? Çocuklarımızın algıladıkları dünyayı sayfalarımızda yansıtalım biz de. Sayfalarımızda yayınladığımız, çocuklarımızın çizdiği resimleri, yazdıkları kompozisyonları yine birlikte değerlendirelim. “Hafta sonu çalışma” konusunda bir okur jürisi oluşturalım. Böylece de bu yakıcı sorunu, sadece sendika çevrele rinde ve yönetimlerde konuşulur olmaktan çıkarıp, çocuk yuvalarına bile sokalım, ne dersiniz? Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle 


tiğimiz iflaslar nedeniyle yokolan bir dizi işletme, büyük firmalarayem olup , onların eline geçecektir. 

Inkar etmiyoruz; “Ele geçen” bazı firmaların bir kısmı yeni sahibi tarafından tekrar çalıştırılmaya başlayacaktır. 
Fakat nasıl? Hangi koşullarda? 
Ne kadar emekçiyle? 

Birincisi, tekrar çalışmaya başlayan işletmeler "ele geçenlerin” sadece bir kısmıdır. İkincisi, buralarda yoğun bir personel azalması, işçi tasarrufu yapılacaktır. Üçüncüsü de, "yutulan" küçük işletmelerin büro hizmetlileri ve doğrudan üretimde çalışmayan idari personeline ihtiyaç kalmayacaktır. Çünkü azaltılan personelin işleri, randiman baskısıyla diğerlerine yaptırılacaktır. 

Hafta sonu çalışma, sadece büyük işletmelerin ucuza üretim yapabilmesine hizmet edecektirsGünkü, bu tür firmalar finans güçleri nedeniyle yatırımlarını 


daha esnek ve daha rasyonel kullanabilmektedirler. 

Bu durum, büyük işletmelerin, kendisine iş yapan küçük işlətmelere istediği fiyatı dikte ettirmesini beraberinde getirecektir. Dolayısıyla “büyükler” yutamadıkları “küçüklere” istedikleri koşulu kabul ettirme olanağına sahip olacaklardır. Böylece bir yanda işçilerin hafta sonu yokolurken, diğer yanda da açılması muhtemel yeni işyerleri açılmaacaktır 

Halta sonlarının serbasi zaman olabilmesi için tüm emekçiler va onların sendikaları tarih 

mücadele verdiler, Ne kadar ilginçtir ki, büyük mücadelelerle elde edilen bu kazanım, dünyamızın şu anda ulaştığı en modern bilimsal, teknik döneminde yokedilmek istenmektedir. 

Hafta sonlarının serbest zaman olarak gerçekleştirildiği 60'lı yıllardan bu yana, FAC toplumu fakirleşmedi, aksine daha da zenginleşti. FAC, serbest hafta sonu ve kısa haftalık çalışma süresine rağmen, dünya piyasasında birinci sırada, 

1987'da 486 milyar DM dış salış ile (ABD 420 milyar DM, Japonya 382 milyar DM) rakiplerini geride birakan FAC pattonları, 1988'de de ayni 


başarıyı sağladı. 


FAC Dış Ticaret İstatistik Dairesi belgelerinde, bu konuda şöyle yazıyor; "37,5 saatlik çalışma haftasının uygulandığı 1988 yılında, FAC endüstrisi 128 milyar DM kâr ile FAC tarihinin en büyük dış ticaret kârlarını elde etti.” 

37.5 saatlik çalışma haftasının uygulandığı 1988 
yılında, FAC metal işletmeleri de 163 milyar DM dış satışla bu rekoru yeniledi. 

Hem de serbest hafta sonuna rağmen 


yarınıyor. Jana a: Sayida CUP yeli ISES lerin oranı yüzde 25, hiç bir cumartesi çalışmak istemeyenlerin ise yüzde 43, 

Aynı Enstitünün araştırmaları şu sonucu veriyor: Bugüne * kadar pazar günleri çalışmayan işçilerin yüzde 95'i hafta arasında serbest gün verilse bile, gelecekte pazar günü çalışılmasına karşılar. Şu anda cumartesileri çalışmayan her 10 işçiden 9'u, gelecekte de hafta arasında serbest güne rağmen, cumartesileri çalışmaya karşıdırlar. ” 

Hatta sonları çalışma, çevre sorunlarını dà artiracaktır. 
Günümüzde, hafta sonu çalışanların sayıca toplamı çok düşük olduğu halde, doğa ve çevre kirliliği doruk noktasındadır. Gelecekte fabrika bacalarının hafta sonları da tütmesi sonucu, doğamizin ulaşacağı noktayı düşünebiliyor musunuz? Yarının tüm dünya nesillerine bırakacağımız doğa mirasının halini düşüncelerinizde canlandırabiliyor musunuz? 

Bana kalırsa, böyle bir gelişmeye “dur” demenin zamanı gelmiş ve geçmektedir. Doğanın ve çevrenin korunması, kârların artmasından çok daha önemli değil midir? 


Birliği (0 GB) Yabancılar Dairesi, Federal Almanya'da Türkçe yayınlanan gazetelera gönderdiği bir yazıda, 1 Ocak 1986'da değişikliğe uğrayarak yürürlüğe girən 
“Emeklilik, dul ve yetim ödenekleri: yasası"ndaki bu değişik liğin, FAC'deki bazı emeklilik sigortaların» 
ca yanlış yorumlandığına, bunun da yabancı emekçiler aleyhine bir takım olumsuzluklara yol- 


| diğer bir deyişle, oturma 
iznine sahip olmasi gerekmektedir. Örneğin, iltica edenlerin, iltica 


işlemleri sürerken doğan ri için bu hak geçerli değildir. 


DGB, basın organları- na gönderdiği yazıda, 
| kendisine ulagan belgelerde, bazı emeklilik sigortalarının, yabancı emekçinin sigortalı olarak FAC'de bulunuyor olup, bu haktan yararlanabilme koşulunu, onların “süresiz oturma izni" veya "oturma hakkına” sahip olup olmadıklarına bağladıklarını, 


açtığına dikkatleri i. 
Bilindiği gibi, bu 


değişikliklerin en önemlisi, FAG'de doğan çocükların, doğumdan sonraki ilk 12 ayının FAC'de geçmesi halinde, bu sürenin emeklilik sigortalarınca anna veya babadan birine çocuk bakım süresi" olarak tanınması ve 12 aylık bu sürenin, prim ödemiş kabul edilerek haksahibinin emeklilik maaşına eklenmesiydi. 

Değişikliğin getirdiği başka bir kazanım da, “Çocuk bakım süresinin” anne veya babanın emeklilik hakkını kazanabilmesi için doldurulması göreken süreye eklenmesiydi. 

Bazı emeklilik sigortalarınca değişiklik konusunda yanlış yorumlama, hak sahibi yabancı emekçinin FAG'deki ikamet durumundan doğmaktadır. Yasalara göre, yabancı ailelerin da bu haktan yararlanabilmesinin ön Koşulu, ailenin yasal olarak FAG'da ikamet ediyor olması; 


bu mantıktan hareketle de "sürekli" olurma izni olan dönemi, FAC'de yaşanan yasal dönem olarak kabul etmeyip, bu dönemde doğan çocuklar için bu hakkı tanımak istemediklerini betirtiyor. 
'azıda, bu tür yorumların yanlışlığına işaret eden DGB, haksıizliğin giderilmesi va anlışlığın düzeltilmesi için gerekli olan girişimri sürdürdüğünü açıklıyor. DGB ayrıca, emeklilik sigortasından, oturma izinleri "süreli" alduğu gerekçesiyle “çocuk bakım süresinin” emeklilik süresi olarak sayılamayacağı doğrultusunda bildiri alanların, bu bildirime yasal süre içersinde (genellikle 1 aydır) itiraz etmelerini, Sendika üyelerinin böyle durumlarda vakit geçirmeden üyesi oldukları sendika şubelerine veya DGB yerel örgütlerine başvurmalarını öneriyor. 
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Siyah di 


Cezaevlerindeki baskılar ve 1 
Ağustos Genelgesi'ne ilişkin direnişler, kadınlar tarafından gerçekleştirilen eylemlerle desteklendi. 

Adalet Bakanlığı'nca yayınlanan 1 Ağustos Genelgesi'yle cezaevleri yeni bir düzenleme- ye tabi tutulmuştu. Bu düzenlemelere, tutuklu ve hükümlüler zaman zaman çeşitli direnişler- le karşı çıkmışlardı. Son olarak Eskişehir Cezaevi'ndeki tünel kazma olayı bahane edilerek artırılan baskı üzerine tutuklu ve hükümlüler açlık grevine başladı. Eylem sürerken grevcilerin Aydın Cezaevi'ne nakledilmeleri H.Hüsnü Eroğlu ve Mehmet Alçınkaya'nın ölmelerine yol açtı. Diğer cezaevlerine de yayılan direniş hareketi, tutuktu ve hükümlü yakınları, avukatlar, sanatçı . ve “aydınların yanısıra kadınların da desteğini yanında bulmuştu. 

Tutuklu ve hükümlü analarının itilip, kakılmalarına, tutuklanmalarına kadar varan tepkiler günlük basında yer alırken, kadın yazarlar kendi kitaplarına kara boya dökerek uygulanan baskıları ve duyarsızlığı protesto ettiler. Nezihe Meriç, Leyla Erbil, Tomris Uyar, Pınar Kür, Bilgesu Erenus, Işıl Özgentürk, Nazlı Eray, Füsun Akatlı, Nursel Durual 


Cezaevlerindeki baskılar ve 
1 Ağustos Genelgesi'ne ilişkin 
direnişler, kadınlar tarafından gerçekleştirilen eylemlerle desteklendi 


ve Latife Tekin, İstanbul'da Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde biraraya geldiler. Ve 


yaşamın tüm alanlarmda zulüm politikası güden hükümeti ietilava cadırdılar 


Suskunluğu ve duyarsızlığı asla bağışlamayacaklarını belirten kadın yazarlar şu açıklamayı yaptılar: "İnsanların temel yaşam haklarını elde etmek uruna ölmek va Ha 


reni 


deki çocuklarımıza yönelik acımasızlığı toplum katında gösterilen sağırlığı, bir yazar ve ana olarak asla kanıksamayacağımızı belirtiriz.” 


SİYAH DİRENİŞ 

“Devlet, 1 Ağustos Genelgesi'ne dayanarak cezaovlerinde şiddet uyguluyor. Şiddetin her türünü çok Iyi bilen biz kadınlar herkesi bunu protesto etmeye, 12 Ağustos cumartesi günü bütün kadınları siyah giymeye, herkesi protestosunu ifade etmek için üzerinde siyâh bulundurmaya çağırıyoruz. (Kadın Kurtuluşu İçin Mücadele Eden Kadınlar) 

11 Ağustos günlü Cumhuriyet 
Gazetesi'nde yayınlanan yukarıdaki çağrı çok sayıda kadinin hareket 'geçmesine yol açtı. Üzerlerinde siyah giysiler bulunan kadınlar tarafından Istanbul'un ve diğer şehirlerin çeşitli bölgelerinde gösteri ve yürüyüşler düzenlendi. İstanbul'da Tünel'den Galatasaray'a doğru yürüyüşe geçen kadınlardan bir bölümü polis tarafından gözaltına alındı. 

Bunlardan Nuran Ağan, 
Ayşa Düzkan, Süheyla Kalyoncu, Gülnur Savran, Eftal Sönmez, Şenay Gelişti, Filiz Karakiie Caunur Gürkan Na. 


İÇİMİZDEN BİRİ 


MM, 


"Sık sık döver ama 


beni sever de" 


* 28 yaşındayım. Adım Hatice. Mardin'de doğdum ama oraları hiç bilmem. Gençliğim Çaycuma'da geçti.” 

28 yaşında olduğunu söyleyen Hatice aslında en az 40 yaşında görünüyor. Onunla Federal Almanya'da her yıl yapılan yaz sonu ucuztuklarında, büyük bir süper markette tanıştık “Ne alırsan 1 Mark” yazan ucuzluk sepetleri arasında adeta kaybolmuştu. Üstüne dar gelen, el örgüsü yeleğinin tek düğmesini iliklemiş, beyaz başörtüsünü başına takmış, sanki evinden çıkıp da yandaki bakkala geçivermiş. 
Rahat ve atılgan.Ya da öyle görünüyor. Bir yaşlı Alman kadınla aynı bardağı tutmuşlar, biri bir ucundan çekiyor, öbürü bir ucundan. Alman kadın söyleniyor, bizimki de, Ama birbir lerini anlamıyorlar. Çünkü ikisi de kendi dillefinde konuşuyor. Hatice bir yandan da kızına sesleniyor. "Kız Hülya, öyle bakınıp duracağına toplasana şunları. Tam 6 tane buldum, bu moruk kapacak” Sonunda bardak Hatice'de kaldı. Ben olsam, diye düşündüm, çoktan bırakmıştım bardağı 

Yanımdaki arkadaşla biraz izledik Hatice ve kızını, 50 feniğe, 1 Mar- ka bir sürü ıvır zıvır aldılar. Kasanın başında da kasiyerle tartıştılar. Daha doğrusu, annesinin direktifleri doğrultusunda Hülya tartıştı. Biraz utangaç tabii. Hatice yemenisinin sürekli çıkan ucunu şakağının yanına sıkıştıra sıkıştıra anlatıyor. Sonunda hesap kitap yapıldı, paraları çıkışmadı. Ve Hatice uğruna mücadele ettiği 
6 bardağı kasanın yanına bırakmak zorunda kaldı. 

O sırada da biz yanlarına yanaştık. Duisburg'un bir samti olan Meiderich'e kadar da aynı otobüste yoloylük ottik 

Hatice, eşiyle birlikte 10 yıl önce gelmiş'bu semte. Kocası Thysenn'de işçiymiş. Ama bir iş Kazası geçirdiği için şimdi malülen emekli olmuş. Onun aldığı emeklilik parası ile ve Hatice'nin temizlik işlerinden kazandığı para ile yaşıyorlar. Hatice kocasına veriyor bütün parasını ve eve ne kadar para girdiğini de bilmiyor. Almanca da bilmiyor. "Needcem bu yaştan sonra bu gavurlatın dilini öğrenip. 
Benden geçti artık” diyor. Nerelerde çalıştığını soruyoruz. * Ben çok yerde çalışırım. Sabah erken, çocuklar uyanma- dan önce, 4'te hela temizliğine gidiyorum. 
O iş 6'da bitiyor. Eve geliyorum. Cocuk- 


ortalık, ütü, cam, halı başka günler. Öğlen- de eve geliyorum. Herif gelmiş oluyor. Ona yemek hazırlıyorum. Sonra çocuklar geliyor. Onları doyuruyorum. Saat 4'te yakında bir kauhof var, orayı temizliyorum. Sonra alışveriş yapıp,eve geliyorum. Yemek, ortalık, çocukların üstü başı derken gece oluyor. Herkesler uyuduktan sonra da uyuyorum,” 

* Peki bu arada kocan ne yapıyor?” 

” O kahveye gider gelir.” 

" Başka” 

” Eh, anacım, başka ne yapsın ki?" 

Doğrusu ya arkadaşım da ben de söyleyecek söz bulamadık. Öylesine doğal yanıtladı ki sorularımızı. 

Hatice 10 yılda 4 çocuk doğurmuş kocasına. Biri kız, üçü erkek. “Hepisi de okuyorlar” miş 

" Hiç boş vaktin olmuyor mu?” 

” Olmaz olur mu? Çarşamba günleri boşum. O gün de komşular gelir, biz gideriz.” 


* Kocan sana nasıl 

davranır?” 
| “ir 
| “Ne yapar yani, iyi olarak?” 

“Bana harçlık verir. 

Pazar günü hepimizi 

su kenarına görürür. 
| Çok karışmaz bana.” 

" Hiç dayak attı mı sana?” 

” Tabii. Sık sık döver 

beni. Ama çok canımı 

acıtmaz. Beni sever, 

Bir komşum var, Hafize kadın. Onu herifi 
| bir döver, komşular 
zor ayırır elinden. Geçende sokaklara kaçtı kadın da, polis geldi adamı götürdü, 
Bizde öyle şey olmaz. Evin içinde kalır herşey.” 

“Peki seni dövmesine karşı çıkmıyor musun? 

“Pek ses etmem. Biraz bağırırım. Aslında çok da canım yanmaz ama, bağırınca çabuk keser. Ne de olsa sever beni.” 

* Üzülmüyor musun?” 

* Üzülüyorum. Ama evimin erkeği, çocuklarımın babasıdır. Bu gurbet ellerde ne yapalım başka.” 

" Bir fotoğrafını çekelim mi.” 

" Yok anam yok. Öyle artist karılar gibi.. 
Sakın ha, Öldürür adam beni.” 

"Anne kız! benim resmimi çeksinler” dedi Hülya. Hatice kızının elinden çektiği gibi kalktı. Düğmeye bastılar ve indiler. Arka 


protesto ettiler. Nezihe Meriç, Leyla Erbil, Tomris Uyar, Pınar Kür, Bilgesu Erenus, Işıl Özgentürk, Nazlı Eray, Füsun Akatlı, Nursal Duruəl 


Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde biraraya geldiler. Ve yaşamın tüm alanlarmda zulüm politikası güden hükümeti istifaya çağırdılar. 


Bu mücadeleyi sırf 


kadınlar mı yürütecek? 


Hayri ADALI / Bonn 


Kadinlarin eler mücadelesini sadece kadınlar mı verecek? Bance, insanlığın ilerlemesinden yana olan erkeklerin de bu mücadelede yeri var. Pekiyi, bu, kadınların kendi cinsiyetlerinin kurtuluşu için verdikleri mücadelenin de, şimdiye ka» dar her türlü mücadelede gibi, hissettirilmeden erkeklerin vesayeti altına alınması için yapılan kurnazca bir girişim mi acaba? Kanımca bu, erkeklerin bu mücadeleye ne niyetle girmek istediklerine bağlı. "Biz olmadan kadınlar bu işi da beceremezler" diye mi, yoksa "insanlığın ileri doğru bir adım atması için, insanların öteki yarısının kendisini baskıdan kurtarmasıyla olur" diye mi düşündüğüne bağlı. Kadınların kurtuluşu mücadelesine erkeklerin de Katılması, bu mücadeleye erkeklerin damgasını basması filan anlamına gelmiyor bence: İlla bir benzetme yapmak gerekirse, İşçi sınıfının kurtuluşu mücadelesine köylülerin de katılmasının, köylülerin bu mücadelede öncülüğü ele geçirmeleri anlamına gelmediği gibi. Kadınların karşı karşıya bulundukları güçlükleri, üstlerindeki ek baskıları erkekler, erkek oldukları için, hiçbir zaman onlar kadar iyi bilmezler. Çözüm yolları için de öyle. Ama kadınlar da, ezen cinsiyetin bir Kısmını kendi mücadelelerine kazanmadan başarılı olabilirler mi? 

Kadının kurtulüşu mücadelesine erkeklerin de katılmasını hiç de, kadınların kendi cinsiyetlerine özgü eylemlerine, toplantılarına illa erkeklerin de katılması olarak anlamıyorum. 
Bence bu katılım toplumsal yaşamda, herşeyden önce de aile- da, kadın-erkek ilişkilerinde başlar, Aile içinde moda deyimiyle demokratik bir havanın esebilmesi, erkeğin katılımı olmaksızın sağlanabilir mi? Aile içinde böyle bir hava deyince, ilk aklıma, ailenin yükünün gönüllü bir şekilde eşit paylaşilması, Kararların birlikte alınması geliyor. Aile içinde demokratik bir ortam bence hiç de derneklerdeki, işyerlerindeki gibi biçimsel yönü ağir basan yöntemlerle sağlanamaz gibi getyor bana, Çünkü ailə, duygusal pakçok etmənin çok güçlü olduğu, diğerlerine göre çok daha derin ve karmaşık ilişkilerin bulunduğu biçimsel ilişkilerin fazla hayat hakkı bulamıyacağı bir grup, Burada demokratik bir uyumun sağlanması, erkeklerin kadınların kurtuluş mücadelesine politik, toplumsal alanda desteklerin sağlanmasının temeli ve bunu sağlamada kadınlar kadar erkeklere de sorumluluk düşmüyor mu? 


la bağışlamayacaklarını belirten kadın yazarlar şu açıkla» mayı yaptılar: "İnsanların temel yaşam haklarını elde etmek uğruna ölmek ya da öldürülmek seçeneğiyle karşı karşıya kaldıkları bir ülkede yaşamaktan utanç duyuyoruz. Hapishaneler- 


Bunlardan Nuran Ağan, 
Ayşa Düzkan, Süheyla Kalyoncu, Gülnur Savran, Eftal Sönmez, Şenay Gelişti, Filiz Karakuş, Saynur Gürkan, Nazime Kadıoğlu, Zübeyde Atay va Emel Armutçu tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevi'ne kapatıldılar. 


DUNGUN YYYY Em iyi, egim çalıştığını soruyoruz. * Ben çok yerde çalışırım. Sabah erken, çocuklar uyanma» dan önce, 4'te hela temizliğine gidiyorum. 
O iş 6'da bitiyor. Eve geliyorum. Çocuk- 


TOR YENI yere Vr yine U n pg rmiey Sakın ha, Öldürür adam beni,” “Anne kız! benim resmimi çeksinler” dedi Hülya. Hatice kızının elinden çektiği gibi kalktı, Düğmeye bastılar ve indiler. Arka- 


ların ekmeğini yedirip, okula yolluyorum. 
Yemek yapıyorum. Sonra herif kalkıyor. O da çay içip, kahveye çıkıyor. Hergün saat 9'da bir ev temizliğim var. Bulaşık hergün, 


Alkolün en genç kurbanları 


Hamilelikte alkol alınması, pek çok kadının düşündüğünden daha rizikolu 


Artık herkes kadının hamilelikte alkol almasının, doğmamış çocukta bir dizi fiziksel ve psikolojik sorun yarattığını biliyor. 
Doktorlar tüm hastalarına tehlikaye anlatırlar, televizyonlarda anons yapılır, restoranlarda ve içkili bir takım yerlerde uyarılar vardır. Buna rağmen bazi anneler mesajı almamış durumdalar, Örneğin ABD'de hetyıl 50 biri- den fazla çocuk annelerinin hamilelikte alkol almasi nedeniyle sakat doğuyor. Bunların yaklaşık dörtte birinde kalp arızasından doğan deformasyonlar var. Sorun Cenine ait Alkol Sendromu (CAS) olarak sınıflandırılacak kadar ciddi. 
Çok insan henüz CAS'ın ne kadar tahrip edici ve yaygın olduğunun farkında değil. 


Bâzi araştırmacılara göre CAS, ABD'de özürlü doğan çocukların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor, 


Sinir sistemini etkileyen bazi ilaçlardan farklı olarak alkol, tüm hücrelere kuvvetle etki ediyor. Gelişmeyi önlüyor, cücelik yapıyor, görme ve öğrenme bo- 


zukluklarına neden oluyor, yüzde delormasyon yapıyor 


CAS trajedisinin tümüyle önlenebileceği bilim adamları tarafından açıklanıyor. Bir kadın, alkolik bile olsa, hamile kalmadan önce alkolü kesebilirse, CAS'ın canini geliştirmesi önlenebilir ve çöcuk alkol tahriballı doğmaz. Eğer anne hamile olduğunu ilk haflalarda farketmez ve alkol almayı sürdürürse cenin'in etkilenmesi önlenemez. Araştırmalara göre ilk iki hafta içinde farkedildiği takdirde tehlikeyi minimale indirmek mümkün. Ancak bu süre aşıldığı takdirde alkolün bebeğin organlarında tahribat yapması kaçınılmaz. İlk üç ay- dan sonra alkole devam edilmesi halinda ise başka tehlikeler de ortaya çikar. Beynin gèlişmesinin devam ettiği 9 ay boyunca, alkol bu gelişmeye olumsuz etkilerini sürdürür 


Çocuk bu tehlikeleri atlatarak doğmuş bile olsa tehlike sona ermiyor. İngiltere'de yayınlanan bir “ip dergisinin araştırmasına göre, eğer anne 


günde bir bardaktan fazla içki içiyorsa, çocuk alkolü anne sütüyle almaya devam ediyor Ve bu çocuğun gelişmesini olumsuz etkiliyor. Alınan içkinin cinsi içkinin az veya çok alkollü; bira, şarap veya likör olmasi ço- nin'e vuruşunu değiştirmiyor. 

Buraya kadar annenin alko! 
almasıyla ilgili konuya değindik. 
Bilim adamlarının şimdi tartıştıkları bir diğer konu da, annenin hiç alkol almaması halinde bile, CAS nedeniyle özürlü doğumlar. Bu noktada araştırmacılar CAS'ın ortaya çıkışında erkek sperminin rolü üzerinde duruyorlar. Alkolün spermler üzerindeki etkilerin çocuğa da geçeceği üzerinde duruyor araştırmacılar. 

Şu anda CAS'ın tedavisi yok. 
Tek çare çiftlerin eğitilmeleri. 
Bazı yerlerde bilgisizliğe karşı önlemler alınmaya çalışılıyor. 
Örneğin New Hampshire'de çiftler evlenmeden önce mutla- ka GAS ile ilgili bir broşürü okumak zorundalar. Aksi halde evlenme izni alamıyorlar. Ve aynı şehirde bu yıl sonunda likör şişelerinin üzerine bile, alkolle hamileliğin bir arada yürüyemeyeceği yazılacakmış. 

(Time Dergisi'nden yararlanarak hazırlanmıştır) 


| kapakları, dudakla 


| büyük ara 


larından baka kaldık. Kızı ona birşeyler söylüyor, o ise tutmuş Hülya'yı bileğinden çəkip götürüyor.. 

B. UYAR 


Kalp arızalarına yol açacak olan temel organ fonksiyon bozuklukları; kulak hastalıkları, görme bozuklukları, kötü 


Yüz deformasyonu, kafatası 

küçüklüğü, yassı surat, düşük göz 


burun arasında 


| Çok yavaş, tutuk gelişme. 
(Doğumdan 
| önce ve sonra) 


Merkez sinir sistemi fonksiyon bozuklukları; zeka geriliği ve hiperaktivite (bunun ilaçla bile kontrolü zor) 


Sayfa 6 


Lenin'i sekreterleri Volodiçeva ve Fotiyeva anlattı 


Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin'in yaşamının son yıllan, özelikle Stalin ve Troçki ile ilişkileri üzerine bir çok yazılmasına karşın ilgiyi sürdüren bir konu. Moskova Haberleri Gazetesi'nin 6 Haziran 1989 tarihli Almanca baskısında, Lenin'in sekreterleri Mariya Volodiçeva ve Lidya Fotiyeva'nın 1967 yılında yazar Aleksandr Bek'e anlattıkları yeraldı. Dr. Viadien Loginov tarafından yayıma hazırlanan anılarda ilginç noktalar göze çarpıyor. 


Dr. Wadiev Loginov, Lenin'in bu iki sekreterinin Çok kişi tarafından konuşturulmak istendiğine ancak başanlı olamadıklarına dikkat çektikten sonra, yazar ` Aleksandr Bek'in ilginç özelliği sayesinde aşağıda okuyacağınız söyleşileri gerçekleştirdiğini belirtiyor. 


Loginov giriş yazısında konuya ilişkin bir değerlendirme yaparken şunları söylüyor: 


“Bugün artık Bayan Volodiçeva'nın Lenin'in son yazılarını ve Vasiyetnamesi'nin birinci bölümünü, Bayan Fotiyeva'nın ise Vasiyetname'nin diğer bölümlerini Stalin'e verdikleri biliniyor. Böylelikle Stalin partiyi "Hazırlama" olanağına kavuşmuştur..." 


ROPORTAJ 


"Lenin zehir istemişti,, 


Yazar Aleksandr Bek ilk kez Bayan Mariya Volodiçeva ile konuşmuştu, Volodiçeva şunları anlatmıştı; 

"23 Aralık 1922 günü Lə- nin'in beni yanına çağırdığı söylendi.Bir sorunun onu huzutsuz ettiğini ve bir stenografa bazı şeyler dikte ettirmek istediğini öğrendim. Daha önceleri de ben Vladimir İlyiç'in konuşmalarını ve mektuplarını yazmıştım. İyi hatırlıyorum, Lenin'in evine geldiğimde, orada Mariya İlyiçna, Nadeşda Konstantinova ve bir grup hekimle karşılaştım. Bana Lenin'in en fazla beş dakika dikte ettirebileceği söylendi. Nadeşda Konstantinova beni Lenin'in yatak odasına götürdü, Hasta bir hali vardı. 
Yavaşça bana sol elini uzattı, sağ eli felçliydi. Sonra bana: “Kongreye mektup dikte əttirmek Istiyorum, yazmaya başlayın." dedi. 

Lenin hızlı bir şekilde dikte ettiriyordu. Şüphesiz herşeyi önceden kafasında tasarlamıştı. Onun hasta hali saklanamayacak durumdaydı. Dikte ettirmek onun için kolay olmuyordu. Boğuk bir sesle konuşuyor, konuşurken kendisine özgü şekilde jestler yapmayı başaramıyordu. Yazıyı kendine tanınan zaman içinde bitirdiğinde biraz daha neşelendiğini fark ettim. Mektubu bana çok tedirgin edici 


Edt. e ibi sin dk iie 2 


taben bana dikte ettirdiği mektubu Stalin'e 

götürdüm... Stalin bana "Bu mektubu yakın!" di- 
“ye talimat verdi...Stalin'in bu emrini yerine getirdim. 


Lidya FOTİYEVA: 1922 yılında Gorki'de Lenin, Stalin'den siyanür istemişti. "Şayet konuşma yetimi kaybedersem zehir alacağım" demişti. 
Stalin de bunu kabul etmişti... Ancak, daha sonra zehir için Stalin'e gittim. Vermeyi kabul etmedi. 


yeniden oluşturmalısın!" dediler. Bunun üzerine ben de hemen yeniden beşinci kopyayı daktilo ile yazdım. 

Daha sonraları bu olay üzerinde çoğu Kez düşündüm ve Lenin'in belgesini Stalin'e göstermemem gerektiğini anladım. Bunun için de, Stalin'in Partinin Merkez Komitesi Genel Sekreterliği görevinden alınma önerisi henüz yoktu, fakat bu mektup Stalin'i kuşkulandırmıştı. Artık o Lenin'in Xil'nci Parti Kongresi'ne Mar- kez Komitesi içinde bir dizi değişikliği öngören ciddi öneri ler harıladıdnı hilivordu Da 


Bunun üzerine, Mariya Volodiçeva'nın anıları üzerine notlar bulunduğunu, bunlara göre onun Vladimir İlyiç'in dikte ettirdiklerini Stalin'e verdiğini, Stalinin de Kendisine, “Bunları yakın!” diye buyurduğunu anlattım. 

“Hayır, doğru değil bunlar. 
Bir dakika düşünmem lazım, O zamanlar iki kez Stalin'i aradım. Birinci kez zehir yüzünden. Ama bunun hakkında bir şey yazılamaz... Bunu yayınladığınız takdirde roddederim,” diyerek itiraz otti 

Bon “Hangi yayından 507 edi votsunuz? en masalavi 


bu yanıyla mücadele ederdi.) 

“Sizin o Ferster'iniz şarlatanın biridir” diye haykırdı. "Kaçamak sözlerin ardına sığınıyor of” 

Bir kaç saal sonra beni yeniden çağırtlırdı. Artık sakinleşmişti, fakat üzgün bir hali vardı, “Sizden özür dilerim, ölkeyle konuştum. Ferster tabii ki bir şarlatan değildir.” dedi... 

Stalin'le ikinci kez, Vladimir İlyiç'in bana dikte ettirdiği uluslar üzerine bir mektup nedeniyle görüştüm, Bu kez onu ziyarət etmedim; telefonda, “Stalin Yoldaş, Vladimir İlyiç biraz önce kongieye hitaben politik karakterde bir mektubu bitirdi. 
Bu mektubün Merkez Komite- ye verilmesini gerekli görüyor,” dedim. Binun üzerine Stalin'den şöyle bir yanıt aldım: 

"Onu Kamanev'e verin!” 

(O zamanlar henüz araları iyiydi.) Daha sonra Vladimir İyiç'in isteği üzerine Troçki'ye gittim ve bu mektüpla birlikte Lenin'in bir başka yazısını ver dim. Bd yazıda Lenin, Troçki'den düşüncelerinin onun tarafından savunulmasını istiyordu. Ama Troçki bu isteğe ilgi göstermedi.Lenin, Troçki'den “Gürcistan Olayı" ile ilgili olarak da Merkez Komitəsi Plenu- mu'nda bir savunma yapmasıni istemişti. Ancak Troçki hastalığını bahane ederek, böylesi bir görevi üstlenmeye cağini bikdirdi..* 


Panorama- Sayın Lenin, bugün sosyalist dünyada gelmekte olan deişiklikler, sizce Marksizninizm'e uygun mudur? 
LENİN- Sorudaki terimlerinize katılmıyorum. Bugün sosyalist bir dünyanın var olduğunu söyle mek oldukça güçtür sanıyorum. 
Panorama- Ama bu dünyanın temellerini siz atiniz mi? 
LENIN- Ekim Devrimi ve sonrası, tabii bu dünyanın temellerinin. 
olumlu ve olumsuz yanlarının kaynaklarının aranması gereken dönemdir. Ben de bu dönemin baş sorumlularından olduğuma göre benim payıma düşen bir şeyler de elbette vardır, Ama bu dünyanin temellerini attığım söylenirken, bu günkü olumsuz lukların baş yaratıcısı olduğum ima ediliyorsa, bunu reddode' rim.Tarih önünde bana büyük haksızlık olur. 
Panaroma - Siz bu olumsuzlukların tohumlarını gördünüz ve bunlara karşi mücadele etmeye çalıştınız. Bunu mu söylemek istiyorsunuz ? 
Lenin - Böyle de denebilir Panaroma- Örnekler verebilir misiniz ? 
LENİN - Sosyalist bir toplumun, burjuva toplumundan bin kat da ha demokralık olduğunu söyle dim. “Bütün iktidar Sovyetlere” dedim. Belli ki ve köylülerin meclisleri aracılığı ile kendilerini yönetmelerinden bahsodiyo rum. Bugün Sovyotlar'in sembo lik bir anlamı olduğu, içlerinin boşaltılmış olduğu ortada Panorama - Parti modeliniz, sizin in farklı bile olsa, diktatörlüğün zeminini hazırlamış olamaz mi? 
LENİN- Ben olabilecek en demokratik parti modelini keşfet tğim iddiasında değilim. Parti mâakanizmasının ilkelerini oluştu rurkon, demokratik işleyişin ge rekon ile iktidar mücadelesi ya pabilmenin (gereklerini 


bağdaştırmaya çalıştım. Bu süroçta, ikinci tür geteklerin da 


8 Eylül 1989 / Türkiye Postası 


Ahmet Çakmak daha önce Panorama 

| Dergisi için Karl Marx'la da hayali bir 
söyleşi yapmış. bu söyleşi Türkiye 

| Postası'nda da yayınlanmıştı. Çakmak bu 
kez de Büyük Ekim Devrimi'nin önderi Lenin ile yine Panorama Dergisi için yaptı. 
Sosyalist ülkelerde ve Sovyetler Birliği'nde bir çok alt-üst oluşun yaşandığı 

| günümüzde Çakmak'ın Lenin'e yaptığı 

bu fantastik söyleşi, süregiden tartışmalar- 


>. la ilginç ilişkiler kuruyor. 


yattığı kanallar, yanlış girişimlere açık kapılar oluşturmuş olabilir. 
Ama özünü boşaltırsanız, her şeyi kötüye kullanmak mümkündür. Subjektif niyetlere kapıları baştan ve tamamen kapatmış modeller çok zor, hatta imkansızdır. 
Panorama - Sosyalizmde devlet zora başvurur mu? 
LENIN- Sınıf farklılaşmasının sürdüğü toplumlarda devlet, hangi sınıfın elinde ise, ötekine karşı oluşturulmuş bir zor aracıdır zaten 
Panorama - Güçsüz bir bur-Juvaziye devlet imkanlarından ve üretim araçlarından arındırılmış bir burjuvaziye karşı bu zorun anlamı nedir? 
LENİN- Gereksiz bir şiddet kadar gayri insani ve aptalca bir uygula ma olamaz, Sosyalist devlet, herhangi bir nedenle varlığına karşı tehdit görür ve kendini sürdürme - nin çaresi olarak zor dışında yöntem kalmazsa buna başvutur, 
Panorama - Devletin varlığına yönelik, ya da sosyalizme yönelik bir tehdit olup olmadığına, ya da başka yönlem kalmadığına kim karar verecek? 
LENIN- Pokitbüro değil tabii, İşçi lerin ve köylülerin Kendileri “Bütün iktidar , Sovyetler'e” sözünün bir anlamı da bu, Panorama - İşçi ve köylü temsilcileri, Sovyet'i eline geçirmiş birilerinin me takılamazlar mı? Sovyo! 
gerçek iktidar sahipler 'apmak istediklerini onayattıkları bir organa dönüşmez mi? 
LENIN- Tabii, mümkündür. Bunun için kitlelerin hızla bilinçlendirilmesi ve eğitim düzeylerinin yükseltilmesi gerekir. Bu da yetmez, Sınırsız özgürlük ve açık tartışma olmalıdır. 
Panorama - zeae içinde kitleler farklı fikirlere ayrılsa ve birbirlerini sosya- 


tizmin kuyusunu kazmaya i kla suçlasalar u 
-4 


"Fatura bana çıkarılamaz" 


ten çok geçmeden bu dünyadan aynldım. Fatura yanlış adrese ikmıyor mu? 
anorama - Acaba tarihin amoan er elmayı mi ediniz? İyi niyetinize tksist ilke ve idealler doğru kavrayışınıza le nesnel şartların imkansızlığını mı göremediniz? 


LENIN- Sizin durduğunuz yer ve tarihten bakıp bunları söylemek güzel oluyor da, ben dünyada ik işçi iktdarının ışıklarını tünelin sonunda görmüşken, herhalde ne olur ne olmaz deyip geri dönemezdim. 

Panorama - İşte o ışıklar sorudaki zehirli elma olmuyor mu? 

LENİN- Tarih, işini gücünü bırakıp Sovyet işçi sınıfına ve Lo nin'e şaka yapmaz. Ayrıca insan unsuru oldukça etkilidir. Siz nos nel şartları olduğundan daha faz la belirleyici görüyorsunuz sanırım. 

Panorama - Biz de size başarılı olmuş bir ihtilalci olarak, subjektif şartları olduğundan fazla abartıyorsunuz diyebilir miyiz? 
LENİN- Tarihe yöne vermiş bir adam, insan unsurunu abartabi. 
lir, doğrudur. Ama özellikle dov rimden sonra, bilhassa son yıllarımda bir çak şeyin benim is teğim dışında nasıl akıp gittiğini 


pe ama - Sizin yarıığınız 
NEP uygulaması İle Gorbapan yürürlüğe sokmak stediği ekonomik politi kası arasında paralellikler kuruluyor. 

LENİN- İnsanlar görünüşe aldanmasalar, zaten her şey güllük gülistanlık olur. NEP ile yeni reformlar arasında hiçbir ilgi yok. 
Biz savaş, yoksulluk ve geriliğin kol gezdiği SSCB'do, piyasanın kaldırılması sürecine ara verdik ve piyasanın bir süre kontroll işlemesini zorunlu gördük. Şimdiki ise çök farklı; bir ekonomide ol 


kiniğin anman için piyasa maba mazmalarını igloos. Ayrca 


te eltirmek onun İçin kolay olmuyordu. Boğuk bir seslö konuşuyor, konuşurken kendisine özgü şekilde jestler yapmayı başaramıyordu. Yazıyı kendine tanınan zaman içinde bitirdiğinde biraz daha neşelendiğini fark ettim. Məktubu bana çok tedirgin edici geldi, Lidya Fotiyeva'yi aradım ve kendisine Lenin'in Olağan Kongre'ye hitaben çok önemli bir mektubu bana dikte 

ettirdiğini anlattım. Ona ne yapacağımı, mektubun herhangi bir kimseye, örneğin Stalin'e gösterilmesinin gerekli olup olmadığını sordum. Lidya Fotiyeva "Məktubu Stalin'e göstətebilirsiniz” dedi, Dediğini yaptım,Stalin'in evinde onunla, Nadeşda Alliluyeva, Orconikidse, Buharin ve Nazaretyan'la 

karşılaştım. (A. Nazaretyan 1905'ten beri parti üyesiydi ve 1922'den itibaren RKP (B) Merkez Komitesinde çalışıyordu.) Stalin mektubu aldıktan sonra, Örconikidse ve Buharindən kendisiyle birlikte yandaki odaya geçmelerini istedi, 

Tüm bunlar birşey konuşma» dan oldu. Yaklaşık 15 dakika sonra Stalin odadan çıktı. 
Adımları ağır, yüz ifadesi de endişeliydi. Benden başka bir odaya geçmemi istedi. Orconikidse ise bana Lenin'in sıhhat durumunu sordu. 

Bu arada Lenin'in Kongreye mektubunu Stalin'in onun hastalıklı haliyle açıklama eğilimi içinde olduğuna dair bende bir izlenim doğdu. Bana "Mektubu yakın!" diye talimat verdi. 
Stalin'in bu emrini ben yerine getirdim. Ona göstermiş olduğum o mektup kopyasını yaktım, fakat bundan başka dört nüshanın daha dolapta 


"saklı olduğunu ona söyleme- 


dim. 

Ertesi gün bunları Fotiyeva ve Glassar'e anlattım. "Sen ne yaptın!" diye üzerime yürüdüler. “Hemen o kopyayı 


Jadım. Bunun için de, Stalin'in Partinin Merkez Komitesi Genel Sekreterliği görevinden alınma önerisi henüz yoktu, lakat bu mektup Stalin'i kuşkulandırmıştı. Artık o Lenin'in Xil'nci Parti Kongresi'ne Merkez Komitesi içinde bir dizi değişikliği öngören ciddi öneri» ler hazırladığını biliyordu. Daha sonra Nadeşda Alliluyeva ile yaptığım bir görüşmeden, Stalin'in mektubun içeriği hakkında benim Kongre delegelerine açıklamalarda bulunabileceğime dair endişeler taşıdığını çıkardım... 

24 Aralık akşamı yine Lə- 
nin'in yatağının başında oturudum. "Ben size günlüğümü dikte edeceğim" dedi. "Bunlar son derece gizlidir. Şimdilik kimse bunlar hakında haberdar edilmemelidir.” 
Dikta ettirdikleri bittiğin de Vladimir İlyiç bir kez daha hatırlatt:"Dün 23 Aralık günü ve bugün 24 Aralik günü dikte edilenler son derece gizlidir." Bunu birkaç kez vurgu» ladı, Yazdırdıklarının özel bir yerde ve özel bir sorumluluk altında saklanmasını istedi.. 

Lenin'in Parti Kongresi'ne mektubunun ilk özetlerini daha önce Stalin'e ilettiğimi Lenin'i heyacanlandırmak istemediğimden ona söylemedim... 

Lidya FOTİYEVA'nın 

anlattıkları 

Bayan Fotiyeva bana karşı lütufkardı, Bir buluşma kararlaştırdık, 80 yaşında, ama ols dukça zindeydi, Dosdoğru konuya girdim ve ilk olarak ona şu soruyu yönelttim: 

*Lenin'in ölümünden kısa bir süre önce dikte ettiği mektuplar, Stalini hede! alan mektuplar, hemen hamen aynı gün içindö nasıl oldu da onun eline geçebildi?" 

Bu sorum karşısında Şaşkınlaştı. "Bunu neraden öğrendiniz? Hangi mektuplar?" dedi. 


"Hayır, doğru değil bunlar. 
Bir dakika düşünmem lazım, O zamanlar iki kez Stalin'i aradım. Birinci kez zehir yüzünden, Ama bunun hakkında bir şey yazılamaz... Bunu yayınladığınız takdirde reddederim,”diyetek itiraz etti, 

Ben “Hangi yayından söz ediyorsunuz? Ben meseleyi yalnızca aydınlatmak istiyorum," deyince şunları anlattı: 

"Peki, ilk önce zehir üstüne konuşalım. Daha 1922 yılının yazında Gorki'de Lenin, Stalinden kendisine 'Siyanür' göndermesini istemişti. Bununla ilgili olarak Lenin, 'Şayet konuşma kabiliyetimi kaybedersem, zehir alacağım. 
Yanımda hazır olsun istiyorum,' demişti. Stalin de bunu kabul etmiş ve "İyi" demişti. Ancak, Mariya İlyiçna bu konuşmadan haberdar midu. O, buna kesin karşıydı ve hastalığın çeşitli aşamalardan geçebeliceğine, hatta konuşma yetoyeğinin kaybolsa dahi yənidən geri gelebileceğine inanıyordu. Özetle söylemek gerekirse, Vladimir İlyiç'e zehir verilmedi. 

Son inme gelmesinden sonra, aralık ayında zehir temin Ətmek için beni gizlice Stalin'e gönderdi. Ben de telefonla onu aradım ve sonra evine gittim. 
Stalin beni dinledikten sonra, "Profesör Ferster bana 'Vladimir İlyiç'in çalışabilir duruma gelmemesi için ben hiç bir neden görmüyorum' dedi” şeklinde konuştu. 

Ben Vladimir İlyiç'in yanına döndüm ve ona Stalin'le yaptığım görüşmeyi anlattım. 

Vladimir İlyiç öfkelendi' ve bağırmaya başladı. 

(Hastalığı süresince sık sık ölkeleniyordu. Hatta çok sıra- dan nedenlerden dolayı... 
Örneğin, asansörün bozulduğu bir anda. Genç yaşlarından beri kabına sığmayan bir yanı vardı, ancak 


yordu. Ama Troçki bu isteğe ilgi göstermedi.Lenin, Troçki'den “Gürcistan Olayı” ile ilgili olarak da Merkez Komitəsi Plenu- mu'nda bir savunma yapmasıni istemişti. Ancak Troçki hastalığını bahane ederek, böylesi bir görevi üstlenmeyeceğini bildirdi,” 


li - İNEĞİ iy» 
ni hazırlamış olamaz mı? 

LENİN» Ben olabilecek en demokratik parti modelini kestettiğim iddiasında değilim. Parti mekanizmasının ilkelerini oluştutürken, demokratik işleyişin gerekleri ila iktidar mücadelesi yapabilmenin gereklerini bağdaştırmaya çalıştım, Bu süreçte, ikinci tür göreklerin da- 


Ekim Devrimi'nin önderi Lenin 


Vladimir İlyıç Ulyanov (Lenin) 1870ta Simbirek'te bügünkü adı arosk'ta dünyaya geldi. 1887'de Naradnoya Volya 


(Halkın Özgürlügü) grubunun üyesi olan ağabeyi Aleksandr ie Ram edildi. O siralarda Marksist MN başlayan Lenin Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesini dışardan bitirdi, daha sonra tutuklanarak 3 yıl sürgünde kalmak üzora Sibirya'ya gönderildi, Sürgün sırasında 1898'de Minsk'te Rus Sosyal Demokrat i pman (RSDIP}'in kuruluşuna önayak oldu. Yine sürgünde "i a'da Kapitalizmin gelişmesi”adi. 
kitabını yazdı.1900 yılında İsviçre'ye gitti ve orada Iskra gazetesini yönelli. Daha sonra parti örgütlenmesi konusunda çıkan tarıtşmalarla uğraştı, Bu amaçla "Ne yapmalı” isimli kitabını yazdı. Partinin 2. kongresinde Bolşevik Mensevik çatışması yaşandı. Plehanov'un Lenin'i destekteklemekten vazgeçmesi sonucu Lenin Iskra gazetesinden ayrılarak " Bir adım İlerl iki adım geri” adlı yapıtını yazdı. Partinin ancak 1907'de Londra'da yapılan 5. Kongresinde Lenin ve Bolşevikler üstünlüğü sağladılar. 1912 Prag Konferansında Menşevikler partiden atıldı, aynı yıl partinin günlük gazetesi Pravda doğdu. 
Savaşın başlaması üzerine devrimcilerinin görevinin savaşı devrime iştürmek olduğunu söyleyen Lanin, 1916'da sosir ülkede görçekleşebileceğinin öne süren “ Emperyalizm, Kapitalizmin son aşaması” adlı kitabını yazdı. 
1917 Martı'nda (Eski takvime göre Şubat) Rusya'da devrim 
başlayınca Lanin İsviçre'den yazdığı ” Uzaktan Moktuplarda” bütün iktidi ih Sovyetlere verilmesini savundu Daha sonra aynı fikri va * Hemen Barış'ı" sayunduğu "Nisan tezleri"ni yazdı. Finlandiya'da " Devlet ve Devrim” adlı kitabını kalame aldı, Daha sonra Patrograd'da'gelen Lenin silahlı ayaklanma hazırlıklarına girişti. 7 Kasım 25 Ekim 1917'de Bolşevikler iktidara geldi, barış imzalandı, ardından iç savaş çıktı. Savaş komünizmi dönemini NEP izledi.1919'da da Lenin, Komünist Enternasyonal'in kurulmasında öncülük etti. Ancak 1918'de bir suikast Sonucu ağır yaralandığından 1922'de yarı felce uğradı. Stalin'i aşırı sertlikle, Troçki'yi ise işlerin yanlızca yönetsel ğer eleştirdiği " Vasiyeti"ini yazdı, ama 


parti merk mitasi bu notların 12, Kongrede okunmasına izin vermedi. 1923 Mart'ında konuşma yeteneğini de yitiren Lenin, 21 Ocak 1924'de öldü, 


nun için kitlelerin hızla bilinçlendirilmesi ve eğitim düzeylerinin. 
yükseltilmesi gerekir. Bu da yetmez. Sınırsız özgürlük ve açık tartışma olmalıdır. 

Panorama - tler içinde kitleler farklı fikirler ayrılsa ve birbirlerini sosya- 


lizmin kuyusunu kazmaya çalışmakla suçlasalar,.. Bu nereye gider? 

LENIN- İşçilerin ve yoksul köylülerin çıkarlarına tors düşücek kararlar alınamaz Çünkü onlar çoğunluktadır Sovyetler'in yetki ve karar mokanizmaları da bu çoğunluğu yansı tmaktadır 

Panorama - İşçilerin ve köylülerin çıkarları bu kadar uyumlu mu? 

LENIN- Mülk sahibi köylüler ve 


iğçilerin çıkarları çatışabilir. 
norama - KAYI olup, daha doğrusu tarım kesimin- de çalışıp da işçi statüsünde olanların, gida fiyatkanu İşçilere çelişkisi Yok en 9) 
kdr i p 
LENIN- Kırdaki işçi de gıdasını parayla bakkalından alacağı için yoktur. Ucuz gida her ikisinin de ararınadır. 
anorama - Sizin yi 
Türkiye'de çıkan bir iktisat ansiklopedisi "dünyanın en büyük oportünistidir” di- 
F. 


or, 
VEN: Ansiklopedilerde bu tür ifadeler kullanılmaz, Kullanılırsa güvenliğini yitirir, bu bir. Tarihin sunduğu lırsatı, Sovyet Bolşevikleri değerlendirmişlerdir. Bunu kastediyorsa, terminolojiyi yanlış kullaniyor, bu iki, Bence savaşı, yoksulluğu ve Marksist teoriyi “kullandığımı” düşü r. 
Panorama - Öyle değil mi? 
LENİN- Değil tabii. 
Panorama - Ama, demokrasi dendi, diktatörlük kuruldu, Yoksulluk yenilecek dendi em büyük acılar kildi. iktidar: dendi, şçiler İktidarda söz hakkına sahip olamadı. 
LENİN- Doğru, Ama müsadeniz- le, ben iktidarı işçilere aktarmaya ve o arada emporyalist kuşatmayla baş etmeye çalıştım. Za- 


gülistanlık olur. NEP ile yeni rèlormlar arasında hiçbir ilgi yok, Biz savaş, yoksulluk ve geriliğin kol gezdiği SSGB'da, piyasanın kaldırılması sürecine ara verdik ve piyasanın bir süre kontrollü işlemesini zorunlu gördük. Şimdi-Ki ise çok farklı; bir ekonomide etkinliğin artması için piyasa mekanizmalarının işletilmesi. Ayrıca şimdikiler geçici bir uygulama olarak devreye sokmuyorlar. Piyasa mekanizmalarını çok boğeniyorlar. 

Panorama - Ama piyasadan uzaklaşma işe yaramadı. 
LENIN- Yüz milyonlarca SSCB ve Çin yurtlaşının barınma, gıda, sağlık, yaşlılıkta bakım vb. ihtiyaçlarını giderilmesi sizce bir işe yaramamaksa öyle olsun, Olay şudur: Movcut SSCB, Çin vb. 
ekonomiler otkinEk, verimlilik ve teknolojik gelişme bakimindan emperyalist ülkelerin gerisinde kalmışlardır. Piyasa izmaları bunun için devreye sokulmaktadır. Aynca piyasa bir araçtır. 
Sosyalizmin hizmetine de girebilir, kapitalizmin hizmetine de, SSCB, Çin vb, toplumularında Panorama - Çok aci bir piama yaptiniz. Emper- 
A zm dediniz... Sizin anımladığınız emperyalizm halâ geçerli mi 

LENİN Taba her şey şartlarla birlikte değişiyor. . Emperyalizm; © da değişmekle birlikte varlığını sürdürüyor 

Panoramo - Siz 1917 öncesi Rusyası'nda tarım dahli kapitalizmin hakim olduğunu öne sürmüştünüz. Halâ böyle mi 
İk şam! 

LENIN- Ever. 

Panorama - Kapitalizmin görevini tamamlamadan meye r hata 


olduğu söyleniyor. 
sya'da yayılmasını tamamlamış ve olgunlaşmiş bir kapitalizm olmadan iktidarı almamızdan söz ediyorsunuz, bir anlamda başa döndük. 
Sosyalizmin şartı, kapitalizmin üretici göçleri geliştirmek anlamında yapacak bir şeyi kalmamış olması değildir. Sosyalizm daha hızlı geliştirebilir çünkü, 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TÜRKİYE 


-Erbil, seninle konuşmak istediğimiz konu, Cumhurbaşkanlığı seçimi... Kim olur Cumhurbaşkanı? 

TUŞALP- Öyle bir soru ki, yanıtı da zemine uygun olacak. 
Geçenlerde Amerikalılar geldi onlar da benzer bir soruyu sordular. Onlara, "Semra Hanım da dahil herkes olabilir” dedim. 

-Semra Hanım'ın şansını anladım da, kocasının şansı nedir? 

TUŞALP- Turgut Özal'ın eli Cumhurbaşkanı olmaya mahkum, Sen neden diye sormadan söyleyeyim. Dünyada hesap sorma rüzgarları esiyor. 
Turgut Özal, Cumhurbaşkanı seçilemezse hesap vermek durumunda olduğunu biliyor. 

- Ben yine de araya girip sorayım: Gücü yeterli mi seçilmek için? 

TUŞALP- Yeterli! Çünkü geniş bir çevre Özal'ı koltuklamak zorunda. Bunca yapılanların sorumlusu Özal ama, avantayı toplayan da geniş bir çevre, İşte o çevre Özal'ı desteklemek zorunda. Dünya'da hesap verme rüzgarları esiyor dedim; 


Özal 7 yıl Çankaya'ya çıkıp hes 


sap verme işinden kurtulmak istiyor. Askeri darbelerin ardından hasap sorma işi Türkiye'yi de etkileyecek, etkiliyor. 

-Ö yine döneriz. Ben senin eski meslektaşlarının 


Bir Konu 
Bir Gazeteci 


bu işe ne diyeceğini sormak istiyorum, (Erbil Tuşalp eski bir subaydır) 

TUŞALP. Siviller için Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı demektir. Askerler için ise Cumhurbaşkanı'nın anlamı Başkomutan'dır. Onlar, Cumhurbaşkanlığı o seçimini, Başkomutan seçimi olarak yorumlarlar. 

-Sen böyle konuşunca 
Özal'ın şortlu fotoğrafları geliyor gözümün önüne... Peki, sözünü ettiğin "yorum" karşısında Özal'ın şansı nedir? 

TUŞALP- Böyle bir durumda Özal'ın dayanağı demokrasi olur. Özal bunca yıldır birlikte olduğu çevrelerle iş yaptı, onlarla birlikte yürüdü. Şimdi Cumhurbaşkanlığı konusunda böyle bir yorumla yüzyüze geldiğinde “Demokrasi"yi öne sürecektir. 

-Kürt sorununa ilişkin gelişmeler Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunu nasıl etkiler? 

TUŞALP- Bu iki konunun birbiriyle ilgisi yok! 1980'den sonraki beceriksizlikler Doğu ve Güneydoğu” so akj olayları PESNI utlara fırlat "sk ler Irak içlerinde operasyonlara giriştiler. Bu konu artık ABD ve SSCB'nin de ilgi odağındadır. Bu anlamda ilgi toplayan bir konu iç siyasete 


i= N diye sorduk 


pek yansımaz. İç siyasete yansımaz derken, elbette yansıdığını hepimiz biliyoruz. 
Özal bu konuda da bir manevra çevirmek isterse, mesela Meclis Başkanlığı için Kürt kökenli birini aday gösterebilir. 

-Meclis Başkanlığına aday olanlar arasında Kürt kökenli olan var mı? 

TUŞALP- Yok! Yıldırım Akbulut Erzincanlı ama, o da Kürt değil. 

-Meclis Başkanlığı seçimi- nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin provası olduğu yolunda değerlendirmeler var. Ne ölçüde geçerli bu tür bir değerlendirme sence? 

TUŞALP- Önemli bir göster- 


Tuşalp eski bir asker, *Cumhurbaşkanlığıile askerin ne alakası var?" diye bir soruyu biliyoruz ki, hiçbir Türkiye Postası okuru sormaz. Tuşalp'le 

konuşmamızın nedeni hem deneyimli bir gazeteci olarak : politikacıları tanıması, hem de askerlerin eski bir meslekdaşı olması wi 


Cumhurbaşkanlığı seçimi 


Gazeteci-Yazar Erbil Tuşalp'e "Cumhurbaşkanı kim olur?" 


Aydın ŞENESEN 


"Ozal'ın eli mahkum da..." 


Erbil Tuşalp'i Türkiye Postası okurlarına uzun boylu tanıtmaya gerek | ni politik haberin kalbinde gazetecilik yapıyor olması. İkincisi yok. Tuşalp,belgesel değeri tartışılmaz kitaplarıyla, iktidarın şimşeklerini üstüne çeken haberleriyle demokratik kamuoyunda yakından tanınıyor. 
"Cumhurbaşkanlığı seçimi" konusunda Erbil Tuşolp'le konuşmamızın iki nedeni var, Birincisi Tuşalp yıllardır Ankara'dâya- 


Parlamentoya tepeden bakanlar o Cumhurbaşkanı'na da "Başkomutan" olarak bakıyor 


gel Eğer Meclis Başkanlığı seçiminden meselâ bir Vehbi Dinçerler 90-100 oy alırsa, Özal oturup yeniden hesap yapmak durumunda kalır. Dinçerler 50-60 oy da alsa Özal yi- 


Ama, Dinçerler 4-5 oy alırsa Özal o gün Cumhurbaşkanlığını ilan 

-Yani ANAP Grubu'nun 


tavri bu kadar 


nadın başarısızlığı halinde Özal Cumhurbaşkanlığını kesin ilan eder, öyle m, 

TUŞALP- Vehbi Dinçerler 4- 
5 oy alırsa, en azından Semra 
Hanım o gece en sevdiği yemekleri yer. a 

Şaka bir yana, Özal gücünü 


deneyecek Meclis Başkanlığı seçiminde, Tabii bu arada, Özal'a rağmen aday olanların da gil denenecek. 

-Özal'ın dışında kimlerin adı geçiyor Cumhurbaşkanı adayı olarak? 

TUŞALP- Benden başka herkesin! 

-Ciddi soruyorum! 

TUŞALP- Sen ciddi soruyor sun ama, ülkede öyle bir ortam oluşturuldu ki, toprak yapay, tohum yapay, gübre yapay., Evo ürün de yapay tabii. Adından söz edilen bir çok kişi var. Mesela Kasım Gülek'in adından söz ediliyor. Necmettin Karaduman, Meclis Başkanı seçilemezse Yıldırım Akbulut'tan... 
Ismail Cem Mümtaz Soysal'ın 


TÂB.DNED Canal Backanı CQültakin Gasinalıiilea TÄR-DED Nawvacı i 


l 
SHP taralından aday göstərilmesini istiyor. 
-Peki SHP'den Mümtaz Hoca'nın adaylığı önerisine ne deniyor? 


TUŞALP- Gülünüp geçiliyor. SHP yönetimi ciddiye almıyor böyle bir öneriyi. 

IP'nin aday göstermesi söz konusu mu? 

TUŞALP- 3-5 SHP milletvekili Erdal İnönü'yü aday gösterebilir seçim sırasında. 

-Peki Demirel'in tavrı ne 
olur? (diya sorarken, 1977 
yılında AP'nin 16. Kuruluş yıldönümü nedeniyle AP Genel Markezi'nde yapılan toplantıda Erbil'le yanyana oturup Demirələ soru sorduğumuz gün gözümün önünde canlanıyor, Erbil Vatan Gazetesi, ben de Politika Gazetesi adına toplaniıda bulunuyoruz. Erbil, Demirel'a, “Önümüzdeki seçimlerde TİP Sosyalizmin Bayrağı'nı Meclis'e dikeceğiz diyor. Siz ne diyorsunuz?" diye soruyor. Demiral sağ elini hırsla ikimizin üstünde gezdirip yanıtlıyor: “Siz girseniz girseniz hapse girersiniz, Meclis'e değil!” 

TUŞALP- Demirel çok değişik bir görünüm arzediyor. 
O şimdi ne DP'nin mirasçısı, ne eski AP'nin lideri ne do şimdiki DYP'nin başı... O, şimdi "Askeri darbe sonrasının lideri”... 
"Hayır" diyon, başkaldıran insanların sözcülüğüne oynu» 


sarino kanıtctıık 


yor. Darbe sonrasında Burjuva demokrasisinin kurallarına göre işlemesinin sözcülüğünü yapıyor. 

-Samimi mi sence? 

TUŞALP- Gorbaçov samimi mi sence? Böyle şeyler bilinemez. Ama yapılana ve söylenene bakılır. Demirel “Saha çamurlu, önce sahayı kurytalım” diyor. Milli Güvenlik Kurulu bildirisi'nde “İç ve dış mihraklar” lafı geçince partisinin grup toplantısında, “Milli Güvenlik Kurulu ülkenin güvenliğinden sorumludur. 
Açıklasın kimlerdir bu iç ve dış mihraklar?" diye bangır bangır bağırıyor. 

Demirel samimi mi? Bu tür endişeler bizim mahalleden kaynaklanıyor. Mahallemiz halkının iktidar şansını görememesinin endişeleri bunlar. 

-Peki Bulgar göçmenleri konusu Özal'ın seçimini nasıl etkiler? 

TUŞALP- Özal'ın sözüne, planına güvenilmeyen bir kişi olduğunu dünyaya gösterdi bu olay, inşallah halkımıza da göstərir, 

Son olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'de ciddi bir politika tahmini yapabilmek için ciddi bir ortama ihtiyaç var. Bunun için de en başta Anayasa değişikliği gerekiyor. Türkiye'nin ana sorunu şimdiki Anayasa'dır. 
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Gültekin Gazloğlu, Türkiye öğretmen hareketinin en önde gelen isimlerinden ve 12 Eylül taralındanı kapatıldığı halde hala 
yaşayan TÖB-DER'in 1976 
yılından beri Genel Başkanı, Gazioğlu, TÖB-DER başkanlığı siyasi sürgünde de üzerimde kaldı. 
Sıkıyönetim tarafından faaliyeti durdurulan örgütümüzün Kongresini toplamamıza Izin verilmediği için Başkanlığı devredemedim. 
Oysa bu onurlu ama yorucu görevi devretmeyi, özellikle de genç arkadaşlara devretmeyi çok istiyordum. Şimdi umut ediyorum ki, TÖB-DER yeniden açılır, ben de Türkiye'ye dönerim ve genç arkadaşlara devrederiz görevi. Biz artık yaşlandık sayılır. Biz TÖB.DER başkanı olduğumuzda ortaokulda olan gençler bugün mesleğimize katıldılar. 12 Eylül'den bu yana geçen süreci çok daha olumsuz şartlarda yaşadılar. Şimdi onlar öğretmen hareketinin yöneticiliğinde ve sorunları çözmede daha enerjik, daha verimli çalışmalar yapabilirler" diyor. 

12 Eylül'den hemen sonra İlk 
açılan ve en erken sonuçlanan siyasi davalardan birisi de TÖB-DER davası, Sıkıyönetim savcıları tarafından açılan davanin aslında, 
12 Eylül öncesinde aynı iddialarla 
yine TÖB-DER hakkında sıkıyönetim mahkemelerindâ açilan 


TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu ile TÖB-DER Davası üzerine konuştuk 


"Hatasında ısrar eden bir devlet, s s e 


pa'nın herhangi bir ülkesinde her öğretmen istediği siyasi partiye 


devlet olamaz zaten " ay ap 


baskıya uğramıyor, toplumda itbar görüyor, işverenle serbesiçe ve yeterli kanıt buluna- katlarının tahkikatın genişletilme- rinci mahkemenin kararı kaldırı açilan davalar da güdümlü dava- toplu pazarlık yapıyor... Aynca madığı için örgütün mah- si, iddia ve delililerin bir bilirkişiye mah ve mahkum olan İnsanların lardi. Şimdi deniliyor Ki, “demokra- öğretmenlere düşünce va görüşlekum ödilemediği davadan ( incelettirilmesi talepleri reddedil- kayıpları giderilmelidir.” siye döndü Ülke, insan hakları rinden dolayı bir baskı yapılmıyor. 
çok tarki yoktu, O dönem- mişti. Avukatlar yine aynı talepte -Bu kayıp nasıl giderilebilir? © yürüyor” Bakalım şimdi TÖB-'DER Böyle olunca gerçekten bizim de TÖB-DER faaliyetten © bulundular. Mahkeme, Ankara Hu- ~ Elbette ki kayıplann tümünü davası bakımından bunu görə- Ülkemizin öğretmenlerinin çilesi alıkonulmuş ve hiç bir taa- kuk Fakültesi profesörlerinden (karşılamak mümkün değildir. Dev- ceğiz. Gerçekten demokrasiye benim gözümde çok daha büyüdü. 
liyette bulunmadığı halde, Nevzat Toroslu'ya dosyayı let birinsanı 5 sene hapis yatırıp, dönüldü mü? Avukatlarımız da Eğitim yaşamında basit şeyler bel- askeri darbeden sonra göndermiş. Toroslu da bilirkişi ra- sonra eline tazminat olarak bir kaç vayi yeniden açmak için hazırlık ki ama, bir zamanlar ben ilkokul yeni bir dava inga edil- porunda, TCK'nın 141. maddesi- kuruş vermekle bu kayıpları gide yapıyorlar öğretmenliği yaptım, o zaman hiç mişti. Fakat iddialar, TÖB-DER'İN nin ihlal edilmediği ve TOB-DER'in remez. Ancak devlet arka * TÖB-DER davasının benim aklımdan, ” biz bu çocukyasal bir örgütken, yasadışı bir mevcut düzeni yıkmaya yönelik il- o daşlanımıza başka cezalar da ver sonucu diğer davaları da ları niye böyle siyah önlük giyörgüte, mevcut nizamı zorla legal bir örgüte dönüşmediği miştir. Örneğin ömür boyu kamu etkileyebilir mi? mek beyaz yakalık takmak zoyıkmak. için gizli bir cemiyete (görüşünü mahkemeye sunmuş. haklarından yasaklı kılınmak, dev Dava, diğer siyasi davalara, runda bırakıyoruz” diye geçmidönüştüğü gibi eski iddialardı. Bir Bunun üzerine oybirliği ile içlerinde let memuru olamamak, meslekle- askeri mahkemelerde açılan, bir yordu. Onları neden derse girmemeslek örgütü olan TOB-DER, so benim de olduğum 20 TÖB-DER rinden olmak gibi cezalar verildi. kism tamamlanmış bir kısmı de- den önce asker gibi sıraya diziyoyut suçlamalara ve yasa maddelo- yöneticisinin beraatlerine karar ve- Hiç değse onlar kaldırılabilir, mes- vam eden bir takım davalara da m ii rine dayanılarak suçlanmış ve hiç rilmiş. Mahkemenin savcısı da bir | İeklerine dönmeleri sağlanabilir. örneklik teşkil edecektir bence. Bu | 

bir somut delil bulunmaksızın üst gahkemeye itiraz etmeyince, Özgürlüklerinin kısıtlandığı sadece öğretmenleri değil, bütün | Eskiden, biz bu çomahkum edilmişti. 54 TÔB-DER' 15 Mart 1989 tarihinde bu karar dönemlerde almaları gereken demokrasi güçlerini, demokratik | 


linin çeşitli hapis cezalarına çarp- o kesinleşmiş.” maaşlar kendilerine ödenebilir. ve hukuk kuruluşlarını, bütün bir | cukları niye böyle tınıldığı, örgütün kapatıldığı, mal * Kararı nasıl öğrendiniz?” Böylece devlet, yanlışını tamir et- toplumu ilgilendiren bir dava | siyah önlük giylarına el konulduğu Karar, Askeri *O sırada ben hastahanedey- mè yoluna gidebilir, Bu sevindirici “ Siz yurdışına ne zaman mek akalık 
Yargıtay tarafından da onanmış, dim. Haberi duyunca inanmadım. bir şey olur. Hem yurttaşlar açısın çıktınız?” | beyaz yı 1 

aralarında Gazioğlu'nun da dos- İnanılacak gibi değildi. Zira daha dan, hem de devietagisindan. Ha- ”82'nin Ocak ayından beri takmak zorunda yası olmak Üzere, 20 TÖB-'DER önce yakalanan arkâdaşlarımız, ki tasını tamir eden bir devlet herhal o yurtdışındayım.” | bırakıyoruz diye 


yöneticisinin dosyaları, yakalan- onlann TÖB-DER içindeki görəv- de yücelir bundan Ama hatasında ” Eğitim sorunlarına a dıklarında davaya yeniden bakıl- leri bizim kadar önde değildi, onlar israr eden bir devlet de devlot ola- bakışınız bu süreç içinde düşünmemiştim | mak üzere ayrılmıştı. Davanın mahkum olmuş, cezalarını çek- maz zaton Hukuk devleti, demok. değişli mi.? Öğretmen | bundan sonraki gelişmesini ve miş, yeniden özgürlüklerine ka- rasi gibi kavramlarla böyle birşey hareketine nasıl bir katkı 3 7 AE nasıl beraat ettiklerini de Ga-  vuşmuşlardı. Örgütümüz kapali. bağdaşmaz düşürüyorsunuz? ruz, her sabah bir de and içiriyoruz. 
zloğlu'ndan dinleyelim; “Bir mış, mallarına el konmuştu. "Bu Şimdi işin ilginç taralı, hukukçu- Yurtdışının size kattıkları Ve biz öğretmenler sınıfa girince süre sonra sıkıyönetim kalktı. Bu bir yanlışlık olacak" dedim. Hu- ların görüşüne göre, tashihi karar, ya da kaybettirdikleri neden çocuklar hepbirden ayağa dosyaları ayrılan yöneticilerin dos- kukla uzaktan yakından izah edie- ya da iade-i muhakeme grişimleri nelerdir?” Kalkıp, biz “günaydın” deyince nəyalan, ki aralarında benim dosyam mez bir durumdu. Aynı davada bi- ancak birinci karan veron ya da - Bu çok kapsamlı bir soru, Bu den hep birden "sağol" diyorlar da vardı, Ankara 2. Ağır Ceza rinci dereceden sorumlu insanlar onu onayan askeri yargıtaya yapi- oyurldışında geçirmek zorunda ol- Otunun diyoruz oturuyorlar. Bizim Mahkemesi'ne gönderildi. O sıra- beraat ediyor, diğerleri mahkum labilir. Dolayısıyla askeri yargıtay duğumuz süre bazı bakımlardan eğilim sistemimizde militarizmin da yönetici bir arkadaşımız yaka- oluyor, cezalarını çekiyor, örgüt önce onadığı bir kararı bu defa bizim için kayıp. Ben kayıplar ha- dehşetli otsi olduğunu Avrupa'ya landi ve aynen sıkıyönetim mah- kapatılıyor, daha sonra gizli örgüt gözden geçirilmesi için yine nesini daha büyük olarak görüyo- gelince daha yakından gördük. 
kemelerine sunulan iddianame, olamadığı ortaya Çıkıyor. sıkıyönetim mahkemesine gönde- rum. Ama kazançlarımız da oldu. Başka tecrübeler de edindik. 
benzeri bir iddia ile, yakalanan ar- -Şimdi ne olacak? recek ve orada davaya yeniden Türkiye'deyken Avrupa'daki Belki koşullarımızın elvermemekadaşımız ve hepimiz hakkında Hukukçular da bu konuyu ( bakılabilecek. Tabi bu kararlar he- eğitim sistemi konusunda genel sinden ölürüydü, TÖB-DER'de oldava açıldı. Arkadaşımız bir süre tartışıyorlar. Görüşleri şu, Bir hu- pimizin bildiği gibi politik kararlar. hatlarıyla bilgimiz. vardı. Avrupa'da sun diğur sendikalarda olsun uztutuklu kaldı, mahkeme devam kuk devletinde böyle birşey ola dir. Bu ortam içinde tek taraflı suç- bunu yakından izleme, gözleme manlaşma bizde yoktu. Yönetimederken yurtdışına çıktı. Dava bi- maz. Bir çifte standart vardır Bu lamalar sadece bizim örgütümüze şansımız oklu, Türkiyedeki eğitim lerde İstikrar yoktu. Sık sık zim bilgimizin dışında devam etti. ortadan kaldırılmalıdır Bunun değil, bütün sendikalara, dernek, yaşamının dehşet verici bir gerilik- deği lu bizim yönetimlerimiz. 
Yalnız daha önce sıkıyönetim ortadan kaldırılma yolu bellidir part ve halta pallamontoya tek ta- te olduğunu gördük. Aynca öğret- O lo çok genel çalışmalar mahkemelerinde TÖB-DER avu- Davaya yeniden bakılmalıdır Bi- raflı suçlamalar vardı. Ve o zaman o menlerin haklarını da gördükçe yapılabiliyor. sorunların derinliğine 


Berin UYAR 


inilemiyor, maddi sıkınlılar da buna elvermiyordu. Ayrıca kadro düzeyinde de yetersizliklerimiz vardı Burada öğretmen sendikacılığının bizim yürüttüğümüzden de oldukça farklı ve imkanlı olduğunu da gördüm. İsveç Öğretmenler Sendikası'nı ziyarete gittiğimde sendikanın 110 yaşında olduğunu ve hiç kapatılmadığını, kesintiye uğramadığını öğrendik. Halbuki Türkiye'de yaklaşık 70 yıldır, her 10 
yılda bir, bilemedin 15 yılda bir herşey sil baştan yapılır ve bu devlet zoruyla olur. Dolayısıyla çok zengin bir bilgi ve tecrübe birikimi olamadı. Avrupa'da bunların çok köklü olduğunu gördüm.” 
"Türkiye ye dönme konusunda ne düşünüyorsunuz?” 
* TÖB-DER davasından beraat 


eltim ama, daha önce bu davadan dolayı bana “yurda dön” çağrısı yapıldı. Bu 
Jşağrıya uymadığım için de vatandaşlıktan 
İçıkarıldim Bu idavadan berajat etim ama 
“ vatandaşlık 


haklarım henüz yok. Bu haklarımın geri verilmesi için müracaat ettim. 
Aradan üç ay zaman geçti. Bana olumlu ya da olumsuz bir yanıt vetümedi. Bu hakkımın peşine düşüp elde etmeye çalışacağım. Ve alacağımı sanıyorum, Çünkü gerçəkten bir gasptir bu. Hiç Kimsenin böyle gerekçelerle yurttaşlık hakları elinden alınamaz, ben kendimi de hiçbir zaman TC yurttaşları dışında hissetmedim yurtdışında. 

Biçimsel de olsa böyle ber olumsuz 

tuk var. Onun ortadan kaldırılması lazım. Nasıl gelişeceğini şimdiden söyleyemem ama umutluyum 

Türkiye'ye dönme konusunda da 


UNIVERSIADE 
DUISBURG '89 
Pekin mi? 

Ruhr Havzası mı ? 


Geçtiğimiz günlerde önemli bir spor şölenini daha geride bıraktık. 
Ölimpiyatlardan sonra en kapsam-Ji ve en önemli spor organizasyonlarından biri olan Üniversite Oyunları'nın onbeşincisi 22-30 Ağustos tarihleri arasında Federal Almanya'nın Duisburg şehrinde yapıldı. 

1949 yılından beri düzenli olarak yapılan Üniversite Oyunları ya da diğer adıyla Üniversite Olimpiyatları özellikle son yıllarda çok ilgi görmeye başladı. İlk düzenlendiği 
1949 yılında adı FISU-Spor Hahtasi olan organizasyona sadece 10 
ülke katılırken, 1987 yılında Zagreb'te yapılan oyunlarda ülke sayısı 128'e, sporcu sayısı da 3904'e 
ulaştı. Duisburg 89'un sadece 4 
spor dalında gerçekleşmesi sonucu katılan ülke sayısı 93, sporcu sayısı da 2500 olarak gerçekleşti. 

Duisburg 89'un sadece basketbol, atletizm,kürak ve eskrim olmak üzere 4 spor dalında gerçekleşmesine rağmen rekor düzeyde bir sporsavor kitle tarafından izlenmesi organizatörleri bile şaşkına çevirdi. Açılış, kapanış va kültür programı da dahil olmak Üzere oyunları 500.000'o yakın seyirci izledi, Organizasyon Komitesi bilet satışından 400 bin mark civarında gelir beklerken, bu rakam 750 bin markı geçti. Diğer yandan, Üniversite Oyunları'nın toplam faturası da 12 milyon marki buldu, Bu yəkunun 7 milyon markını spor sahaları düzenleme ve organizasyon masrafları oluştururken, 4 milyon markı yol yapım ve düzenleme çalışmalarına harcandı. 

Rakamlarla 


zenlenen kültür festivali ya da programı oldu. Bu festival çerçevesinde F.Almanya ve öteki Avrupa ülkelerinden gelen birçok müzik ve tiyatro topluluğu da oyunlara ayrı bir renk kattı, Aslında bu, Duisburg Oyunları'nın sadece dört spor dalında yapılacak olmasın- dan dolayı doğacak büyük boşlugu doldurmaya yönelik bir girişim 


getz. ei 


Duisburg Üniversite Oyunları'na Türkiye eskrim, kürek ve atletizm dallarında katıldı. Bu spor dal- | larında sporcularımız daha ilk turlarda elendiler. Ama Avrupa klasmanında önemli bir yere sahip olduğumuz basketbolda, oynadığımız altı karşılaşmanın dördünden galip ayrılarak dokuzuncu olduk 


"Üniversite 89" sona erdi 


Bülent ERGİN 


Geçtiğimiz günlerde sona eren Duisburg Üniversite Oyunları'na ülkemiz dört spor dalında da katıldı. 
Ancak ülkemizde henüz büyük bir potansiyele sahip olmayan eskrim, kürek ve atletizm dallarında Türkiye bir varlık gösteremedi. Bu spor dallarında sporcularımız daha ilk turlarda elendiler. Ama Avrupa klasmanında önemli bir yere sahip olduğumuz basketbolda, oynadığımız altı karşılaşmanın dördünden galip ayrılarak dokuzuncu olduk. 

Ülkemizde futboldan sonra en çok seyirci toplayan spor dalı olan basketbolda milli takımımız, önceki yıllarda önemli başarılar elde ederek ilgi çekmişti. Ancak üniversite oyunları, adından da anlaşılacağı üzere, sadece halen yüksek öğrenimini sürdüren sporcuların katılabileceği bir organizasyon. Bu yüzden Üniversitə basketbol milli takımımızda,A Milli Takım düzeyinde oynayan sadece altı sporcu bulunuyordu. Biz de üniversite takımımızın koçu Mehmet Baturalp ve bazı milli sporcularımız ile hem turnuvanın sonucunu değerlendirdik, hem de ülkemizde basketbolün sorunlarını konuştuk. 

"Sayın Baturalp, Duisburg kenti üniversite oyunlarına üç ay gibi çok kısa bir sürede hazırlandı. Genel olarak organizasyonu nasıl 


Sporcularımız dönüş yolunda t 


nun sonucu diğer Ülkelerin sporcularıyla da iyi bir kaynaşma ortami yaşanmadı. 
Ben örneğin 1987 yılında Suriye'de yapılan Akdeniz Oyunlarına da katılmıştım. 
Oradaki organizasyon çok daha mükemmeldi,” 

“Mili takımımızın aldığı sonucu değerlendirir misin?” 

Levent: * Ben iyi bir sonuç elde ettiğimize inanıyorum. 
Çok zor maçlar oynadık ve çoğunu kazandık.” 

"Peki Levent, Üniversite ile basketbolü birarada nasıl yürütüyorsun?" 

Levent: "Aslında pek yürümüyor. 
Takımımızın yoğun ve zorlu idmanlarından pek fırsat bulamıyoruz.” 

“Üniversite «e basketbol arasında bir tercih yapmak durumunda kalsan, ne yönde karar verirdin?" 

Levent: "Tabi ki artık basketbol.” 

"Peki basketbol sana gelecek için yeterli maddi güvence sağlıyor mu?" 

Levent: "Bugünkü durumda evet" 

“Levent, Dulsburg'da yapılan oyunları gördün. Türkiye bu çapta bir organizasyon düzenleyebilir mi?" 

Levent: “Kesinlikle hayır. Herşeyden önce bizim bir tesis sorunumuz var ki, çözümü yıllar alabilecek bir sorun.” 

“Yusuf, bu senin katıldığın ilk Üniversite Oyunları. Dulsburg'da ilk kez bir de kültür festivali düzənlendi. Kültür programını izleyebiidin mi?" 

Yusuf: “İzlemek isterdim. Ama yoğun bir maç programımız vardı. 
Sadece bir kez bir hard rock konserini biraz izleyebildim.” 

“Yusuf, milli takımımızın sence en büyük sorunları nelerdir?" 

Yusuf: ” En önemli sorunlarımız» dan biri uzun adam sıkıntısı, Yeni yetişen genç sporcular milli takımımızın ihtiyaç duyduğu uzun adamlar değil Bunun dışında milli takımımızın ulus 


Uzun süre TV seyreden çocuklarda hırçınlığın yanında, yalan söyleme de baş göstermektedir. TV seyrine dalan çocuğa, "Dersini yapıp yapmadığı" konusunda sorulan soruya genellikle verilen yanıt, ya "Biraz sonra yapacağım”, ya da “Çoktan yaptım"dır Gerçekte ise verilen ev dersleri çoğu kez yapılmamıştır 

Kablo televizyon (o kuruluşları arasında sadece SAT- 1 ve RTL-Plus, seyircilerini ayda 500 sari filmle "beslemekte". Özellikle çocuklar bu seri filmlerin “abonesi” durumundadırlar, İsmen tanimadıkları seri ve film kahramanı genel olarak yoktur. 
Çocukların TV seyretme sürelerinin yüzde 45'i, SAT 1 ve RTL- Plus ekranları önünde geçmektedir. 

"Mutlu son” ve "sert kavgacı adam” filmlerine ağırlık veren SAT 1, progtamının hergün 10 saatini bu tür filmlere ayırmaktadır. RTL de bir o kadar saat spor, seks ve pornoya zaman ayırmaktadır. Bu tür yayınlar, zaman zaman 25 milyon seyirci toplayabilmektedir. 

TV yayınlarının her türlüsü çocuklar arasında ilgiyle İzleniyor. Özellikle "Reklamlar" çocuk dünyasında ayrı bir yer aliyor. FAC'de her 3 çocuk odasından birinde, o evin ikinci televizyonu bulunmaktadır. 10 milyon video aparatı satışıyla 1988 yılı, elektronik endüstrisinin altın yılı olmuştur. Kaset satışları, el altından alınıp verilenler hariç, 1,6 milyar DM ile zirveye ulaşmıştır 

Bu koşullar altında çocukların bədeni ve ruhi gelişmelerinin sağlıklı olması beklenebilir mi? 

TABAK GÖZLÜ, 

KUŞ BEYİNLİ 

Çocukların TV tutkunluklarına karşı anne ve babaların tutumu nadir? 
Araştırmalar, anne ve babaların yüzde 6Ö'nin, çocukları için hangi programın yararlı veya zararlı olduğunu bilmediklerini gösteriyor. Çocuklar ve TV konusunda bir dizi uzman birleşiyorlar; “Çocuklarımız TV denilen modern uyuşturucunun tutsağıdırlar”. 

Durum, TV tutsaklığı açısından "Büyükler", anne ve babalar için de aynıdır. Dallas'ı seyreden genç Kız “Lucle'nin” giysilerine, kullandığı arabaya özenmekte, kendisini onun yeri- na koymaktadır. Her gang erkeğin 


gönlünde KİTT gibi konuşan bir araba 


(FAC) çıkan "Der Spiegel” dergisinin 19/89 ve "Stern" dergisinin 20/89 sayılarından yapılan serbest çeviri oluşturmaktadır. 


mmm an - - 
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Kuş beyinli ! 


dengesizlik yarattığını ve tembelleştirdiğini, belirterek, bu görüşü paylaşan bilimci ve araştırmacıların artığını söylüyor. Çocuk bakımcılari ve ilkokul öğretmenleri, hafta sonunu TV karşısında acaip figürlerle dolu filmleri, her serisi bir cinayet mantığı üzerine kurulu "Derrick"i, ölmez kahraman "James Bond'u” ve "Tatort'u” seyretmekle geçiren çocukların, çocuk bahçesi veya okul bahçesindeki saldırgan ve hırçın davranışlarından ve gördükleri bu tür filmlerin sahnelerini tekrarlamalarından yakınıyorlar. 
Bu sahneler çok kez birinin yaralanması veya "ölmesi" ile son buluyor, Çocuklar gördüklerini kendi benliklerinde yaşıyor ve yaşatıyorlar 

ÇOCUKLUKLARI YOK OLAN 

ÇOCUKLAR 

FAC'nin Freiburg şehri çocuk yuvası eğitmenleri, çocuk grupları arasında yaptıkları test sonucunu, "televizyonun çocukların konuşma yeteneklerini engellediği ve olumsuz etkilediği" şeklinde açıklıyorlar 

Çocuklar arasında bu test şöyle yapıldı: Önce çocuklara eğitmenlerin- den biri tarafından bir hikaye okundu. 
Daha sonra TV'dan bir parça gösteril- di. Daha sonra çocuklardan okunan hikaye ve gösterilen filmi anlatmaları istendi, Kitaptan dinledikleri hikayeyi tane tane anlatan çocuklar, TV'den gösteriler filmi tam bir cümle kurama- dan, sahneleri birbirine karıştırarak anlattılar. Bundan çikarılması gərəken sonuç: Yazı şeklinde okunan, bu tür görüntülerden pedogojik açıdan çok daha kalıcıdır. 

Okul çağına kadar olan dönemde TV seyredilmesi, üzerinde ciddi tartışmaları gerektiren bir konudur. 
Hildesheimli Prof. H. Heinrichs, TV'nin, okul çağı öncesi çocuklarda, çocugun konuşma yeteneği ila ilgili olan beynin sol taralının gelişmesini engellediğini söylemektedir. Doktorlar, çocuklardaki TV tutkunluğunun davranış bozukluğuna, hareket tembelliğine, uyku rahatsızlığına yolaçtığını belirtiyorlar. Sosyologiar TV'nin, gençlere terbiye ve adap kurallarina aykırı davranarak kötü örnek olduğunu dile getiriyorlar Kültür çevreleri TV sayesinde çocukların “çocukluklarının -yokolduğunu” belirliyorlar, ABD'li araştırmacı N, Postman, TV, "Kavra- 


ma ve anlama gücüyle, algılama 


mii İl del dk T ismili spor dalında yapılacak olmasın- dan dolayı doğacak büyük boşluğu doldurmaya yönelik bir girişim- di. Ama yine de oyunların sadece dört spor dalında yapılması büyük bir eksiklik yarattı, Daha önceki üniversite oyunlarına katılmış birçok sporcu ve spor otoritesi, bU Oyunların diğerlerine oranla sönük ve hareketsiz geçtiğini belirttiler. 

Bir diğer eleştiri ise oyunların çok çeşitli ve dağınık merkezlerde yapılması idi. Bu yüzden, genellikle olimpiyatlardan beklenen kaynaşma ve şölen havasının yaşanamadığını ileri sürenler bir hayli fazlaydı. Bunlar bir bakıma böklenen eleştiriler ve yankılardı. Ancak Federal Alman organizatörleri ilgilendiren asıl önemli konu, organizasyonun başından sonuna mükemmel gerçekleşmesiydi. 
Çünkü Ruhr havzası, 2000 yılı yaz olimpiyatlarına evsahipliği yapmak istiyor, Duisburg 89 Üniversite Oyunları bu bakımdan Ruhr Havzası'na kendini kanıtlama firsatıni verdi. Bu fırsatı da F.Almanlar en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştılar. Kuzey Ren Wesfalya eyalet yönetimi ve Organizasyon Komitesi , Duisburg'da ağırladıklari önemli konuklarını bu yönde etkilemeye çalıştılar. Bunlar arasin- da Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Juan Antonio Samaranch da vardı. 

FAlmanlar ellerine geçen bu önemli fırsattan yeterince yararlanabildiler mi? Bize göre evet. Gerek örğünizasyon; gerekse propaganda açısından oyunlar başarılı geçti. Buna rağmen Rühr Havza- 
$i, 2000 yılı yaz olimpiyatlar, diğer kuvvetli aday Pekin'den (Çin H.C.) alabilecek mi? Buna öndmüzdeki aylarda Uluslararası Olimpiyat Komitesi karar verecek. 

Şu anda bildiğimiz tek şey Duisburg kentinin bu önemli sınavı başarıyfa verdiği ve meşaleyi, 1991 
yılında Üniversite Oyunlarına evsahipliği yapacak olan İngiltere'nin Sheffield kentine teslim ettiği. 

B.E 


üniversite oyunlarına üç ay gibi çok kısa bir sürede hazırlandı. Genel olarak organizasyonu nasıl buldunuz? 

Baturalp: "Basketbol açısından mükemmeldi. Herşey eksiksiz oldu, Mihmandarımız çok iyiydi. Aynca bize özel otobüs tahsis edildi. Diğer dallar için birşey söyleyemeyeceğim ama basketbolda iyiydi. 

"Biliyorsunuz Ruhr Havzası 
2000 Yılı Yaz Olimpiyatlarına aday. 
Ruhr bölgesini ve por olanaklarını gördünüz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?” 

Baturalp: "Ruhr bölgesini tanıma imkanını bulduk. Çünkü maçlarımız dört ayrı yerde oynandı. Bölge, tesis bakımından süper olanaklara sahip. 
Neredeyse hiçbir eksikleri yok. 

"Hocam bize gelelim.Basketbolda neler yaptık, neler yapamadik?” i 

Baturalp: “Genel olarak iyi netice aldık. Şöyle ki bizim grubumuz, çok zor bir gruptu. Grubumuzda birinci olan Sovyetler, ABD ile final oynadı. 
Yine ikinci olan Kanada, F.Almanya ile üçüncülük maçını oynadı. Biz dokuzuncu, Meksika ise onbirinci oldu. 
Bizim üstümüzde sekizinci olan Brezilya'nin 1 galibiyet, 5 mağlubuyeti var. Biz ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile sekizinci olduk. Bu da turnuvanın bize yaptığı bir azizlik. Ama ben dutumdan yine de memnunum. Yendiğimiz takımlardan birisi dünya çapında bir takım olan Sovyetler. 
Diğer yendiğimiz takımlar, Finlandiya, Çin ve Meksika basketbolda iyi takımlara sahip.” 

"2 yıl önce Zagreb'te oynayan Basketbol Milli Takımımızla bu yıl Duisburg'da mücadele eden milli takımımızı kıyaslayabilir misiniz? 

Baturalp: “Ben Zagreb'te bulunmadığım için birşey söylemek istemiyorum. Ama yardımcım Altemur Bey Zagreb'te bulundu.” ğ 

Altemur Tülmen: "Bana göre bu- 


rada daha başarılı olduk. Eksiklerimiz orada da vardı, burada da. Ancak sonuç olarak burada daha başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. 
Zagreb'te daha dalgalı bir performans göstermiştik. Burada daha istikrarlı bir oyun çıkardık.” 

"Sayın Baturalp, Sayın Tülmen çok teşekkürler.” 

Konuştuğumuz millilerden Levent Topsakal 23 yaşında ve 106 kez milli formayı giydi. Marmara Universitesi'nde okuyan Levent, bu yıl Efes Pilsen takımına transfer oldu. Diğer 
milli sporcumuz Yusuf Erboy 22 
yaşında ve 18 kez milli oldu. Marmara Üniversitesi'nde okuyan Yusuf, Galatasaray basketbol takımında 
oynuyor. Hüsnü Çakiırgil ise 24 
yaşında ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyor. 46 kez milli formayı giyen Hüsnü, bu yıl Gaziantep'in Beslenspor takımından İzmir'in Nasaş takımına transter oldu 

“Levent, Duisburg'da organizasyonu nasıl buldun?” 

Levent: * Ben organizasyonu iyi bulmadım. Kaldığımız otelde yemekler çok kötüydü. Ayrıca maçlarımızı ayrı kentlerde oynadığımız için çoğu vaktimiz yollarda geçti. Bu- 


OGN UNI MANN GLAM APA Mapa, VE yT tişen genç sporcular milli takımımızın ihtiyaç duyduğu uzun adamlar değil, Bunun dışında milli takımımızın ulus- 


lararası tecrübe noksanlığı var, Bir de liglerin yoğun maç programından ve play-offtan dolayı millilerimiz yeterince biraraya gelerek çalışamıyorlar.” 

"Üniversite - Basketbol birarada nasıl gidiyor?" 

Yusuf: “Aslında hiç gitmiyor. Sonuçta herhalde üniversiteyi birakmak zorunda kalacağız.” 

"Hüsnü, Duisburg'da sadece dört dalda karşılaşmaların gerçekleşmesine ne diyorsun?” 

Hüsnü: "Bence çok büyük bir eksiklik yarattı.Bu yüzden gerçek bir spor şöleni yaşanamadı. Uluslararası basının da bu oyunlara pek ilgi göstermemesi bunu gösteriyor.” 

” Hüsnü, F.Almanya'da büyük bir Türk toplumu yaşıyor ve bu insanlarımız en çok futbola ilgi gösteriyor. Birçok Türk takımı F.Almanyada önemli başarılar elde ediyor. 
Basketbolda yeni yeni kıpırdanmalar var. İleride F.Almanya'da Türk basketbol takımları oluşturulursa Almanya'da oynamayı düşünür müsün?" 

Hüsnü: “Bilemiyorum. Herhalde oynarım. Tabi bunu o günün şartları belirler.” 

"Genel olarak ülkemizde son yıllarda basketbolda önemli bir ge-İişme var. Bunu değerlendirir misin?" 


Hüsnü; "Önemli bir gelişme ve potansiyel var. Ancak bu genel olarak büyük şehirlerimizde yaşanıyor. Basketbol için genel olarak Üniversiteli sporu denilir, Bu, Avrupa ve Amerika'da da böyle. Basketbolün en önemli kaynağı üniversitedir.” 

“Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim. Yakında başlayacak Türkiye liglerinde de başarılar...” 


oLUClenin giysilenne, Kulandığı arabaya özenmekte, kendisini onun yerine koymaktadır. Her genç erkeğin gönlünde KİTT gibi konuşan bir araba veya "Rambo'nun” akıl almaz gücü yâtmaktadır. RTL'in porno filmleri, erkeklerin ağızlarını sulandırır-ken, kadınlarımız, birçok seri filmde olduğu gibi, küçük bir evin bahçesinde, yeşil çimenler üstünde oynayan çocuklarının ve torunlarının hayalini kurmaktadırlar. Kısacası, FAC televizyonları her zevke hitap etmekte, her hayali düşüncelerde de olsa gerçekleştirerek, bir anlık da olsa dünyayı herkese toz pembe gösterebilmektedir. Yaşamını TV'nin gerçekleşmeyecek hayalleri üzerine kuranların, 


yaşadıkları toplumun günlük yakıcı | 


sorunlarını görebilmelerinin olanağı yoktur. Dallas ve Denver'in gönüllere kurdukları tahtı yıkabilmenin olanağı var mıdır? Bu iddialar hepimiz için geçerli olmasa bile, toplumun ezici çoğunluğu için geçerlidir. 

FAC'nin Bremen Eyaleti Eğitim Senatörü H. W. Franke, "“Okuma-yazma bilmemekle, okul öncesi dönemde TV seyri" arasında bağlantı görmektedir. “TV çocukların aklına girip, narkoz etkisi yaparak, ruhsal gelişmelerini körletmektedir” diyor Berlinli bilimci H. D. 
Zimmermann, ve sözlerini sürdürüyor: “Okul çağına kadar olan çocuklara TV kesinlikle yasak edilmelidir”. 

Televizyonun modern uyuşturucu olarak kullanıldığı tüm dünya ülkelerinde, gelecek nesillerinin şu ortak 


yanı kesinlikle olacaktır. "Tabak gibi —— gözlü, fakat kuş beyinli bir sürü in- | 


ABD Yale Üniversitesi bilimcilerin- ` 


den bayan D. Singer, televizyonun insanın fantezisini körleştirdiğini, yaratıcı duygulardan uzaklaştırdığını, ilişki kurma bozukluğu ve ilişkilerde 


tanın ÇOCUKIUKIGTIMN  yokgi duğunu” belirtiyorlar. ABD'li araştırmacı N. Postman, TV, “kavra- 


ma ve anlama gücüyle, algılama yeteneklerini de uyutuyor” diyor. 
Dünya'nın tanınmış çocuk psikologları, aile içindeki ilişkilerin, ana ve babanın, çocukların TV tutkunluğuna müdahale edip etmemesiyle sıkı bağı olduğu Kanısındalar. Bir çok ailede TV sürtüşmelere yolaçan bir konudur. 
Ailenin, çocuğun herhangi bir programı seyretmesini yasaklamasına, 


Korku filminden sonra çizilen resim 


manın “ceza” araci olarak kullanılması, çocuğun televizyona olan istek ve arzusunu daha da kamçıladığı ve merakını arttırdığından, tartışma konusudur, 


© Derleyen: 5 
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Ana rahminde TV 


alışkanlığı. “Kes sesini TV seyret!" 
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Nihat Behram'ın "Gurbet" romanı ve "İşkencede ölümün güncesi" adlı belgesel anlatısı Almanca yayınlandı 


Türkiye'de yasaklıyken ! 


FEDERAL ALMANYA'DA KAMPANYA İLE TANITILIYOR | i E 


Nihat Behram'ın iki kitabı F, Almanya'da "Peter Hammer Verlag” tarafindan yayınlandı. Behram'ın "Gurbet" adlı romanı geçtiğimiz yıl “Can Yayınevi” tarafından, "İşkencede ölümün güncesi” ise yine geçen yıl “Yurt ve Yayın Dağıtım” tarafından Türkiye'de yayınlanmıştı. Ancak ilk baskısı 1977 
yılında "May Yayınları” tarafından yapılan ve “Ser verip sır vermeyen yiğit” adıyla yayınlanan ve işkencede katledilen İbrahim Kaypakkaya'nın hayatını konu edinen, "İşkencede ölümün güncesi" isimli belgesel anlatı, Ankara DGM tarafından toplatılarak, yasaklanmış, yayıncısı mahkum olmuştu. 
Aynı günlerde, Behram'ın baskısı yapılmak- ta olan, "Yürekleri şafakta kıvılcımlar” adlı kitabına da, yine Ankara DGM savcısı Ülkü Coşkun'un şifahi emriyle, basımı sırasında matbaada, onbeşbin olan tüm nüshalarına polisce el konmuş ve yayıncıları siyasi polisce gözaltına alınmıştı. 


| 
Behram'ın kitaplarının Almanca konuşan ülkeler yayın haklarını alan Peter Hammer Verlag, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamay- la olayı protesto ederek, “İşkencede ölümün güncesi”ni bu yılki ilk programına aldığını | 
| 


açıklamıştı. Kitap Almancada "Kanayan Mayıs” adıyla yayınlandı. 

Peter Hammer Verlag, Bahram'ın Almanca yayınlanan kitaplarıyla ilgili olarak, bir dizi etkinliğin yer aydığı bir de kampanya düzeniyor. Her iki kitap da, Türkiye'deki düşünce özgürlüğüne olan düşmanlığı hedef alan bu kampanyanın ilk etkinliği olarak, Almanca konuşulan ülkelerde afişlameyle tanıtılıyor. 
Alişlerde, “Bu kitapları komşuna da hediye et" cümlesini taşiyan bir bant bulunuyor. 
Kampanya Eylül ayında başlayacak, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de düzenlenen toplantılarla sürecek. Verlag, Ekim ayındaki "Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'na bu kitaplarla katılıyor. 


Nihe Behram 
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Gurbet ve İşkencede ölümün güncesi isimli kitaplar 


Nihat Behram'ın "İşkencede Ölümün Güncesi" isimli kitabın Almancasına yazdığı önsözü yayınlıyoruz 


Eylül'ün son günleriydi. 1973'ün Eylüü... 

Baharını acıyla karşıladığımız, yazını acıyla geçtiğimiz bir yılın, yine acılara bulanmış gözüydü. Hem İstanbul'daydım, ham değil, Bir yanım İstanbul'daydı, bir yanım binlerce yıl uzağında İstanbul'un. İstanbul, uzaktan sadece göğünü görebildiğimiz bir şehir- di. Onu da ancak, ulaşabilirsek eğer, pencerelerin demir parmaklıkları arasın- dan görebiliyorduk. İstanbul'un ortasındaydık fakat İstanbul'la aramızda kalın taş duvarlar vardı. Aylardır, Davutpaşa Askeri Cezaevi'nin bir koğuşundaydım. 
Herkesin özgürce yaşadığı bir dünyanın özlemiyle, İstanbul'un bağrına yara gibi oyulmuş o loş izbelikte, 1973'ün güz günlerini sayıyorduk. Özlemlerimizin diri kalması, onurlu bir şekilde yaşama direncimize bağlıydı.. 

Eylül'ün son günlerinden biri, Cezaevine, giysiler, yiyecekler arasında parça parça sokup, içerde monte ettiğimiz küçük pilli radyomuz var, Küçük radyomuz, dünyadan haberler taşıyan bir sevgili gibi koynumda. Sabahın alacası. Yatağım içinde, radyoyu kulağıma dayamış, birşeyler duymaya çalışıyorum. 
Binbir cızırtı arasında, dalga dalga, kırık dökük bir haber geldi gitti: "Şili'de...Pablo Neruda'nın...ölüm haberinde kısaca... 
toplanan kalabalığın...” 

Elindeki kitap değil ki, gözünü dayayıp tekrar tekrar okuyasın. İnanmak istemediğin şeye, tekrarlaya tekrarlaya kendini alıştırasın. Alı üstü, derme çalma bir küçük radyocuk. Duyduğum haber, yanımdaki yatakta yatan, işkence yaralisı arkadaşımın inlemeleri değil ki, "Neyin var, bir istiyor musun?” diyo soyazdığım -bir kısmı İbo'ya ilişkin olarak elinizdeki şu kitapta yer alan- olayların ilk uçları o günlerde içimde birikti. Doğal olarak da Neruda'nın, “oğulları Ölen Analara Türkü”süyle. Ben de, ilk şiir kitabı darbeciler tarafından yasaklanmış genç bir şair olarak cezaevindeydim. 

1968'in, tüm dünyada yaşanan sosyal sıcaklığı, Türkiye'yi de iklim alanı içine almıştı. 1966-1967'lerde, özellikle yüksek öğrenim gençliği içinde yoğunlaşan ve yaygınlaşan hareketlilik, gerek yüksek öğrenim kurumlarında gerekse ülkenin siyasi yapısında demokratik talepler içermekteydi. Bu hareketlilik, Avrupa'daki 1968 olaylarına koşut olarak, Türkiye'de de sıçramalar yapmıştı. 
Hergün kitlesal öğrenci, gençlik hareketleri yaşanmaktaydı. Güvenlik güçlerinin bu hareketlere silahlı müdahaleleri ve gençlerin öldürülmeye başlanması, yer yer gençlerin de silahlı korunma eylemlerini birliğinde getirmişti. 

Türkiye'deki 1968 hareketliliğinin Avrupa'dakinden bir temel farklılığı. vardı. | Türkiye'deki mücadele, ami-emperyalist, anti-taşist politik istek- | leri de içermekteydi. Bu | açıdan o İstanbul 
Boğazı'nda demirleyen | Amerikan askeri deniz | filoları, Nato üstleri ve faşist örgütler, devrimci gençlerini protesto eylem alanları içindeydi. 
Önderlikleri üniversite öğrencilerinden oluşan ve düzene isyanı öneton politik örgütlenme 


keme kararıyla idam edildi, Karadeniz kıyısındaki Kızıldere köyünde kuşatılan, yine bu dönemin eylem önderlerinden on genç, tank ve ağır silahların ateşiyle, cesetleri bile tanınmayacak şekilde katledildiler. 

1974'e dek bu yoğun faşist terör sürdü 
1974 genel seçimlerinden sonra genel af 
ilan edildi. 

1974 Genel Af'ıyla özgür kalıp, günlük 
bir gazetede çalışmaya başladığımda, yaşadıklarımı yazmak, acılarının tanığı olduğum insanlara verilmiş bir söz, halkıma karşı bir ilk görev olarak karşımda duruyordu. Genel Afin kısmi özgürlük ortamına rağmen, 1971 dönemini karanlık günlerini yazmak, gerçekleri ortaya çikarmak, düzeni eleştirmek ying yasak altındaydı. Söz gelimi İbo için, bir cümlelik resmi tutanak dışında bir şey yoktu ortada: “Gözaltında olduğu sırada, 
18 Mayıs 1973'te intihar etti” 

Bu yasağı delmek gerekiyordu. Bü delikten insanlığa seslenmek gereki u. 
1976'da gazetede yayımlanan; bu belgesel anlati; 
hakkımda biri çok dava açılmâsina neden oldu. Ki olarak yayını ise, çok kısa bir süre satışta kalabildi. 
Çok kısa bir sürede, ardı ardına birçok basim yapmış olmasi güvenlik güçlerini daha da 
| telaşlandırdı ve 

matbaa ve kitabı 


} 


boyutlarla kendi tarihini tekrarlamasına seyirce kaliyor, 1980 askeri faşist darbesinin şefi Kenan Evren'in, Almanya'da şatafatlı törenlerle ağırlanması bunun bir kanıtı değil midir? Öyleyse, elinizdeki şu kitabın Almanca yayınlanmasının bir de bu açıdan gereği doğuyor, 

Dokuz yıldır sürgünde yaşadığım Avrupa'da gördüm ki: Türkiye'de yaşanan» lar, genel hatları dışında pek bilinmiyor. 
Türkiyeli insan, 'göçmen işçi' imaji dışında pek tanınmıyor. Ana kaynak, günlük basın haberlerinin ötesine geçmiyor. Kitabım Türkiye'de yayınlanırken taşıdığım duygunun kizini, Almanca'da yayınlanırken de taşıyorum: İnsanlığı ilgilendiren bir acı varsa eğer, ortaya çıkmalıdır. Çıkarılmalıdır. Çünkü aci, insanlığın acısıdır. Dostovyevski'nin dediği gibi, "Dünyanın neresinde bir acı varsa onu kendi acımız bilmeliyiz.” 

Bir diğer gözlemim ise, Avrupa'da 
1968 kuşağı için, Avrupa dışına ilişkin 
pek bir beige bulunmadığı, pek bir şey bilinmediğidir. Geçtiğimiz yıl, 1968'in yirminci yıldönümü nedeniyle çokça yorum 'yapıldı.Tüm yorumlar esas olarak Avrupa metropol ülkeleriyle sınırlıydı. Bu nedenle de bir yanıyla eksikti. Elinizdeki kitap, birazcık da, beki bu açıdan, 1968'lerin demokrasi ateşiyle dolu, yüksek öğrenim kuşağının Türkiye resmidir. Bizim gibi ülkelerde, 1968 gençliği, ülkeleri tarihine böyle bir hayatı çizdiler, böyle bir miras bıraktılar, 

İşte, İbo'nun ayağını bastığı toprak: Dağ ve zindan. Vurulup öldü diye bırakıldığı yerden kalkıyor ve karlı yalçın dağlara çıkıyor. Masal sanılabilir. Masal diliyle anlatıldığı sanılabilir. Ama anlatı lan her şey sadedir ve yaşanmış gerçek 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Gözlerini değiştirsinler çocukların 


Öykülemeler 

Belge Yayınları 

Fiyatı: 7.40 DM 
İSTEME ADRESİ: 

Türkiye Postası, Kardinal 
Galensir. 31, 41 Duisburg 1 


“Gözlerini Değiştirsinler Çocukların” isimli kitap Ayfer Coşkun'un ilk kitabı. Coşkun bu öykülemelerinde, 12 Eylül'ün cezaevi kapılarına yığdığı çocuk ve kadınların gerçek yaşamlarından bir kesit sunuyor ve yakından tanik olduğu olayları anlatıyor 


Hukuk öğrenimi gören ve Türkiye'da bir süre avukatlık da yapan Ayler Coşkun, 1984 yılından beri Paris'te yaşıyor. 
Yazdığı bazı öykü ve denemeleri Türkiye'de Varlık, Adam Sanat ve Milliyet Sanat dergilerinde yayınlandı. 


*.. Ne çok da dondurma almıştı babası o gün, "Çukulatal” demişti isteksizce, “AZ olsun ama” diyen çıkmamıştı. 
İsterse pasta da yiyebilirdi. İnadına yememişti, inadına. Yinelemişti annesi, Oranın pastası çok güzelmiş. “Hayır, hiç canım çekmiyor.” demişti. Annesiyle babası telaşlı telaşlı bakışmışlardı. Dondurmayı, pastayı geri çevirsin, olacak iş miydi? 

Bir gece önce, tam bir gece önce öğrenmişti gideceklerini, kendisini babaannesine bırakacaklarını. Niçin uyanmıştı birdenbire? Anımsamıyordu. Ama uyanmıştı. Hep yaplığı gibi doğruca onların odasına yönelmiş, elini kapıya uzatmıştı ki... 


“Yarın son günümüz. Hissetmemesi gerek.” diyordu babası. "Bir süre İzmir'de çalışacağımızı söyleriz. Bize mektup yazabileceğini, bizim de ona yazacağımız... 
Ama böyle dudakların titrerse, nasıl yaparız?” 

Biliyordu gideceklerini. Ne pasta, ne çukulatalı dondurma umurundaydı. Onları istiyordu. Onları isti...” 


(“ Bu Masalı Sevmedim” adlı öyküden bir bölüm) 


El veriyor elveriyor, dökülen kan ölkemize dal uzatmış ol veriyor 


Yol veriyor yol veriyor, sarp yamaçlar derdimize geçit açmış yol veriyor 


Gül veriyor gül veriyor, ezilenler sevgimize yürek yürek gül veriyor 


Söz veriyor söz veriyor, dövüşenler cengimize oğul oğul söz veriyor 


Dal çiçeğe dağ kaçağa ay denize gün sıcağa can bileğe ton kucağa bıçak kına sir veriyor 


Cenk 
Çeşitlemesi 


Nihat Behram'ın yani ih kitabı “Cenk Çaeşitlemesi” Türkiye'de Yurt Kitap 
Yayın tarafından yayınlandı. 

isteme adresi, 

Yurt Kiilan vavın 


( Conk Çeşillemesi isimli 


MUUR IPSF. dei bekci bab a. 
yanımdaki yatakta yatan, işkence yaralisı arkadaşımın inlemeleri değil ki, "Neyin var, bir şey istiyor musun?” diye sorayım. Dünyanın bir başka ucundaki yüreğimizin tıpırtıları.. 

Haber geldi. gitti. Zamanın öldürüldüğü, öldürülerek durdurulduğu bir cezaevinde, akıp giden zamanla yarışırcasına dinlemek zorunda olduğum radyo, artık bir yabancı gibiydi koynumda, Demirin soğukluğu ve duygusuzluğunda.. Canlı canlı mezara konmuş biri gibi, bir süre ter içinde yatağımda döndüm durdum. Acının köpüğü, kendi hüzünlü ırmağında aktı gitti demek, Yüreğimizi insanlığın sevinçleri ve hüzünlerine doğru bir pan flüt gibi üfleyip seslendiren o nefesin ışığı söndü demek.. 

Gün ışırken kalkıp, Neruda'nın içimde uç veren şiirlerinden okudum arkadaşlara, Ezberimde kalmış sesiyle ölüm haberini verdim. Sonra bir şlirini, "Oğulları Ölen Analara Türkü'yü bir kağıda yazıp koğuşun duvarına astık. 

İçimizde işkence yaralarıyla yatanlar vardı. Ölümlerden geçenler, yakın arkadaşlarını öldürülürken görenler vardı. 
İşkencehanelerden yeni dönenler vardı. 
Böylesi bir günde, böylesi duygular içinde almıştık, Neruda'nın dünyanın bir ucundaki İstanbul'da, İstanbul'un bağrına oyulmuş o taştan çukurda, Bir güz gününde, 1973 Eylül'ünün son günlerinden birinde, Şili'de tarih, kapkara ellerdeki kanlı süngü uçlarıyla, halkın tenine yazılıyordu, (Hala da öyle). 

Aynı yıllarda, dünyanın, insanlık tarihine kan sıçrayan bir diğer noktası da Türkiye'ydi. (Hala da öyle). 

12 Mart 1971'de askeri darbe olmuş, 
darbeciler bir ucundan bir ucuna Anado» lu'da insan avlamaktaydılar. Ayakta durabilmelerinin gıdası halkın kanıydı. 

Kaldığım cezaevinin koğuşuna gencecik insanlar getirilip birakılıyordu. Her biri aylarca süren işkencelerden geçmişlerdi. Onlar bırakılıyor, yenileri alınıp götürülüyordu. Sonraki yıllarda 


maki. amet deden e öğrencilerinden oluşan ve düzene isyanı öneten politik örgütlenmeler oluşmaya başlamıştı, 

Bu hareketlilik, ülkenin yaşadığı yoğun ekonomik krizle bir. | 


lepler geniş halk yığınları içinde de kıvılcımlanmaya başladı. 1968'lerin üniversite işgalleri, kırsal kesimde yer yer toprak reformu talebiyle toprak işgallerine, sanayi bölgelerinde ekonomik taleplerle fabrika işgallerine doğru genişledi. 
1970'de İstanbul, (15-16 Haziran) kitlesel büyük işçi hareketlerine sahne oldu, Fabrikalarından çıkan onbinlerce işçi, Istanbul sokaklarını doldurdular. Askeri birliklerin, tanklarla zırhlı barikatlarına 
rağmen, yürüyüşlerini sürdürdüler. 1968 
üniversite gençliği sanayi en ve kırsal kesimdeki bu halk hareketleri- nin içindeydi. Kimi gençler önder olarak sivrilmişti. Hükümet güçleri ve hükümetçe destekli sivil faşist güçler özellikle, sivrilen bu gençleri avlamaktaydılar, Bir çok genç öldürüldü... 

12 Mart 1971 sabahına Türkiye askeri 
faşist bir darbeyle uyandı. Darbeciler sıkıyönetim yanısıra, sık sık, tüm gün sokağa çıkma yasakları uyguladılar. 
Binlerce insan, rejime muhalif güçler, evlerinden toplandı, Sık sık, teslim olmazlarsa öldürülecekleri tehdidiyle arananlar listeleri yayınlandı. Fabrikalar ve üniversiteler askeri kontrol ve kuşatma altına alındı. Tüm ilerici yayınlar ve kuruluşlar yasaklandı, kapatıldı. Bu dönemde bir çok ilerici genç büyük şehirlerden Anadolu'ya geçti, 1968 yüksek öğrenim gençliği içinde yer alan İbo da aynı dönemde Anadolu'ya geçen bir halk çocuğuydu, 

Genç bir çok insan, kimi tek tek, kimi gruplar halinde katledildiler. 6 Mayıs 
1972 sabahı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan adli, bu dönemin eylem önderlerinden üç genç askeri mah- 


l pet ii ' mta de telaşlandırdı ve matbaa ve kitabi basan yayınevine baskınlar düzenle- 
| zan polis, kitaba 

lişkin her şeyi tahrip ve yok etti, 
1980, 12 
Eylül'ünde Türki» 
ye, yeni bir askeri faşist darbeye sahne oldu. 1971 döneminde yaşananlar bu kez daha da korkunç boyutlarıyla yaşandı... 

Yıllar ve yıllar sonra bu belgesel anlatı, 1988 yılında cesur bir yayıncı taratından Türkiye'de tekrar yayınlandı. Ve yine hemen yasaklanarak imha kararı verildi. Yayıncı ve benim hakkımda ağır mahkumiyet kararı verildi. Nasıl bir tesadüf ki, savcının mahkumiyet istemin- de yer alan bölümlerden biri do şöyle idi: “Kitapta Pablo Neruda'nın "...bizi uyandiran tek ışik' mısraları ile başlayan ve “gözlerini ışığa çeviriyorlardı; yollarını arıyorlardı" mısraları ile biten Şiirden emekçi halk ve emekçi halkın tek Işığı olarak komünizm anlatılmakta ve komünizm propogandası yapılmaktadır.” Yani savcı, Türkiye'da cezası yedibuçuk Yıl olan "komünizm propoğandası' ile Neruda'yı da mahkum ediyordu! 

Mayıs 1989'da Türkiye gazetelerinin birinde küçücük bir haber vardi; "Kendisinin Kürt olduğunu öğrencilerine söylemesi nedeniyle tutuklanan ve yatağında zincire vurulan sekiz aylık hamile bir öğretmen, zincire vurulu yatakta ertesi sabah ölü olarak bulundu.” 

Artik gazetelerdeki yeri, böylesi birkaç cümleye inen haberleri, hergün görmek olasıdır. Yani Türkiye, işkenceyi sistemleştirmiş bir rejim altındadır. Bu rejim, Neruda'nın her gün öldürüldüğü, Ibo'nun her gün işkence altında tutulduğu bir rejimdir. Acılar siradantaştırılıyor. İnsanlardan acıyı kanıksamaları, acının aziz'leri olmaları isteniyor. 
İnsanlık ise, özgürlük tarihini derinleştiteceği yerda, acının daha da dramatik 


e e ez bl nk bikkenletn? bie ii <del bet çi dağlara çıkıyor. Masal sanılabilir. Masal diliyle anlatıldığı sanılabilir. Ama anlatılan her şey sadedir ve yaşanmış gerçeklerdir. 

Politik bir kişi ve aktif politik mücadelenin içinde olması nedeniyle İbo'nun da, kuşkusuz ki politik devrime ilişkin düşünceleri vardı. Onun hayatını anlatır» ken derinleştirdiğim esas yan bu olmadı. 
Çünkü, politik görüşler, yanında vəya karşısında olunabilir ve tartışılabilinir bir yandır. Yanında olunamayacak şəy, tartışılamaz olan şey işkencedir. İşkenceye ve işkencenin nedenlerine karşı sadece mücadele gerekir. Zulmün, işkencenin her türlüsüne hedef olan bu insan, insanlık tarihine, zulme karşi direnmenin öğretmenliğini mitas bırakmıştır. 

Yayın programina almakla, Pates Hammer Verlag, işkenceye Karşı sürdürdüğümüz mücadeleyle bir da yanışma duygusunu sergilemektedir, Kitabımın, her yayınlanışında, kendi dilim- de yasaklanıyor olması nedeniyle, Peter Hammer Verlag'ın tutumunu, kitaba karşı saygının, kitap düşmanlarına karşi bir yarginin ifadesi da sayıyorum. 

Yıllardır sokaklarınızda gördüğünüz ve artık görmeye alıştığınız, giderek hükümetlerinizin de, istenmeyen insanlar olarak haklarında yeni yeni baskı yasaları çıkardığı, artık ülkelerinize gelmeleri engellenmeye, yasaklanmaya çalışılan politik ilticacılar, nasıl bir hayattan geliyorlar? Bu soruyu kendinize sormaniz gerekmiyor mu? Sorduysanız, nasıl bir yanıtla, ne karar verdiniz? 

Bu satırları, yayıncının kitabımı 1989'un Eylül'ünde yayınlama kararını açıkladığı günlerde, yine yayıncının isteği nedeniyle önsöz olarak yazıyorum, Evet, 1989'un Eylül'ü. Nasıl bir rastlantı ki, yazıma başladığım satırlara döndürüyor beni? Öyleyse şan olsun Neruda'nın ölümsüz anısına. Şili'sinden Türkiye'sine 'dek insanlığın acisini yüreğinde duyup sessiz kalmayanlara selam olsun. 


di mike ai dek bildi 


( Cenk Çeşitlemesi isimli şiir kitabında yer alan, "Bıçak kına sir veriyor" isimli şiir) 


Yayın tarafından yayınlandı. 

İsteme adresi: 

Yurt Kitap yayın, 
Necatibey Cad. 25/9, 
Sıhhiye - Ankara 
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Sing' weiter dein Lied 


Bahattin Gemici 


Bahattin Gemici'nin yeni şiir kitabı “Sing' welter dein Lied" Federal Almanya'da Ortadoğu Yayinevi tarafından Almanca olarak yayınlandı. 

12.80 DMYe satılan ki- 


tap, 

Verlag Ortadoğu, Weldenstr. Ta, 4200 Oberhausen 11 

adresinden istenebilir. 


Zuhal Köseler 
Duisburg'da sergi açıyor 


Istanbul Mimar Sinan Üniversitesi profesörlerinden Zuhal Köseler, 8- 
24 Eylül tarihleri arasında Duisburg'da kişisel bir resim sergisi açıör.Bu sergi, daha önce Fransa Ve İsviçre'de resimlerini sergileyen Köseler'in Federal Almanya'daki ilk 


sergisi. 


Galeri Cubus tarafından düzenlenen sergiyi, 8 Eylül tarihinden itiba- 
(Giriş 
Molikestr'den), 4100 Duisburg 1 


ten, Martinstr. 40 


adresinde izleyebilirsiniz. 
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WDR'in Türkçe yayınlarından 'Vom 
Bosporus bis Gibraltar"da, 25 Eylülde, saat 18.05'de, Hüseyin Erdem'in hazırlayıp sunduğu 
Ruhi Su'dan Türküleri, 2 Ekim'de aynı saatte de Nedim Hà- 
Zar'ın hazırlayıp sunduğu programda, 
Grup Yorum'dan 
“Türkisches aus 
Istanbul und Helsinki” 
yi dinleyebilirsiniz. 


a 


Saufa 10 


DÜNYA 


Dünyanın borcu var 
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"Savaş Adalefi'nin sonuçları 


Dünyamızda borçlu ülke sayısı ile birlikte borçlu olan ülke oni ME OY DA AE EA T. 


Gelişmekte olan ülkeler ar sa “dön çıkılamaz bir durum yaratıyor: | içinde Brezilya, 115 milyar | büyük | TE A REAO A eoa aaa akrana E OEE a e 

n f z ürkötücü lan il milyon» 

alıyor. | larca insanın yoksulluğuna, porişanlığınaı yolaçar» 

Latin Amerika ülke | Mokska o ©4903 kor) kir dibi AKaik t gündeme ge 

yare gidorok derin | Amin 321$ yo, Gül lr sakinin zeni b > Borçlu ülkeler bu duruma çözüm ararken, "Tüm borççare bulmak amacıyla | #eziya 193 ias irene ör ortaya çıkıyor. Böyle bir IMF'nin hazırladığı ekonomik |- -Hindistan 2325$ | göçmesi kuşkusuz, borçlu Ülkeler 

meren bel paoli [w 121$ w pe İsi alan bağımlılığına san Delen | rek | olarak değerlendirilebil Ma dele Mim 
| m 
topluyorlar. |- Yugoslavya . 092$ Peer müdahalelerine de "gerekçe" yaratabilecek Meksika'da uygulanan Brady |“ çip osis bir adim olarak da gi Planı'nın bündan sonra | Sorunun oi için botç emeline uygulanacağı ülkelerin Tin rökemikarmiiyar: ve uzatılması, faizlerini Basında Kast Rika, Filipinler Sata 198P ya 30 aeron Gyr | piara pr geler pe borçlular beşin ve Venezuella bulunuyor. pilos iaie Venezuella: 29 Milyar dolar diy borç yükünün sonucu alman ekonomik sab taşı alacaklıları da rahatlatacak somut bir yaklaşım henüz Karakas sokaklarında polis e ha kalk arası Çalışma çıktı. Şubat “daki olaylarda 297 kişi Aid, 


söz konusu olmuyor. 


Galiba köklü çözümler, sorunun kaynağı ve birikiminin ana 


Dünya'nın en borçlu ülkeleri- 


Brezilya'nın çözümlenmesi 


dirim, ya da önemli oranda ra- de köklü tediilerin alınmasının 


bazı IMF tavsiyelerini uygu- | 


n a ji Í Böyle nin başında Latin Amerika üke- — gereken sorunlarının listesi ol- halama sağlanması, Bu soru- zorluğunu da beraber getiri- ladiklan beliriyor madenlerini. irdelameden üretilemiyor. 
leri ve bunların da başında Bra- dukça uzun. Entlasyon, sanayi nun halledilmesinden sonra yor. 1944 yılında Ulustararası Pa- akl geliyor “Dünya'nın borcu” nasıl birikti sorusu zilya yer alıyor. Şu siralar Bre- ve teknoloji politikaları, bütçe ülke içi ekonomik önlemlerin de Meksika'ya yardım ra Fonu'nun oluşturulmasında Si i3 ` zilya Kongresi, alınması gerekli açığı, siyasal istikrar, Ancak ünlü ekanomisi John Maynard Devletlerin sınırlarının ve zenginliklerinin savaşlarla belir 


alınmasıyla rahatlama ola. Brady plafinin uygulandığı 


lendiği bir dünyada yaşıyoruz. Kıyım ve talan ortamında” 


acil ekonomik önlemleri Btazilya'nın ekonomi uzman- cağına inanıyorlar, ik Ülke olan Meksika'dan sonra Keynes'in de önemli katilan oltartışıyor. farı an acil çözümlenmesi gere- sırada KostdRika, Fiipinlor ve mu RT KA PER OSON AE EON Aylık enllasyon oranının ken sorun olarak dış borçlar so- Bu arada 15 Kasım'da yapila- Venezuelta yaralıyor Adı ÌMF ifa birlikte anılar |  Gtaya koyuyor Yani gücə ve şiddete dayanan “Savaş 

yüzde 30 cıvarında olduğu Bre. rununu öne, çıkarıyorlar ve cak başkanlık seçimlerinin he: o Ancak, Yaldıma reğmen Dünya Bankası ise genelikle | esya yaptığı bir püylaştırma geçeni gezeyenimiz 


zilya'nın büyüme hızının ise sıfır olduğu belirtiliyor. 


gözüm yolları öneriyorlar . Önerieri ise yüzde 50 branında in- 


1982'den bari Meksika'nın ekonamisinda herhangi bir gelişme göstermedi. Örneğin tarımsal Ürünlerdeki “gerileme, yaygın olarak açlık ve öncelikle ABD'ye olmak üzere kuzey'e doğru bir 


yacanı va politik hareketliliğinin de İşin içine girmesi bu dönam- 


Arjantin: (Dış borç 60 
müvar dolar! 


dirak olarak insanların yaşam. 
larına İlişkin alanlarda okul, hastane, yol ve köprü yapımı gibi alanlarda yardım ediyor. 


Sanıyoruz ki, böylesi “adil” bir paylaşımın tartışılması göre kiyor. 


Arjantin: (Diẹ borç 60 


İMF şeytanlaştırılmıştı 


Geleneksel olarak İMF yöneticileri basına açıklama yapmıyorlar. Ancak Fransız asıllı yönetici yönetici Mic- 


kirdi ve Time muhabiri ile bir söyleşi yaptı. Uluslararası Para Fonu'na yapılan eleştirileri ve Forun politikasını değerlendiren Camdessus ile yapılan söyleşinin özetini 


“Tr” yoksul ülkelerin 


“köle efendisi" olmakla sugtanıyor. Ne dersiniz? 

Evet, dünya'da bazı adaietsizlikler var ve dünya'daki bazı sistemler yoksul Ülkelerde gelişmeyi sağlayacak gibi çalışmayabiliyor. Ama biz, bazı önlemler alıyoruz, ve bazen bu önlemlerin yutulması zor lokmalar oluyor. 

Eleştiriler ayrıca IMF'nin 


polis olduĝu konusunda 


yoğunlaşıyor. 

Wall Street bankacilanna İMF'yi kendi aletleri gibi görüp görmediklerini sorun Onların borçlarının düzenli olarak geri ödenmesi için özen gösterdiğimiz bit ger- çok Dünyanın finans sistemindeki istikrarı korumak Wall Streetin ortağı olmak değildir. 

Neden İMF'nin böylesine olumsuz bir imajı var 


öyleyse? 


Uzün zamandir ekonomik olarak bizden tavsive almış takat başarısızlık göstermiş hükümetlerin günah keçisi durumundayız. o Biz düşündük ki, ükelerinde insanisrina, “Bu bizim suçumuz değil, IMF'nin suçudur” darlarso bu onlara yardımcı olur, Şimdi görüyorum ki, bu 


yanlışmış, 

Neden? 

Ben hükümetlere, "Bize gelmeye mecbur değilsiniz. 
Ama eğer geliyorsanız, halkımıza, ülkenin hiderleri olarak bunu neden yaptığınızı anlatın, * diyorum, Brezilya İle çalışmaya başlamamız aylar aldi. Na- den? Çünkü İMF şeytantaştırılmıştı. 

Olayların sorumlusu 

hükümetler 

Camdessus, Venezuella va Ürdün'de ekonomik zorlukların yol açtığı olaylar hakkında IMF ve tavsiyelari- nin hiç bir sorumluluğu otmadığını aksine bu tavsiyeleri uygulamaya çalışan yönütimlerin hatası olduğunu sa-Vunarak “soruları devamla şöyle yanıtladı: 

Venezuolin Başkanı Perez, İMF'nin hasta bir Oike- ye, in onu İçme” 
ye yetarli olup olmadığını sormadan İlaç verdiğini söyleyerek şikayet otti. 

Genel olarak bir ülkeyi has- 


| 
| 
| 
| 


M. Camdessus: IMF yöneticisi ta kabul ediyoruz, ve ona saalanında ameliyat yapan 

dokar gibi acilen müdahale ediyoruz: Yani görevimizi © anda cebimizde var alan daç-İn yapıyoruz. Eğer özellikle Uluslararası para O sırada hastaya morfin vermek için orada değilse, operasyonu eldeki ilaçla yapıyoruz. 
Böylesi hastayı ölüme terk etmakten daha doğru oluyor. 

Hangi ülkeler düzenli olarak yardımını reksinim lar? 

Tanrıya şükürler olsun ki, doğru politikalar uygutadıkları için IMF'ye gereksinimduymayan Ülkeler de var. 
Bütün ülkeler hata yaptılar. 
Ama görüyorsunuz ki, dışardan uyarlanmış ekonomiler» 
da gelişmenin önündeki yapay engelleri kaldırmaya çalışırken neler olabileceğini gördük. 


olarak açlık ve öncelikle ABD'ye olmak üzere kuzey'e doğru bir göç tehlikesini gündeme getiriyor, 


Uluslararğsı Para Fonu, dèstekleyicileri tarafından zor durumda buh ülkelere gerek para vererek, gerekse progtamlarla yârdim ettigi ve çıkmazdan kurtulmalarını sağladığı iade edilerek 


övülüyor. Diğer yandan isə, uy- 


im kampanyasında Carlos Andros Perez. IMF'nin ekono- 


mik baskıcı politikasına kargı çikan konuşmalar yapiyordu. 


Ekonomik kriz yüzünden 

Venezuella hükümeti içində bulunduğu büyük akonomik krze karşi herşeye rağmen IMF yardımını Garı kurturan olarak görmüş ve uygulamaya koymugtu. Ancak, bu pölika sonucu fiyat artışları Ücretlerin çok üzerinde seyretmeye başladı Sabr taşan halk geçtiğimiz Şubat ayinda, Karakas sokaklarına dökülünce güvenlik 
güçleri İl çıkan çatışma 297 
kişinin ölmesine yol açtı 

Buna çok benzer bir başka örnek de Ürdün'de yaşandı. 
İMF'nın direktiflerini uyulayan Ürdün hükümeti yakıt ve sula ma subvansiyonlarını kesti ve ardından fiyatları serbest bıraktı. Ardından çıkan olaylarda hükümet binası yağmalandı. 
IMF buna da bir çözüm bularak Ürdün'e uzun vadeli olmak üze 
10 97 milyar olar bom; daha verdi. 


1984 yılında İMF ile yapılan 
tartışmalar ve ördından uygulanan sıkı ekonomik önlemler sonucu Dominik'te çıkan çatişnalat 90 Dominiklinin ölümü ie sonuçlanınıştı. 

Kimileri tarafından can kunaran gibi görünen, kimileri taralından ise canavar gözü İle bakılan IMF, İl. Dünya Savaşı'nın. bu yana tüm dünya ticaretinin ‘polis? görevini üstlenmiş bulunuyor 

İMF son birkaç aydır, gütikçe büyüyen botç indirimi tarlışması yüzünden, üçüncü Dünya Ülkelerinin e 1982'dan beri varlığın koruyan ödeme krizi yüzünden politikasında önemli bir dağişiklik yaptı. Artık ABD Hazine Sekreteri Nicholas Brady'nın adini taşıyan borç indirimi politikasını destektiyor. 

Batil ülkelerin yanısıra, Macaristan, Polonya, Yugoslavya ve Romanya'nın en anndan 


Kolombiya | 


LASEN, 


Carlos Valencia.: 39 
yaşında, Yüksek Mahkemesi Başkanı.16 Ağustos günü Kobbiya'nın başkenti Bogota'da arabasını saran ve yaylım ateşine tuttuktan sonra kaçan kişilerce öklürüldü. 

Valdemar Franklin Quintera: 49 yaşinda. Polis yüksek görevlisi. 17 Ağustos günü dünyanın kokain başkenti olarak tanınan Medelin kentinin kuzeyinde arabasını saran yedi silahlı kişi tarafımdan öldürüldü, 

Luis Carlos Galan: 46 
yaşında. Liberal Parti Başkanlık adayıydı. Seçim gezilerinden birisi sırasında Bögota'nın kuzey yakasında açıları ateş sonucu öldü. 

Ağustos'un son haftası Kolambiya'da pek çok Kişi için bir ölüm-kalım savaşı sürüyordu. Ve hala da sona ermiş değil, 

Dünyanın en güçlü uyuşturucu Malyasının şefleri hükümete, uyuşturucu ticaretinden tutuktananlarla ilgili olarak çıkartacakları bir affa karşılık ülkenin 14 milyar dolar karşılığındaki dış borcunu ödemeyi önerecek kadar da cüretkar. 

Yıllardır uyuşturucu malyasının vahşi eylemleri ve œnayotleri yüzünden kana bulanan Kolombiya'da bu yıl kurbanlar mevki sahibi davist görevlileri oldu. Geçen yılların takamlafına göre nüfusu toplam 32 Milyon alan Kolombiya'da bir yılda çoğu 


Mafya:"Affetmeyiz!" 


uyuşturucu ticaretine bağlı olan 15 bin cinayet, günde ine 
41 cinayet gerçekleşti. (Son 
6 yilda 108 politikacı, 157 hakim, 17 gazeteci, 1536 polis, 
408 asker ve 3100 sivil halktan kişi uyuşturucu mafyasil tarafından o öldürüldü.) 
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan ortaklarından birisi hakkında serbest bırakma kararı vereceği yerde mahkumiyet kararı veten mahküme raisi ile başla” yan cinayetler serisinin devam etmesi sonucu polis ve askeri birlikler alamma geçvi 

Kokain üretildiği balirlanen heryer basılarak, kokain krallarının mallarına e} konuldu. 
Tüm ülkede sürdürülen aramatat sonucu uyuşturucu ti- 


Şefi 
2 Milyon dolarlık serveti oFduğu tahmin ediliyor. 


© Uyuşturucuya darbe 


| Kakain Laboratuarları 


careti zincirinin herhangi biryerinde olduğu balirlanan toplam 10.872 kişi tutuklandı. 


Kolombiya hükümeti tüm komşüların-dan, -Amerika da dahil olmak üzere- kokain imalatında kullanılan eter ve aseton gibi maddelerin ticaretini kontrol etmelerini talep atti. Bu arada Kolombiya içinde 
bu maddelerden toplam? 5 
milyon galon ele geçirildi. Bu 
miktarda madde ile ise 300 
metrik ton kokain imal etmek mümkün olacaktı, 

Uyuşturucu kralları çeşitli- politik partilerin -Liboral veya muhafazalar. merkezlerini basıyor, bombaliyor, kan 
Modo 


lan yazılı açıklamada şöyle 


deniyordu- "Hükümete, endüstriyel ve politik oligarşiye, bize karşı saldırıya geçen gazeteci ve diğer herkese kesin savaş 
İlan ediyoruz.” Açıklama, “Bizim dal an: göstermeyenlerin al 

ne biz de saygi göstermeyeceğiz. Yakacağız, yıkacağız, tahrip edeceğiz." diye devam ediyordu. Ardından, adeta açıklamanın gerçek-Iiğini ispat edilmek istercesi- ne radyo istasyonunun heman örlünden başlayan bombalama olayları sürüyor, 1esadüften radyo istasyonunun yakınında bulunan insanlar- dan başlayarak pek çok masum insan yaşamını yitirdi. 
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Sayfa 11 


Her şey mi değişmiş, yoksa ben mi? 


Küçük bir köy... 

Ve sanki evleri, bahçeleriyle, etrafındaki duvarlarıyla apayrı bir dünya, bir ada sanki... 

Dışarda, kapkara çarşaflarıyla kadınlar ve şalvarlı, başı açık genç kızlar. Tabi evlendikten sonra onlar da siyahlara bürünecekler. 

Köy'e birinci sefer geliyorum. 
Çok mu açık saçık giyinmişim? 
Nasıl davransam? 

İnsanları gerçekten tanımak istiyorum, sevmek istiyorum. 

Ve insanlar beni o kadar sıcak karşılıyorlar kil Sımsıcak sarılıyorlar. Beraber yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz 

Ve tartışıyoruz. Aynı özlemleri, aynı endişeleri yaşıyormuşuz. Herkes öbürünün ayıplayacağından korkuyormuş meğer, Yavaş yavaş açılıyoruz. 
Çünkü, "bu düşüncelerimle 


yalnızım” mantığı nedeniyle, düşüncelerimiz kilitleniyor. 
sansürleniyor. 

Konuşarak gece yarılarını buluyoruz. 

Anneleri güzel yüzlü, belki 


Değerli kardeşimiz 
Hüsniye Işın'ın 


ölüm haberini izin dönüşü büyük bir üzüntü ile öğrendik 
Işın ailesine, tüm dostlarına, yakınlarına başsağlığı dileriz 


Yüksel Çağlar 
Ali Çağlar 


güzel de değil ama yüz ifadesi... 
Çok yakın, çok sıcak ve yalın. 
Ona köy hayatını sorduğumda, anlatmak zor ama yaşamak mümkün. Kızıyla kıyafetlerimizi değişiyoruz. Şalvar giyip, başıma el emeği oyalarla süslenmiş bir yemeni sarıyotum. Köylü kızlara benzeyip benzemediğimi soruyorum. 
Çok beğeniyor. O şehirli ben ise köylü kıyafetleri içindeyiz. Köyü geziyorum. Kendimi çok rahat hissediyorum. Benim için ayrı bir dünya bu, değişiklik oluyor böyle giyinmek. 

Birkaç gün içinde insanları daha iyi tanımaya başlıyorum. 

Köy çevresi ve hatta kasaba çevresi onlara da çok dar geliyor. Birbirimizden öğreniyoruz, zenginleşiyoruz. 

Gezmeğe gitmeye karar variyoruz. Gırgır olsun diye, açık yakalı bir elbise ve başımda yemeniyle, büyük bir arabanın direksiyonuna oturuyorum. Erkekler de arkaya geçiyorlar. Bizi gören insanlar bu paradoks karşısında şaşkın. 

Kasabada bir yedek parçacı da oturuyoruz. Patron bir sigarayı söndürüp, diğerini yakıyor Marlboro'ya dayanamıyormuş. 
Canı satış yapmak istemediğin- den, gelen müşterileri geri çevirmek için, her birine uygun birer yalanı hemen buluveriyor. 
Sigara keyfini bozmamak için geliştirilmiş bir yetenek olsa gerek. Bu arada sadece küçük bir çocuğa salış yapıyor. Daha doğrusu çocuğun ne kadar parası varsa, istediği parçayı o kadara satıyor. "O çocuğu seviyordum” diyor. “Biliyor musun, ben ANAP'a bile bir paket Mariboro için geçtim. 
Ama oyumu yine SHP'ye veririm. Belediye başkanlığına da 


ARMAĞANLI BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 


adaylığımı koydum ammal” ANAP'la biraz alay ediyor gibi geldi bana. 


ANAP'lı ama oyunu SHP'ye veren yedek parçacı, yanındaki bir odayı da müzik odası yapmış. Müzik aletleri almış, biraz uyduruk görünüyorlar ama, enstrüman işte. O odada “müzikseverlerle” çalışmalar yapıyorlarmış. Az sonra köşeden elinde kemanla bir adam çıkıyor. Yedek parçacı,"Bizim köyün delisidir” diyor. Aklıma Gir Gir dergisindeki “Deli Ziya” geliyor. O kadar hırpani değil kiyafeti adamın ama, bir gariplik var üstünde, Mırıldanarak yanımızdan geçiyor, odaya giriyor. Az sonra bu kasvetli dükkanın içi kaman sesleriyle şenleniyor. Kemanla oyun havası, oynamak geliyor içimden, "Köyün delisi” başladı mı susmazmış. Nota bilmez ama bir kez duyduğu bir melodiyi hemen çalabilirmiş. 

Burası köy mü? Benim büyüdüğüm, sokaklarında koşturduğum yer mi? Tanıyamıyorum. Sanki başka bir dünyadayım. Gerçeküstü bir dünya, Ne onlar beni Almanya'dan gelmiş, şımarık bir Avrupalı olarak görüyorlar, ne de ben onları görmek istediğim gibi. kler şey çok değişmiş, ya da ben mi değiştim? 

Açık yakam, yemenili başım, müziksever, ANAP'lı, SHP'ye oy veren yedek parçacı, şimdi her biri bir başka hayal peşinde çocukluk arkadaşlarım, önce beni küçümseyen, sonra araba kullandığımı görünce tavırları değişen delikanlılar, köyümün deli kemancısı, sevgili insanlanm.. 

İpek Gözlü / Hamm 


Türklere istekli bir Azeri setamı! 

Size şu mektubu yazan 18 
yaşlı bir gençdir. Milliyetçe Azeri Türküyüm, Ben Azerbaycan'da Baku kentinde yaşıyorum. Kiev şehirinde ise tehsil aliyorum. Kiev'de olarken ben sizin gazetenizin ikisini okudum. Gazete banim çok hoşuma getdi. Ancak onda ben sizin gazetenin adresini götürebilmedim. Sonra Baku'ya gayıtdım ve Baku'da, yabancı ölkelerde yaşayan Azerilerle Azerbaycan kültür alakaları cemiyetinin, yeni, “Veten” cemiyetinden sizin “Türkiye Postası"nın 161.ci sayısını götürdüm, Son noktasına kadar okudum 

1988.ci yılda ben bir Rus dergisinde Federal Almanya'da yaşayan Türklere karşı Almanların etirazını okudum. 
Ve 26 yaşlı bir gencin öldürülmesini de okudum. Sevimli Almanya Türkleri, ben biliyorum ki, Almanya'da Azeriler de var. Onlarla el ele tutub, size karşı çevrilan yad küvvelere karşı dayanın. Karib memleketde birlikte yaşamak lazımdır, 

Ben “Türkiye Postası"nın SSCB'deki daimi okuyucusu olmak istiyorum, Türkiye Postası'nda 161.ci sayıda, en çok hoşuma giden yazı, Işyar Sönmez'in “Gözünü yum yatağa gir” yazısıdır. Federal Almanya'da yaşayan bir Türk kadını Pembe Durmuş'un 


Cezaevlerinde politik nedenlerle yatönları 
| unutma! İ.H.D. 


44004$040$060900$ 


+ 
$ 60008 bod 3333333 


1) Yakında Türkiye'ye döneceği açıklanan, ortada resmini gördüğünüz Türkiyeli komünist. 2) Bir mukavva türü; Yalan dolanla, gizlice görülen kötü iş. 3) Afrika'nın en uzun nehri; Düzen içinde olmayan. 4) mahkemede, 


poliste verilen; Beyaz; Dişi at. 5) Tersi, içine sıvı konulan yuvarlak metal kap; Ege bölgesinde yiğitlere verilen ad. 6) Tersi, ABD'de bir eyalet; Tersi rkiya'nin yeraltı zenginliklerini araştıran devlet kuruluşunun kısa adı; 7) Bir eski Mısır tanrısı; Deveyi çöktürmek için söylenir; Legal, 8) Tersi bir emir, Tersi, fena sayılmaz. 9) Pek sevimli olmayan bir hayvan; Belirli bir borazan sesi. 10) Tersi, hiç de tatlı olmayan; Mektep; İçinde yabancı cani- 


ilar bulunduran kiraz, et gibi yiyecek maddelerine denir. 11) Bir erkek ismi; 


İdame <a, Vini ek oan 


Ulus. 12) Tersi et yemeyen hayvanların yedikleri bitkinin genel adi; Bayan sekreter; Tersi, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde bir metal, 13) Belli olmayacak kadar yavaş akan su; Di 


işsal 


14) Hollanda havayollarının 


4990490090909 
4400900008 


yea Mizik 


MAA H a İİ 


başına gelen bu ehvalatlar beni çok kederlendirdi. Genç Nihal'in ve ondan küçük olan üç kardeşinin taleyine acıyorum Aynı yazını ban arkadaşlarım arasında okudum. Köy anng- 


ler, babalar kendi kızlarını para maksadıyla öyle erkeklere satmasınlar, (Pembe Durmuş'un annesi ve babası gibi) 

Türkiya Postası'nda benim 


Göçe 


Gazetem elime gaçtiğinde bir solukta okudum. 

Gazelenizin “İçimizden biri" köşesindeki bir ailenin dramını okudum. Yaşayan kendi in sanımız. Üstelik de kendi ülke mizde. Bu köşeyi okuduktan sonra içimde size yazma duygusu doğdu. Sizlerden iki şey rica ediyorum. Birincisi mülteci» lik, ikincisi de yayınlarınız hakkında. 

Biliyorsunuz ülkemizde 1980'den bu yana yurtdışına hızlı bir göç akını başlamış. An fazla akın da Almanya'ya, Kapı 


lar açılsa, milyonlarca in sanımız, gidebilecekleri ülkele. 
ta giderler. Ama Kurtuluş bu değil tabii ki 

Ama Okemiz kandi insanın 


hihid sid Musa 


solor, üst Üste ailələr ve börabor 


yaşamanın problemleri, Bu Ko nuyu uzatmak istemiyorum. 
Ama sizlerden istediğim, yayınlarınızda mültecilere yol gösteren yazılar yazmanızı isti yorum. .Demokrat örgütler, 


mültecilerle daha aktif ilişki kurmalı, yardımcı olmalı, Gazetenizde çeşitli ülke ha- 


berleri var ama özellikle sosyalist ülkelerdeki son durumları daha nel açıklarsanız lyi olur 


bir şey hoşuma gitmedi. O da odur ki, siz kendi gazetenizde Türk edebiyatına az yer veriyorsunuz, Ben çok çok istiyorum ki, Türkiye Postası'nın daimi abonecisi olum. Sizin gazeteye abone yazılmak için zorlanıyorum. Çünkü bende 
FAC parası yoktur. 

Ben sizden rica ediyorum, benim şu kisaca mektubumu kendi gazetenizin sayfaların- da yayınlaşdırın. Federal Almanya'da yaşayan Türk kim istiyorsa, benim everime FAC parası versin. “Türkiye Postası” Abone servisine,(Bir yıllık abone için) Eğer kim bu işi yaparsa bene bir mektub yazsın Ben aynı kişi ile, (Kız, oğlan larketmez) çok iyi arkadaşlık yaparam. Ben bir fotoğrafımı da size gönderiyorum, Eğer kem benimle arkadaş olmak istiyorsa, bu adrese mektublarını göndersinler, Hepsini memnuniyetle kabul ederem. 
Benim sesime ses verseniz kendimi dünyanın en hoşbent bir adamı gibi hissederem. 

Bu kadar. Odlar yurdu, Azerbaycan'dan sizlere, Türk kardeşlerimize selamlar adiriz. 

Adresim böyledir: 

Garaşov Zaur, 

Ulissa Metallistov-3, 

O.No:7, Kolkata 421 

UDSSR, Kiev- 252057 


Yazı Kurulunun notu: 
Mektup aslına uygun olarak dizilmiştir 


zorlanan insanlarımız 


Örneğin DDR, Polonya, Bulgaristan gibi. Gerçekten de oralar- da nuler oluyor? Bu ülkelerde, sosyalistliğe yakışmayan harekatler beni üzüyor. Bu ülkelere ilişkin gerçeklerle ilgili çalışma larınız varmı? 

Gazeteye bir de şiir köşesi əklasaniz, güzel Şiirleri yayınlasanız, amatör veya ünlü olabilir bunlar... Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle 

H. Sevgili / Olfenburg 


Prof. Dr. Korkut Boratav Essen'de Prof. Dr. Korkut Boratav, 23 Eylül 1989 Cumartesi 


günü saat 18.00'de, Essen'de Türkischen Zentrum, Friedrich Ebertsir. 37'de "Avrupa Topluluğu ve Türkiye" konulu bir konlarans variyor 


1) Yakında Türkiye'ye döneceği açıklanan, onaga resmini gördüğünüz Türkiyeli komünist. 2) Bir mukavva türü; Yalan dolanla, gizlice görülen kötü iş, 3) Alrika'nın en uzun nehri; Düzen içinde olmayan. 4) mahkemede, poliste verilen; Beyaz; Dişi at, 5) Tersi, içine sıvı konulan yuvarlak metal kap; Ega bölgesinde yiğitlere verilen ad: 6) Tersi, ABD'de bir eyalet; Tersi Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini araştıran devlet kuruluşunun kısa adı; 7) Bir eski Misir tanrısı; Deveyi çöktürmek için söylenir; Legal. 8) Tersi bir amir; Tersi, fena sayılmaz. 9) Pek sevimli olmayan bir hayvan; Belirli bir borazan sesi. 10) Tersi, hiç de tatlı olmayan; Mektep; İçinde yabancı cani ilar bulunduran kiraz, et gibi yiyecek maddelerine denir. 11) Bir erkek ismi; Ulus. 12) Tersi et yemeyen hayvanların yedikleri bitkinin genel adı; Bayan sekreter; Tersi, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde bir metal. 13) Belli 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olmayacak T yavaş akan 2 Dışsal, Perana havayollarının yi] np á i kısaltılmış adı; Tersi, gerçeklik; Tersi, deride r. 15)Tersi sebze ve et- —| T 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larımızdan bir | 1) Bilgisayar vb. aygıtların okrarına verilen ad; Dikilecek duruma ge! 
kez daha | Miş. 2) Arap alfabesinin ilk harfi; Istanbul'da Haliç kıyısında Bif semi, 3) özür diliyoruz. | Eski dilde özet; Yabancı bir erkek adı; Tersi, soru eki. 4) Taisi, bir me Bizden kay- | safe ölçüsünün kısaltılmışı; Başkasının çocuklarına bakar; Us anlamınaklanan bu | na gelen kelime eskiden böyle söylenirdi. 5) FKÖ'nün içindeki on hatadan do- | büyük örgütün adı; Onsuz müzik pek olmaz; Türk yelkenlerini tanı- 
| layı da hiç bir | tmaya yarayan uluslararası işaret, 6) Yazıklar olsun anla a böyle 
| okurumuz | de denir; Tersi, körpe olmayan. 7) Tersi, beyaz; Ud çalan; Tersi, be 
| doğru | Yaz. 8) Mihrak; Sakınca, engel, 9) Bazı iç organları ve bitki ran in- 
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15 İNİAİSİRİEİTİTİİNİMlo İc ipli R! | meyen; İran'da dinsel bir paye. 12) Tersi, mayi; Tecimenler. 13) 


Ekşimtrak, burukumsu; Bir Meksika içkisi. 14) Çıkması Iya'doki - > i — tüm demokrat, hümanist olanları yakından ilgilendiriyor; Bayıltıcının karşıtı bir etkisi olan. 15) Motorsuz teknelerin önemli bir kısmı bu kategoriye girer; Tersi, hasatta biçilen. 


[Türkiye Postası 


Abone Fişi 
6 aylık (12 sayı). 


1 yıllık (24 sayı). 
LL e 


Beginn ab: (Başlangıç tarihi) Name, Vorname: (Soyadı, A Straße, PLZ, Ort: (Adresi). 


Abone ücretini Vereinigung für Völkerverstandigung und Solidaritat, Konto-Nr. 219-004090, BLZ 350 500 00, Sparkasse Duisburg-Kaiserberg hesabına yalırınız ve bu abone fişi ile birlikte havale mektubunuzu Türkiye Postası Abone Servisi, Kardinal Galenstr.31, 4100 Dulsburg 1 adresine postalayınız. 


Bu abone siparişini 10 gün içinde (posta damgası geçerlidir) yazılı edebilirim. 


lirik GeğVürarak iptal Bankleitzahl: (Banka numarası) . 


ABONE BEDELİ: 


Tarih İmza 


YASS KA eş A ŞE yi VR ca ediyorum. Birincisi mülteci» lik, ikincisi de yayınlarınız hakkında. 

Biliyorsunuz ülkemizde 1980'den bu yana yurtdışına hizli bir göç akını başlamış. An fazla akın da Almanya'ya, Kapılar açılsa, milyonlarca in sanımiz, gidebilecekleri ülkalere giderler. Ama kurtuluş bu değil tabii ki. 

Ama ülkemiz kandi insanını adeta göçe zorluyor. Buraya gelen insanların hiç biri sabap siz gelmemiş. Sebep ekonomik 
de olsa. Ben de mülteciyim. 8 
aydır ailemle birlikte buradayım. Üstelik 10 yıllık devlet işimden de olmak zorunda kalarak, evimi, dost ve akrabalarımı ve mücadelemi bırakarak. Devlet bizi öylesine mecbur bırakıyor ki, öylesine bir acımazlık ve anti demokratik kurallar var ki, Dayanabilirsen dayan. Bin kişilik bir kamu kuruluşunda çalışıyordum. Mühendislerin bile imkanı olsa, makamlarını bırakıp iltica ederler. 

Buraya geldiğimiz günden beri, hergün bir Kaos yaşıyoruz. 
Aynen Fatma hanımın anattıkları gibi. Biraz nefret, biraz gözyaşı. 

Konuştuğum arkadaşlarımın çoğu aynı durumda, Deprasyonlar ve psikolojik bunalımlar, kendi kaderine terk edilmiş kim- 


Für Bundesrepublik (Federal Almanya çin) ABBUCHUNGSVOLLMAĞHT (Kontodan çəkim vekaletnamesi) | 


ich ermachtige Sie hiermit -widerruflich- die TÜRKİYE POSTASI-Abbonementgebühren von meinem Konto einzuziehen (Sizlere bu imzamla -her an geri alabilmek üzere- TÜRKİYE POSTASI'nın abone ücretini kontomdan çekme hakkını veriyorum.) 


Abbuchungsmodus: (Kontodar çekme yantemi) 


ahrlich -yiilik 


“halbjahrlieh-6 aylık ... 


İ Datum: (Tarih) sm. 


| Unterschrift: 
(İmza) 


(6 Aylık) FAC:30 DM - Belçika: 600 BF - Danimarka : 120 Km - Fransa; 90 FF - İngiltere 9 £ - Hollanda: 35 G - İsveç: 35 Kr. 
(4 Yıllık ) FAC: 60 DM - Belçika: 1200 BF - Danimarka: 240 Km - Fransa: 180 FF - İngiltere: 18 £ - Hollanda: 70 G - İsveç: 70K.* 


kei haha ri İmleri 

Gazetenizde çeşitli ÜlKe haberlari var ama özellikle sosyalist ülkelerdeki son durumları daha nat açıklarsanız iyi olur 


lke. © ee ii sald eş dk 4 
sanız, amatör veya Ünlü olabilir bunlar... Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle... 

H. Sevgili / Olfenburg 


Prot. Dr. Korkut Boratav Essen'de 


Prof. Dr. Korkut Boratav, 23 Eylül 1989 Cumartesi günü saat 18.00'de, Essen'de Türkischen Zentrum, Friedrich Ebertstr. 37'de “Avrupa Topluluğu ve Türkiye" konulu bir konferans veriyor. 


NİHAT BEHRAM'LA 
SÖYLEŞİ 
Herrenberg İşçi Dernaği'nde 17 Eylül 1989 
günü, saat 13.00'de Nihat Bahram'la "Kültür üzerine" bir sohbet toplantısı düzenleniyor. 
Adres: 
Herrenberg İşçi Derneği 
Marienstr. 21, 7033 
Herrenberg 


GÜNDOĞAN 
GÖRSEV'LE 
TOPLANTI 
Ludvigshafen'de, 10 Eylül 
1989 günü, saat 13'de 
Gündoğan Görsev'le, barış, kültür sorunları üzerine bir toplantı yapılacak. 
Toplantının yeri: Ludvigshafen Halkevi, Rohrlachstr.117 


SAZ- MEY- ZURNA VE NOTA KURSLARI Hamd Tanses, 15-20 yaş arasındaki gençlere Duisburg'da 4 Eylül ve 11 Aralık tarihleri arasında kurs veriyor. Sant 19.30- 21,00 arasında devam edecek kurslar İntemationales Zentrum, 


Niedersir, 5 adresinde. Kurs işsizler i ELELE ÇOCUK KOROSU OLUŞT! 


SDM 
ULUYOR 


8-12 yaş grubundaki çocuklardan oluşturulacak bir koro Manonstr 16/a'da hazırlıklarına başladı. Hamdi Tanses tarafından çalıştılar çocuklara her Perşembe saat 15.00-17.00 arasında blok flüt, melodika, saz ve nola kursları veriliyor Kurslar 7 Eylol tarihinde başlıyor 


Türkiye Postası: 15 günde bir çıkar Herausgeber: Vereinigung für Völkerverstsendiğung und Solirlaritset © V., Moltkestr, 45,4100 Duisburg 1. Name des verantwortlichen Vereinsvorsitzen- 

den: D. Yenen, Anschrift der Redaktlon: 4100 Duisburg 1,Kardinal Galensir.31, Tel; (0203) 340397, Druck: Druckhans WAZ 
GmbH & Co. Betriebs KG - 4300 
Essen 1, Banka Hesabı: Vereinigung für Vzikerverstaendigung und Solidaritâet, Konto-Nr. 219- 004090, BLZ 350 500 00 Sparkasse Duisburg-Kaiserberg, Temsilci Tel.: İsviçre : 021-335691, Hol.: 070-890336, Ing.: OI 

8816514, Dan.: 02-544262, İsveç: 08-7401941 


Sayfa 12 


Bu yazının ilk bölümünde özetle; kompüterin gündelik yaşamımıza çoktan girmiş olduğunu, her teknik gelişme gibi "kullanılış amacına göre" zararlı ve yararli olabileceğini vurgulamış ve şu sözlerle bağlamıştık: ”...hela dünyanın değiştirilebileceğine inanan ve 


bunu gerekli görenler için, tek- . 


nik gelişmeyi izlemek, anlamak ve kullanmak, kaçınılmaz bir görev..." Bu yazıda ise, artık elimizin altına kadar gelen “Ev kompüteri" nden sözetmek, ne gibi işlerde ve nasıl yararlanabileceğimizi özetlemek istiyorum. 
"Kompüter ile çocuklarımızın ilişkisi,” üçüncü ve ayrı bir yazı konusu olacakl.. 


ÇABUK BÜYÜYEN 
CANAVAR 


Kompüter, sanıldığından da hızlı büyüdü. Daha doğrusu, insanoğlunun tersine, aklı büyüdükçe boyu küçüldül.. 60'lı yıllarda koskoca salonlara zor sığdırılabilen dev araçların saatler süren işlemlerini, bugün yaklaşık 1 metre yüksekliğinde, 
25 cm. eninde ve 50 cm. derinliğinde bir araç, 10-15 dakika- da hallediveriyor, Bu hizli gelişme, eskiden birbirinden çok uzak olan sahaları “Profesyonel - Amatör kullanım alanlarını" neredeyse içiçe geçirdi. 
Başlangıcında ancak zengin çocukların pahalı eğlencesi gibi 


Yaşantımızdaki "Davetsiz Misafir": KOMPÜTER!.. 


Ya bu deveyi güdeceğiz... Ya da.. 


Hazırlayan ve kompüterle çizen: 


yan ninelerimizle hepimiz alay etmedik mi? 


"EV KOMPÜTERİ" 
NELER YAPABİLİYOR? 


Türkiye'den gelirken yanımda getirdiğim telefon-adres defterini "İbretlik" olarak hala saklarım. Fihristli bir defterdi büyücek. Üstelik gelecekteki değişiklikleri do hesaba katarak, çoğunlukla kurşun kaleam- le doldurmuşum ve adlar arasına -gene gelecekteki ekleri hesaba katıp- boşluklar bırakmışım... HEPSİ 
BOŞUNA!.. Kimi gün aceleyle tükenmez kalem kullanmışım, tabii silememişim sonra. Kimi harfte de o kadar çok “umulmadık ek” girmiş ki araya, bənim önceden ayırdığım yer yetmemiş. Allebetik sıra altüst olmuş. Her yıl yeni bir defter alır, geçen yılı temize çekerdim, bir haftamı alırdı.. Şimdi tartın bakalım kendinizi, adres- telefon defteriniz ne halde? Sizden başkası bu defterde aradığını bulabilir mi? 

“Ev Kompüteriyle” şu ana işlemleri çözmemiz mümkün: 

1-ADRES- TELEFON DEF-TERİNİZ: Öyle kullanışlı bir defter olur ki, vereceğiniz bilgilerde yapılacak değişiklikler ne sayfaları pisletir, ne de sırala- 


A 


Yavru 


nuza bir şans tanıyın; | 


‘Belki o da bir "Leonardo da Vinci" dir! 


görünen “Kişisəl Kompüter”, artık “Ev Kompüteri” oldu, Bu 


mayı bozar. Üstelik ne bir defterdo, ne de kari sisteminde ol- 


Şanar Yurdatapan 


kartta olsa, bütün kayıtları baştan sona taramanız gerekir- di. Kompüterde öyle değil “ARAMA” işlemine geçip şu bilgileri vermeniz yeter: 

Adı: Mehmet, Şehir: Ankara, Mesleği: Avukat, 

Ve emir: ARAI... Kompüter, bir saniye sonra, Ankara'da otufan kaç tane avukat Mehmet varsa, kartlarını sıra ile ekrani- na getirir! “Bu arada bir daha hatırlatmak isterim: Ona ne bilgi vermişseniz onu getirir ekra- na. Doğruysa doğru yanlışsa yanlış.” 

2- DAKTİLONUZ, YAZI DOSYALARINIZ: Ham öylə yətenekli bir daktilo ki, hiçbir bant veya sıvı kullanmadan, -yani kağıdı hiç pis etmeden- istediğiniz her dağişikliği yapabilirsiniz yazılarınızda. Yazı bitince de bir diskete kaydeder, ömür boyu saklarsınız. (Yüzlerce saylalık yazı, 10 X 10 cm. lik ve 2-3 DM'lik bir diskete sığar). 
Canınız istediği an bu yazıyı tokrar akrana getirir, içinden satırları, bölümleri, hatta sayfaları çıkarır veya ekler veya değişiklikler yapabilirsiniz. Yazı yazarken istediğiniz klavyeyi kullanabilirsiniz. (İsterseniz O,W,E.. diya başlayan enternasyonal klavyeyi, ister Türkiye'den alıştığınız F, G, Ğ... diye başlayan Vehbi Koç klavyesini; veya kendi keşfiniz olan bir başkasını. İyi bir yazı programı kullanıyorsanız, AYNI ANDA birkaç değişik harf karakterini kullanmanız dert değildir. Hem de birinin italiğini veya genişini veya büyüyünü veya küçüğünü veya tombulunu veya 

işini; hatta bunların karışımlarını, hem gölgeli, hem de italiğini...) 

3-SERİ MEKTUPLAR:Yukarıdaki iki işi birleştirmek da mümkün. Mesela, adres defterinizden -artık onun adi Defter değil Datei- seçtiğiniz bir dizi adrese, aynı yazı -diyelim ki aynı yəni yıl kutlaması- yollana» bilir, Tabii her yazının başında 


me günlerini, eş dostun doğum günlerini; kısacası "bir sekreter tutsanız size hatırlatması gereken herşeyi", EN BAŞTA BİR KEZ YORULUP kompüterinize öğretebilirsiniz. Ondan sonrası yapacağınız iş basit! Sabah kalktığınızda soracaksınız: Bugün -bu hafta, bu ay- neler yapmam gerekiyor? 

"Son uyarı; Ne verirseniz onu alırsınız, kompüter büyücü değildir!” 

5- OYUNLAR: Hemen aklıniza "Bip-bip" yapan oyun sa-~ lonları gelip tüyleriniz diken diken olmasın, Kompüter, sizinle “yaşınıza Ve yeteneğinize göre- çok değişik oyunlar oynayabilir. 
Küçücük çocuğunuzla "ME-MORY" de oynayabilirsiniz, tek başınıza, “Makineye karşi SAT-RANÇ veya BRİÇ de! (Müzik, resim ve Ders-oyunları konularını bir sonraki yazıda, - Kompüter ve Çocuklarımız- konusu içinde inceleyeceğiz. 

Örnekleri çoğaltmak kolay, ama buraya bir virgül koymak istiyorum, Çünkü, birkaç yıldan bu yana bu konuyu tartıştığım dostlarımda ortak bir korku gördüm: 


ACABA BEN 
KULLANABİLİR MİYİM 2... 


İnanın, bu konuda EN 
BÜYÜK, DÜŞMANIMIZ : KENDİMİZİ... Sanki kompüter kullanmaya kalktığımız anda bizi koskoca bir stadyumun ortasına oturtacaklar, tribünleri binlerce kompüter kullanan genç dolduracak. Biz tuşlara acemi acemi bastıkca, onlar hep birlikte gülüp alay edecekler!,, Kendimi dışladığımı sanmayın. Bir müzik aletleri 

ında İlk kez bir kompüter programıyla karşılaştığımda ben de aynı paniğe kapıldım. 

Ufacık çocuklar makinaları pıtır pitir kullanıp beni yerin dibi- na sokuyorlardı aşağılık duygusundan... Ama korkunun ecele faydası yok! Ya bu deveyi güdeceğiz... ya da... BU DEVEYİ GÜDECEĞİZİ... 

Ya çocuklarımız? 

Bu soruyu da gelecek yazıda 


D a 


Geleceğin projesini hazırlamaya 


soyunanların dikkatine: 


Lütfen aşağıda boş bırakılmış yerleri doldurunuz. 
Siyasal verileri, madde türlerini ve gerekli gördüğünüz her yeri yakın çevrenizin gerçeklerine uygun olarak değiştiriniz. 
Biraz yorgunluğuna katlanarak çevrede yasaların və uzmanların görüşlerini de ekleyebilirseniz çok iyi olur. Böylece aşağıda sunulan “rapordan yararlanarak özgün bir “çevre raporu" elde etmiş olacaksınız. Bunu lütfen Türkiye Postası'na gönderir misiniz? 

İlgililere ve İlgisizlere: 

Ekolojik durumun kötüleştiği konusurlda Uzun zamandır çaşitli şikayetler aldığımız ... 
bölgesinde yaptığımız inceleminin dökümünü aşağıda sunuyoruz: 

AKGK (Adıgeçen Kimyasal 
Gaz Kompleksi) sondaj ve tahliye kuyuları, boru hatları ve gaz işleme tesislerini içeren büyük bir kuruluştur. AKGK,... keritina elli kilometre uzaklıkta, su kıyısında yer alıyor. Kuyulardan çikarılan ham gaz işlenerek doğal gaz, benzin ve dizel elde ediliyor. Ayrıca artık olarak kalan bol miktarda kükürt yapay gübre hammaddesi olarak gübre fabrikalarına gönderiliyor. 

Kuyulardan çıkarılan gaz yüzde 25-30 oranında, sinirleri 

felç edici etkisi olan kükürtoksit gazi içeriyor. Göçen yılın ilk altı ayında AKGK'nın yanıbaşında ki yerlesim mərkəzində 


Bir planınız var mı? 


Talat ULUSOY 


odemedik. Caddelere alarm sirenleri ve hoparlörler kurulmuş. 
Çocuklar da dahil çevrede oturanların tümü alarm durumunda kullanılmak üzere gaz maskesi taşımak zorunda, AKGK çevresinde her an harekete hazır 200 otobüs, büyük gaz kaçağı olduğunda çevrede oturanları uzaklaştırmak için bekliyor. Bütün bu önlemler burası “olağanüstü denetim bölgesi" ilan edildiği için alınmış. AKGK çevresindeki sakiz kilometrelik yayılma alanı içinde on bin kişi yaşıyor ve bunların üç bini çocuk, 


Yapılan hesaplara göre geçen yıl AKGK tarafından atmosfere salınan zehirli kimyasal madde miktarı 1 022 000 
(bir milyon yirmi iki bin) ton, Bu miktar bu yılın ilk altı ayında 
734 000 (yedi yüz otuz dört bin) 
ton olarak saptanmış. Geçen yılın atmosfere salinan miktar planda öngörülenden on kat fazla. Yine bu yılın ilk alti ayinda AKGK bitişiğindeki ... yerleşiminda yapılan ölçümler, havada yoğunlaşan hidrosültürün 
kabul edilebilirlik sınırının 143 
kez aşıldığını gösteriyor. 

Har çocuk gibi, buralı çocuklar da her sabah okula gidiyor. 
Ama, buralarda sıkça kullanı» lan deyimle, aşını “çürük yumur- ta" kokladıkları gecenin sabahinda en azından on çocuktan biri okula gidemiyor. Baş ağrısı, uyku hali, yorgunluk, soğuk algınlığı, öksürük ve adele kasilmosi on sık rastlanan sikaval- 


AKGK'nden yirmi kilometre uzakta bulunan ... kentindeki durumu sanırım kentlilerin çoğundan duyduğumuz şu sözler açikça anlatıyor: “Öyle anlar oluyor ki, odanızın içinden bir otomobil geçmişçesine bir koku duyuyorsunuz!” 
AKGK'nın kuruluşundan sonra bu kenite də çocuk hastalıkla» rında artış gözleniyor. Allerji, solunum güçlüğü, adale krampları, bronşit ve zatürre sık rastlanan vakalar. Derslerde uyuma buralarda da görülüyor. Geçen yaz kont yakınındaki ... 
köyünde 30 çocuk, ... Köyünde de 5 çocuk birden, 18 Haziran günü aniden hastalanıyor ve bunlardan biri ölüyor. Hastahanede konan teşhis şöyle: Len! 
bozlerindeki bir virüsten ötürü ciddi solunum güçlüğü. Yaz günü birdenbire patlak veren bu bulaşıcı hastalığın esas nedeni AKGK'nın zehirli atık gazları 
olamaz mı? 9 

Kentteki doktorlar AKGK 

çalışmaya başladıktan sonra hamile kadınlarda düşük oranının çok arttığından ve sebebini anlayamadıklarından söz ediyorlar, Tenleri yeşile çalar bir renge dönüşen hamile kadınların yüzde 25-30'unda rahim suyu kaybıyla birlikte “düşük oluyor. Bütün bunların nedenlerini tam olarak ortaya koyabilmek için uzmanlarca yürütülecek bilimsel araştırma lar gerekiyor. 

Kıssadan hisse 

Yukanda "rapor" adini ver 


görünen “Kişisel Kompüter", artik “Ev Kompüteri” oldu, Bu aracı tanımaya değer. Daha doğrusu, * tanımak ve kullan- 


mayı bilmek kaçınılmaz oldu” diyebilirim. Yoksa günün birinde çocuklarımıza alay konusu olmamız içten bile değil Dudak bükmeyin, telefonu açıp konuşmaklan garip bir korku du- 


mayı bozar. Üstelik ne bir defterde, ne de kart sisteminde olmayan başka bir kolaylık sağlar. Diyelim ki, Ankara'da oturan, mesleği avukatlık olan, adı da Mehmet olan birine telefon edeceksiniz, ama soyadı bir türlü aklınıza gelmiyor; ne var ki, biliyorsunuz, kompüterde kaydı var. Kayıt defterde veya 


aynı yeni yıl kutlaması- yollana- Ya çocuklarımız? 
bilir. Tabii her yazının başında ayrı bir ad ve adresle, Veya 


işaretlediğiniz bir gurup ad ve ( Saygılarımla. 
adresi, arkası yapışkan etiketlere de yazabilirsiniz. : N 

4- AJANDA, EV İŞLERİ, EV Gelecek yaz”. 
BÜTÇESİ: Bu işleri gören -hem ormpüt f çocuk de çok ucuz- programlar var. Bir  'arimuzin ilişkisi 


yıllık tüm randevularınızı, öde- 


Bu soruyu da gelecek yazıda cevaplamaya çalışalım. 


Rampayı aşabilirsen gidersin! 
Federal Almanya'da yayınlanan TAZ gazetesi'nde yeralan bu fotoğralta, "Rampayı aşarsan ABD'ye ulaşırsın” demeye getiriliyor. 
İnsan merak ediyor... Acaba 12 Eylül'den buyana ülkeyi silah | 


gücüyle ya da eli silahlıların desteğiyle idare edenler bu fotoğrafı gördüler mi? Gördülerse rampayı aşmak için neler düşünüyorlar? 


Zorla yapılan'"güzellik" de olsa 


(Zorla "güzellik" 
olur 


"Yanda kupürünü gördüğünüz haber bir dergide yeraldı. “Zorla güzellik olmaz" sözünü tersine çəvirerek verilen başlık, espiri olarak güzel ... Ama “Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa" diye de bir laf var. 


Babalar babalığını bilsin 


Olumsuz konuşmak gibi ama, memleketemizde "Baba"lar da babalığını bilmiyor. 

"Beyaz'dı, silahtı, arsaydı, krediydi falan derken yükü tutuyorlar, İşler karışınca hapse girip, işlerin düzelmesini bekliyorlar. El altından hakim, savcı, polis şefi, omuzu kalabalık ayarlamayı İşten saymayın. O tür dalaveralar, “delikanlı baba'lârımıza yakışmıyor. 
13. Sayfa'nın bir görevi de yol nek olduğundan, "Baba'larımıza sesleniyoruz: 

"Kolombiya'daki uyuşturucu larını örnek alın!" 
Onlar, uyuşturucu işine taş Koymaya kalkışan hükümete "adam gibi” öneride Uyor: +, 

“Gal bir af çıkar, biz de senin 14 milyar $ borcunu ödeyiverelim! Bitsin bu iş!” 


/ 


ge e 9 r a mm. 
ayında AKGK'nın yanıbaşında- ki yerleşim merkezinde kükürteksitten dolayı hava kirlenmesinin en aşırı düzeye çıktığırve sağlık açısından katlanılabilirlik sınırını 300 kat aştığı saplanmış durumda. 
Buraya geldiğimizin ilk günü, kendi Kendimize hangi çağda yaşadığımızı sormadan 


MAÇO Muhabbet 

T 

| N | "Erkek 
karı" tarifi 


"Ayağımın tozuyla” diyeceğim uymuyor. Ama yazının mürekkebi kurumadan dersem tam yerine oturuyor. "MAÇO Muhabbet”i başlattık ya! Yemə- den içmeden eleştirecekler. 
Eleştirsinler! Dert değil! Değil, değil ama eleştiriler de biraz yerine otursa neyse. 
Diyorlar ki, “Baykuşun dişisi olmaz miymış... “Bay” hecesi var diye bütün Baykuşlar erkek olur muymuş... Bu er dişi Baykuşları yok sayı hatla hatta varsaymamak antamına gelirmiş... 
Yahu, akıl var izan var. Bir kere dişisi olmazsa Baykuş o isme takılır mi? Yahu Baykuş dişisiz durur mu? 
Çok açık yanıtlayalım: Elbette Baykuş'un da dişisi vardır. Ve halkımızın şaşmaz sağ duyusunun eşsiz eseri olan bir sözle tanımlanır: “Erkek Karı” 


algınlığı, öksürük ve adele kəsilmesi en sık rastlanan şikayotler, 

Lise müdür ile görüştüğümde Şunları anlattı: "Çocuklar ancak ilk iki dersi ızleyebiliyorlar, Ondan sonra gariplikler başlıyor. 
Çocuklar uyuyorlar, ama öyle ilgisizlik anlamında sözde uyymak değil, tam anlamıyla uyuyorlar. Ağırlaşıyorlar ve sıraların üzerine yığılıp kalıyorlar. 
Onları uyandırmaya ve beş dakikada bir beden hareketleri yaptırmaya çalışıyoruz. Ama nafile. Kafalarını kaldırabilenler hiçsir şeyi doğru dürüst kavrayamıyorlar. İki yıl içinde dəvamsızlıkta Üç kat artış oldu Bu, toplam olarak yılda otuz bin ders saati ediyor. Eskiden çocukların en az yüzde 40'ı not ortalamasında 8 tuttururdu, bu oran şimdi yüzde 20-25'e düştü...” 

Çocuklarda kronik bronşit ve solunum güçlüğü çok yaygın. 
Hasta çocukların beşte birinde, yüksek ateş eşliğinde epileptik karakterde kasılmalar oluyor vo bazan bu durum bilinç kadar varıyor. En yakın örnek son dèroce sağlıklı bir bebek olan iki yaşındaki ...'ın ölümü. İki yaşına dek hiç hasta olmamış bu bobek, otuz sekiz derece aleş ve kasılmalarla başlayan bir kriz sonucu ölüyor. 

Yetişkinlerin durumu da çocuklarınkinden pek farklı doğil Geçen yıl tüm nüfusun yüzde 40'ı hava kirliliğinden ötürü sağlık durumlarından şikayətçiyken, bu yıl bu oran yüzde B7,1'e yükselmiş. Yalnızca insanların değil, yörenin bitki ve hayvanlarında da gelişim bozuklukları saplanmış durumda. 


Kıssadan hisse 

Yukarıda “rapor” adını vørdiğimiz, anonimleştirdiğimiz ve özetlediğimiz yazı, Sovyetler Birliği'nde yayınlanan Rabotniça dergisinin 1989/1 sayısında yer alıyor (*). Yazarı V.Leopandin (SSCB Bilimler Akademisi Sosyal Ekoloji Araştırma Grubu Moskova Bölüm Başkanı), Astrahan kentine olli Kilometre uzaklıktaki *Astrahan Kimyasal Gaz Kompleksi" çevresinde araştırmalar yapan komisyo- nun üyesi, 

Yazıyı anonimleştirdim, çünkü Astrahan yerine Bandırma (İzmit ya da Aliağa) ve AKGK yerine de Bağlaş (ya da Petkim Tesisleri) adlarını koyabilirsiniz. Ya da Ruhr bölgesin- da bir kent ve bir fabrika. Aynı öyküyü çok farklı coğrafyalara va farklı politik sistemlere uygutayabilirsiniz, 

Geleceğin toplumu üstüne “proje” geliştirenlere bir soru yöneltmek gerekiyor: *Proje"nizde “kalkınma” uğruna çocuk ölümlerini önlemek için somut önlem var mı? 

Bandırma, İzmit, Aliağa (İzmir) ve benzeri büyük petrokimya tesislerine, havayı /suyu Aoprağı /insanı zehirleyen diğer endüstrilere karşı şimdiden ve “proje"nizin uygulanması sırasında ne gibi yaptırım ve @ylemler öngörüyorsunuz? 


Salt "kollektifleştirme” ve “kalkınma” planlarıyla mı tatmin buluyorsunuz, yoksa ekolojik kalkınma planınız da var mı? 
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